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VoorwoordVoorwoord
Wellicht heeft u bij het 

zien van de titel even 
twee keer geknipperd 

met de ogen: Eykenblad? 
Jazeker, na vele jaren 

de naam InfoKruispunt 
te hebben gevoerd, 

meenden wij dat een 
kleine ‘verfrissing’ wel 

eens op zijn plaats 
zou zijn. En dat komt 

uiteraard niet zomaar uit 
de lucht vallen.

Enige tijd geleden hebben wij onderzoek gedaan naar hoe cliënten en 
medewerkers ons als organisatie zien. Wat vindt men van de naam Stichting 
Eykenburg? Dekt de subtitel ‘zorg- en dienstverlening voor ouderen’ nog wel 
de lading? Hoe zit het met onze kernwaarden? Aan de hand van de uitkomst 
van dit onderzoek hebben wij besloten enkele wijzigingen door te voeren. Het 
overgrote deel van de ondervraagden gaf aan de naam Stichting Eykenburg te 
willen behouden en dus leek het ons het uitgelezen moment om de naam van 
ons magazine te veranderen in: Eykenblad!

Het blad mag dan een nieuwe naam hebben, aan de inhoud hebben we niet 
gesleuteld. Wij krijgen veel mooie reacties op de verhalen en artikelen en dat is 
voor ons dan ook een goede reden om het blad inhoudelijk te laten wat het is. 
En ook dit keer laten wij weer bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers 
aan het woord.

Zo gingen we in gesprek met de heer Ten Berge die ondanks de tegenslagen in 
zijn leven geniet van elke dag en vertellen vijf cliënten wat meer over hun leven 
en wat hun religie voor hen betekent. In de rubriek ‘passie voor’ delen Suheda, 
Mala en Karin hun ervaring in de thuiszorg met u. 

Tevens laten wij een aantal vrijwilligers aan het woord. Met hart voor de zorg 
zetten zij zich belangeloos in voor onze cliënten. En dat vrijwilligerswerk prima 
samen gaat met een betaalde baan bewijst onze collega Dennis, die zich, naast 
zijn reguliere werk bij Stichting Eykenburg, heeft opgegeven als zogeheten 
‘maatje’ van twee van onze cliënten. Zij vertellen waarom zij zich hebben 
aangemeld voor vrijwilligerswerk en hoeveel voldoening hen dit geeft.

En dan… 7 maart jl., een bijzondere gebeurtenis die we in het verpleeghuis niet 
vaak mee maken: een bruiloft! Onze cliënt Guus en zijn Haijdi gaven elkaar het 
ja-woord en werden in Het Zamen feestelijk onthaald. Het bewijs dat liefde 
geen grenzen kent. Uiteraard waren wij erbij en wilden wij graag weten hoe dit 
nu eigenlijk zat. In dit Eykenblad vertelt het kersverse bruidspaar hun verhaal.

In deze editie besteden wij graag ook nog eens extra aandacht aan de 
cliëntenraad en haar leden. Want… wie zijn zij? Wat doen zij nu eigenlijk en 
waarom is het zo belangrijk dat de raad een goede vertegenwoordiging van 
onze bewoners en cliënten heeft? Wij stellen de leden graag aan u voor en 
laten hen zelf aan het woord. Wellicht denkt u, als bewoner van een van onze 
locaties, cliënt in de wijk of familielid, na het lezen van dit artikel: ‘Dat is echt 
wat voor mij!’. Dan horen zij graag van u!

Kortom, wij hebben niet stil gezeten en hopen hiermee weer leuke, 
interessante en hartverwarmende verhalen en artikelen voor u te hebben 
geselecteerd.

Veel leesplezier!

Alex Reede
Raad van Bestuur
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De restaurants in de oude vorm van zowel Het Zamen 
als Huize Eykenburg zijn per 1 februari gesloten en 
daarvoor in de plaats zijn de ‘Ontmoetingspleinen’, 
zoals de ruimtes nu heten, in gebruik genomen. Deze 
pleinen, waar onze welzijnsmedewerkers de scepter 
zwaaien, staan volledig in het teken van ontmoeten, 
welzijn en een zinvolle dagbesteding. 

De Ontmoetingspleinen zijn voor onze cliënten en 
bewoners een plek waar sociale ontmoetingen en 
het doen van activiteiten gedurende heel de dag 
centraal staan. Tevens is het een plek waar zij en onze 
medewerkers iets kunnen nuttigen van de kleine kaart. 

Een verbouwing staat voor beide locaties op de 
planning. Wanneer dit precies zal plaatsvinden is nog 
niet bekend. Wel dat de uiteindelijke invulling van de 
pleinen per locatie zal verschillen opdat het aansluit bij 
de multiculturele samenstelling van de locatie en van 
de wijk alsook bij de mate van zelfredzaamheid en de 
wensen van onze cliënten en bewoners.

Gezellige koffiekennismaking 
in Het Coornhert 

Dankzij de samenwerking met Woonzorg Nederland 
is Stichting Eykenburg de zorgpartner van Het 
Coornhert. Bewoners wonen daar zelfstandig, maar 
indien gewenst met de zorgmogelijkheden van 
Stichting Eykenburg op afroep. 

Dat vroeg naar ons idee om een officieel 
voorstelmoment aan de bewoners aldaar. Daarom 
hebben we in samenwerking met Coffeemania en Het 
Coornhert iedereen op een zaterdagochtend op de 
koffie uitgenodigd. 

Medewerkers van diverse zorgdisciplines waren 
aanwezig om tijdens de ‘informatiemarkt’ de 
bewoners over de verschillende mogelijkheden aan 
thuiszorg, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding 
en de geplande welzijnsactiviteiten te informeren. Het 
optreden van de Zingende Slager gaf de kennismaking 
een extra feestelijk tintje. 

Op de duo-fiets met de Op de duo-fiets met de 
wijkagent tijdens Fiets Plezier wijkagent tijdens Fiets Plezier 
Tijdens NL Doet organiseerden de collega’s van 
team Welzijn in Het Zamen ‘Fiets Plezier’, het eerste 
duo-fiets-hindernisparcours in samenwerking 
met onze wijkagenten! Iedereen, of je op één van 
de zorgafdelingen woont, de erboven gelegen 
appartementen, die dag bij het Ontmoetingscentrum 
aanwezig was of cliënt bent van Humanitas, kon 
meedoen aan dit evenement.

’s Ochtends vroeg werd een heus wedstrijdparcours 
met tape uitgezet in het Atrium. Er werd volop 
gesjouwd en gesleept met diverse materialen zoals 
ballen en grote verkeersborden die ze in bruikleen 
hadden gekregen van de Haagse Politie. Het resultaat 
was een professioneel parcours inclusief rood-wit 
afzetlint voor de veiligheid van cliënten, bezoekers en 
medewerkers. 

Na genoten te hebben van de lunch gingen de 
politieagenten samen met alle aanwezige collega’s 
aan de slag om de deelnemers een geweldige middag 
met een (schater)lach en een traan te bezorgen. En 
dat werd het! Dankzij de inzet van iedereen en in het 
bijzonder van die van de wijkagenten. 

Korte berichten

Ontmoetingspleinen op beide 
locaties

Samen oud worden, dat vinden we belangrijk bij 
Stichting Eykenburg. Deel je samen een huishouden 
dan moet dat ook nog kunnen als één van de twee 
onverhoopt zorg en ondersteuning nodig heeft. Of 
het nu gaat om echtparen, partners, vrienden, broers, 
zussen of een ouder en kind. Samen zijn, daar gaat het 
om en iedereen is welkom!

Daarom openden we in Huize Eykenburg eerst de 
deuren van echtparenafdeling Klavertje Vier, vervolgens 
van partnerafdeling Arkeneel en eind februari hadden 
we de feestelijke opening van de toekomstgerichte 
afdeling Het Buitenhuis. Deze voormalige kinderopvang-
locatie is verbouwd tot vier lichte en moderne 
appartementen met een eigen tuintje. 

In overleg met de bewoners kan de zorgondersteuning 
dag en nacht volledig op hun wensen en mogelijkheden 

worden afgestemd dankzij de ondersteuning van 
domotica (huisautomatisering-) toepassingen. Samen 
oud worden dus, dankzij de inzet van technologie, 
mantelzorg en vrijwillige ondersteuning aangevuld met 
onze professionele zorg. De eerste bewoners hebben 
we in maart verwelkomd. 

Feestelijke opening Het BuitenhuisFeestelijke opening Het Buitenhuis

Mbo-certificaat voor Mbo-certificaat voor 
medewerkers huishoudelijke zorgmedewerkers huishoudelijke zorg
Ruim twee jaar geleden zijn we gestart met de 
opleiding ‘Ondersteuning Thuis’ voor alle 225 
medewerkers van de huishoudelijke verzorging. 
Inmiddels hebben 20 groepen hun diploma behaald en 
ondersteunen zij met hun observaties waar mogelijk 
hun collega’s van de thuiszorg. 

Tijdens de opleiding worden diverse onderwerpen 
behandeld zoals het menselijk lichaam, ziektebeelden, 
hygiëne, voedingsleer, werken volgens zorgplannen, 
protocollen en procedures. Ook wordt er aandacht 
besteed aan communicatieve vaardigheden en omgaan 
met onbegrepen gedrag. Een interessante opleiding 
die voldoet aan de geldende eisen van de WMO voor 
deze beroepsgroep. 

De opleiding, verzorgd door Menskracht 7 in 
samenwerking met ROC Mondriaan, bestaat uit negen 
lesmomenten en wordt afgesloten met een examen en 
het uitreiken van een MBO-certificaat.
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Stichting Eykenburg in beeld

Wonen en 
zorg in ons 
Benedenhuis

“Komen jullie ook eens bij ons langs?”, vroeg mevrouw Droog. “Dan weten jullie wat er allemaal bij 
ons op de afdeling gebeurt. En dat is veel hoor”. Natuurlijk lieten we haar wens in vervulling gaan. 
Een fotoreportage van een etmaal wonen en zorg op afdeling Benedenhuis in Huize Eykenburg. 

Wat een superlief gebaar van Vegro Den Haag. Deze 
Thuiszorgwinkel zette de bewoners van Huize Eykenburg 
in het zonnetje met een fleurige bloemengroet tijdens 
Nationale Tulpendag! 

Jeffrey Franken van de winkel in Den Haag bezorgde 
zelf de bloemen. Dat de tulp voor hoop en positiviteit 
staat werd direct duidelijk door de stralende lach die 
deze sympathieke actie toverde op de gezichten van de 
bewoners. Wat waren zij er blij mee! Dank je wel voor dit 
sympathieke cadeau. 

Eten en leven zoals je thuis gewend bent

De realisatie van de Ontmoetingspleinen gaat hand in 
hand met onze nieuwe visie op eten en drinken, zoals in 
eerdere edities al aan de orde kwam, voor de bewoners 
van de woonzorglocaties. Het behoud van de eigen 
regie, leven en eten zoals men thuis gewend was en 
keuzevrijheid van onze bewoners staan daarin centraal.

Flexibel inspelen op de wensen van de bewoners, zodat ze 
per dag kunnen kiezen wat, wanneer en waar ze willen eten 
en of ze bijvoorbeeld zelf (of met hulp) willen koken, dát 
is wat we willen bieden. Hiervoor was de keuze voor een 
andere maaltijdenleverancier, Huuskes, een verandering 
van het bestel- en bereidingsproces op de afdelingen en 
investering in moderne keukenapparatuur nodig. 

We horen enthousiaste geluiden over de maaltijden en 
zijn supertrots op de betrokken medewerkers van zorg, 
ondersteuning en de huiskamer. Voor hen betekent dit 
een andere manier van werken om dit project voor onze 
bewoners tot een succes te maken. 

1  -  2023 •  E Y K E N BLAD 7

Tulpen voor bewoners Huize EykenburgTulpen voor bewoners Huize Eykenburg
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‘Ik leef nog. 

Elke dag is er één extra’

Wie de woning van Justus Ten Berge (55) binnenstapt valt meteen het grote tv-scherm op met de 
computer ernaast. Het telefoontje van zijn moeder wordt aangenomen op zijn horloge en als je hem 
daarna stemcommando’s hoort geven om het licht uit te doen, weet je het zeker: hier woont een  
IT-liefhebber. Iemand die alles uit het leven haalt ondanks zijn wankele gezondheid. Het portret van  
een solitaire ‘survivor’ met een groot hart, die het leven per dag neemt.

“Mijn vader was een Schollekop,” begint Justus zijn 
verhaal “en mijn moeder is een Surinaamse. Ik ben in 
Nederland geboren maar mijn peuterjaren heb ik in 
Suriname doorgebracht. Een heerlijke onbezonnen tijd.” 
Daarna volgt een groot aantal jaren waarin Justus bij zijn 
Nederlandse familie, bij zijn vader en later weer bij zijn 
moeder en stiefvader woont. “Beide vaders hebben een 
militaire achtergrond waardoor ik tijdens mijn jeugd door 
heel Nederland heb gewoond. Zo ook in de Groeneveen-
flat in Amsterdam die later tijdens de Bijlmerramp wordt 
verwoest.” 

Elektricien
“Ik was een onbezonnen deugniet met weinig interesse 
in school.” De problematische thuissituatie doet dat ook 
geen goed. Het resulteert in een teleurstellend advies 
voor de Landbouwschool. Als hij in de derde klas mag 
overstappen naar de tweede klas LTS lijkt het tij te keren. 
Na de LTS volgt de MTS. . Als Justus tijdens die opleiding 
op moet voor de militaire keuring en daardoor twee 
tentamens Nederlands mist met twee dikke onvoldoendes 
tot gevolg, breekt er iets bij hem. “Ik stopte met school 
en kreeg diverse baantjes. Pas toen ik als elektricien 
aan de slag ging, keerde het tij opnieuw. Ik rolde van de 
ene baan in de andere en werd uiteindelijk computer- 
en telefoniebeheerder bij een groot kantoor met 1500 
personeelsleden.”

“Eind 2000 leerde ik mijn Amerikaanse vrouw kennen. 
Drie jaar later zijn we getrouwd en een jaar later ben 
ik vanwege de liefde en haar kinderen naar Amerika 
verhuisd.” In eerste instantie lijkt alles goed te gaan. 

Justus kan goed overweg met haar drie kinderen: twee 
dochters en Jordan, een zoontje. “Jordan heb ik later op 
zijn verzoek geadopteerd. Helaas was dat niet mogelijk 
voor de meisjes, maar je hoeft niet de biologische vader te 
zijn om van je stiefkinderen te houden. Ze zitten allemaal 
in mijn hart.” 

Frontale botsing
Het wordt niet de Amerikaanse droom met een goede 
afloop waar velen van dromen. “In Nederland had ik een 
goede baan, maar in Amerika kreeg ik enkel ongeschoold 
werk.” Na zes maanden slaat het noodlot toe. “Ik ben 
bij een zwaar auto-ongeluk betrokken geraakt.” Justus 
vertelt het ontspannen, zijn rolstoel in de relaxstand. “Een 
vrachtauto is frontaal op mij gebotst. Ik heb daardoor alles 
gebroken wat je maar kon breken, mijn linkerbeen lag over 
mijn rechterschouder, mijn hart stopte ermee en ik heb er 
hersenletsel aan over gehouden.” Hij zegt het rustig, maar 
het maakt het verhaal niet minder indrukwekkend. “Het 
been hebben ze er in eerste instantie weer aan gezet.”

‘Je hoeft niet de biologische 
vader te zijn om van je 
stiefkinderen te houden’
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Revalidatietraject 
Een zwaar revalidatietraject begint. In 2013 besluit 
Justus terug te keren naar Nederland in verband met de 
benodigde zorg. Ook in verband met zijn suikerziekte. Drie 
maanden later volgt zijn zoon, wat later gevolgd door zijn 
vrouw. Vele ziekenhuisopnames volgen. 35 Operaties later 
is Justus het zat: “Haal dat been er maar af, heb ik toen 
gezegd.” Opnieuw is daar een revalidatietraject en het 
gezin komt in een huis voor mindervaliden te wonen in 
Den Haag. “Dat huis lag op het noorden, ideaal, want door 
mijn hoge bloeddruk en verwaarloosde suikerziekte als 
gevolg van mijn Amerikaanse avontuur heb ik problemen 
gekregen met mijn ogen.” 

En daar blijft het niet bij. Justus krijgt last van Dupuytren, 
waardoor zijn handen vervormen, en van neuropathie 
(gevoelloosheid) in handen, voeten en zijn been. “Daarnaast 
werkten mijn nieren slecht waardoor ik aan de dialyse ging. 
Mijn lijf stond op instorten, maar ook mijn huwelijk na al 
die jaren.’’ Zo zwak als Justus dan is, toch onderneemt hij 
actie. “Ik heb thuiszorg en huishoudelijke hulp aagenvraagd, 
ik krijg dat nu van Stichting Eykenbug, en ben op zoek 
gegaan naar een woning. Toen alles geregeld was zijn we 
gescheiden, maar wel nadat haar verblijfspapieren in orde 
waren. Dat vond ik netter.”

Niertransplantatie
Wie denkt dat het verhaal van Justus hier stopt komt 
bedrogen uit. “In december vorig jaar heb ik een 
niertransplantatie gehad. Begin januari werd ik ontslagen, 
maar twee weken later lag ik er weer. Ditmaal met een 
hartinfarct. Gelukkig stond op dat moment Froukje van de 
thuiszorg van Stichting Eykenburg op het juiste moment 
aan mijn bed. Tijdens een controle in het ziekenhuis heb 
ik een tweede infarct gekregen, maar nu gaat alles weer 
goed hoor! Ik kreeg net te horen dat mijn nierwaarden 
weer gestegen zijn,” zegt Justus met een glimlach. 

“Ik woon hier alweer bijna twee jaar met plezier. Ik kan 
het huis op mijn stem bedienen, kijk voetbal en Formule 
1 op het grote scherm. Ik kook graag voor mijn zus en 
moeder waarbij ik eventuele kookproblemen oplos met 
een keukenapparaat en dat lukt heel aardig. Verder ben 
ik graag alleen. Ik probeer de ontspanning, de innerlijke 
rust, in mijzelf te zoeken. Natuurlijk, ik ben een paar keer 
(bijna) dood geweest maar ik leef nog en elke dag is er 
één extra. Bang voor de dood ben ik niet. Mocht het licht 
uitgaan, dan is het wat het is, maar tot die tijd ben ik 
best gelukkig.”

‘Haal dat been er maar af, 
heb ik toen gezegd’

‘Ik probeerde de 
ontspanning, de innerlijke 
rust, in mijzelf te zoeken’
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Snotneus!
Enige tijd geleden werd een straat, waar ik vaak doorheen 
rijd met de bus, ingesteld als eenrichtingsverkeer. Na een 
paar maanden volgde er zowaar een enquête, waarin 
men aan kon geven wat men er van vond en of dit zo zou 
moeten blijven. De gemeente besliste uiteindelijk dat de 
oude situatie terug zou komen. Tweerichtingsverkeer dus.

Tweerichtingsverkeer
Ongeveer twee weken nadat de oude situatie weer in 
ere hersteld was, reed ik de straat in vanaf de voorheen 
‘verkeerde’ kant. Er kwam een tegenligger aan die mij 
blokkeerde en met lichtsignalen en wilde armgebaren 
duidelijk maakte dat dit pertinent niet de bedoeling 
was. Ik reed volgens haar tegen het verkeer in. Na ampel 
beraad reed de auto bij mij langszij. Een oudere dame 
vroeg terwijl zij het raam naar beneden liet gaan: “Kan je 
niet lezen? Er is hier al een tijdje eenrichtingsverkeer!”. 
Ik antwoordde rustig: “Sinds twee weken mag men 
van deze kant er weer in, mevrouw. De maatregel is 
teruggedraaid“. Een gemompeld gegrom waarin ik de 
woorden “niet waar” meende te horen was mijn deel en 
onder protest liet zij mij door. In mijn spiegel zag ik dat 
ze in de straat parkeerde, uitstapte en het verkeersbord 
bestudeerde.

Ik kon het niet laten. Ik parkeerde ook en liep naar haar 
toe. Daar aangekomen keek ze me nors aan. Ik zei: “ Kijk, 
het staat er echt, tweerichtingsverkeer. Wat me terug 
brengt tot uw eerste vraag“. Vorsend keek ze me aan. Ik 
zei: “Kunt u niet lezen?“ Haar ogen schoten vuur en terwijl 
ze instapte beet ze me toe: “SNOTNEUS!!“.

Ik stapte ook weer in glimlachend dat het een hele prestatie 
is om op je 59ste nog een snotneus genoemd te worden.

Twee letters
De bus is vol met mensen, ze keuvelen wat met elkaar. Ik 
luister met een half oor en rij rustig door het stadsverkeer. 
Ineens zegt Bep: “Hee CN, luister je wel, ik had het tegen 
jou!”. Monique antwoordt: “Hij heet geen CN hoor“. Bep: 
“Dat weet ik ook wel, het zijn twee letters, maar ik weet 
alleen niet meer welke twee.”. Monique: “Het is iets met 
een J”. Bep begint meteen mogelijkheden op te sommen: 
“CJ, CN, CH, JR, CR zoiets, maar dat vindt hij niet erg, hè 
CN?”. Ik: “Nee hoor, vind ik prima, zolang het maar geen 
NS wordt!“. Iedereen in de bus lacht, en Bep zegt: “Jij bent 
een goede chauffeur en ook lief“ Ik, enigszins ontroerd: 
“Dank je, Bep“.

Uit de bus klappen
In deze rubriek deelt buschauffeur JP mooie verhalen en gesprekken. Deze keer 
beschrijft hij een grappig voorval en een mooie herinnering aan een gesprek met Bep.
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en gedoe wegvalt’

‘Het hospice is een plek waar pretentie 

Als Rosa (53) iemand vertelt dat zij vrijwilligerswerk doet in het hospice dan schrikt men vaak. Het 
wordt geassocieerd met groot, dramatisch en heftig en dat geeft een volledig ander gevoel dan de 
woorden ‘klein, lief en eenvoudig’ waar zij aan denkt. Het hospice is volgens Rosa juist een plek waar 
het draait om het contact met elkaar, van mens tot mens. Ze deelt haar ervaring. 

“Eindelijk was de corona lockdown voorbij. Ik kon weer naar 
buiten en afspreken wanneer ik wilde. Mijn agenda liep al 
langzaamaan vol toen ik een tekst las over een Stichting 
Eykenburg-locatie op loopafstand. Er werd daarin gevraagd of 
je maatje wilde worden voor een bewoner. Dat wilde ik wel. 
Het kost niet veel tijd, je maakt er een ander blij mee en je 
komt met een goed gevoel weer thuis. Een afspraak volgde 
al snel met Jolanda, de leidinggevende van een afdeling op 
locatie Het Zamen. Het was meteen een leuk gesprek. Het 
goede gevoel had ik wel, maar ik had nog niet echt een beeld 
van de afdeling en wat ik als vrijwilliger zou doen. 

Neus in de boter
Daar werd meteen op ingespeeld en ik kreeg een 
rondleiding. Ik viel met m’n neus in de boter, want net 
toen ik er was ontstond er een kleine consternatie. Ik zag 
van dichtbij hoe snel en op de mens gericht de verzorging 
handelde. Dat stond me wel aan en ik zei dan ook meteen 
ja toen Jolanda vroeg of ik ook een andere afdeling wilde 
zien: namelijk het hospice. 

Hospice
Terwijl we naar het hospice liepen, ging er van alles door 
me heen. Of eigenlijk vielen er voor mij een aantal dingen 
op hun plek. Eén daarvan was het gevoel dat ik had over 
hoe ik als vrijwilliger iets wilde doen voor een ander. 
Ik kon het alleen nog niet helemaal goed benoemen 
of concreet maken, maar tijdens de rondleiding in 
het hospice kreeg het vorm. Voor mij was het meteen 
raak: ik liep de gang in en ervaarde een mengeling van 
rust en ernst, maar ook openheid en vriendelijkheid. 
Bijna uitnodigend. Ik weet niet hoe ik het anders kan 
omschrijven. 

Terwijl we in de gang liepen ontmoette ik een 
zorgmedewerker en een vrijwilliger. Voor hen was het een 
drukte van belang. Geroutineerd liepen ze heen en weer, 

‘Er vielen een aantal dingen 
op hun plek’

‘Hier werken is iets moois. 
Liefdevol’

stemden af wie wat had gedaan 
of ging doen en naar welke 
bewoner iemand nog moest. Er 
was daardoor even geen tijd voor 
mij, maar ze waren blij dat ik er 
was. Ik kon meteen meelopen 
om een indruk te krijgen van de 
afdeling en het werk. Ook wat ik 
als vrijwilliger zou kunnen doen 
en vooral zou kunnen betekenen. 

Hecht team
Na die eerste dag leerde ik het 
team van het hospice steeds 
beter kennen. Het is een leuk 
en hecht team waar iedereen 
continu aan het werk is. Met de 
meesten heb ik ondertussen op 
de een of andere manier contact 
gehad of al mee samengewerkt. 
Ik kan namelijk niet altijd op 
dezelfde dag, maar dat is geen 
enkel probleem.
 
Vanaf de eerste dag, dat ik werd 
voorgesteld aan een bewoner, 
was het gericht op de persoon 
zelf. Er wordt rekening gehouden 

met ‘hoe iemand ligt’ of wat iemand wel of niet fijn vindt. 
Komt er een nieuwe bewoner op de afdeling, dan krijg ik 
een korte instructie hoe ik hem of haar kan benaderen. Als 
me iets opvalt of als ik een vraag heb, dan kan ik daarmee 
terecht bij een collega van het zorgteam of bij een andere 
vrijwilliger. Dat maakt dat je de betrokkenheid ervaart en 
je je echt een onderdeel van dit team voelt.

Invulling
Alles wat ik wil of kan, kan in overleg met het 
zorgpersoneel. In het begin werd een aantal keer 
concreet de vraag aan mij gesteld wat ik wilde doen. Het 
is een beetje zoeken natuurlijk naar wat je leuk vindt, 
wat je sowieso kunt en wat er te doen is. Ik heb ervoor 
gekozen om met de zorgmedewerker die dienst heeft, af 
te stemmen wat er op dat moment moet gebeuren en 
dan spreken we samen af wat ik ga doen. Dit betekent 
dat ik soms onder andere het linnengoed aanvul, iets te 
drinken of eten haal voor een bewoner, de vaatwasser 
in- of uitruim, een praatje maak, maar ook dat ik soms 
help om een bed te verschonen. Nooit gedacht dat ik als 
beleidsmedewerker dit zo leuk zou vinden om te doen.

Natuurlijk krijg ik vaak de vraag waarom ik vrijwilliger 
ben geworden en waarom dan juist het hospice? Als ik 
met cliënten praat en bezig ben, valt me de oprechtheid 
in het contact op. Het hospice is een plek waar pretentie 
en gedoe wegvalt. Het contact met elkaar van mens 
tot mens is waar het om draait. Ik vind het iets moois. 
Liefdevol. En ja, er zijn ook momenten dat ik denk: oef, 
heftig of veel, maar het hoort erbij. Ik kan het er altijd 
wel met iemand over hebben als het nodig is. Als ik met 
zorgmedewerkers of andere vrijwilligers bezig ben, valt 
het me op dat ondanks de drukte er met genegenheid en 
welwillendheid naar de cliënten toe wordt gehandeld. Dat 
vind ik belangrijk en daarom ben ik graag onderdeel van 
dit bijzondere team.”

Ruud vond de aanwezigheid van vrijwilligers in het 
Hospice zeer belangrijk.Daarom twijfelde Anneke en 
hij geen moment en werkten ze graag mee aan deze 
fotorapportage. We wensen Anneke veel sterkte toe met 
het verlies van haar Ruud.

Wil je na het lezen van Rosa’s verhaal ook ervaren wat 
vrijwilligerswerk in het hospice voor jou kan inhouden? 
Neem dan contact op via vrijwilligers@eykenburg.nl
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Iedereen is welkom
Bij Stichting Eykenburg is iedereen welkom ongeacht geloof, migratieachtergrond of seksuele geaardheid. 
Daardoor bestaat er een grote verscheidenheid aan achtergronden onder onze cliënten. In de thuiszorg, 
maar ook op onze locaties. Goed inspelen op deze culturele diversiteit is belangrijk, zowel in de 
zorgpraktijk als voor ons als organisatie. Hoe ervaren een vijftal cliënten dit in onze verpleeghuizen?

De uit Suriname afkomstige Hindoestaanse 
meneer Bridjmohan (70) staat iedere ochtend 
voor dag en dauw op om na een verfrissende 
douche een uur lang te bidden en te mediteren. 
“Ik doe dat niet uit verplichting hoor, maar uit 
liefde. ‘s Avonds herhaal ik dat ritueel weer”. 
Het geeft de heer Bridjmohan houvast naast 
alle oefeningen die hij dagelijks doet. 

Er wordt speciaal broodbeleg binnen gebracht. “Morgen 
begint Navrati. Een viering waarbij we negen dagen de 
universele moeder vereren. Normaal eet ik vegetarisch, 
maar tijdens vieringen veganistisch. Daarmee begin ik 
altijd een dag eerder en eindig een dag later. Dat vind 
ik fijn om te doen.” Ook op maandagen eet de heer 
Bridjmohan veganistisch. “Die dag staat in teken van 
Shiva, mijn geboortedag God. Ik woon hier nu vier jaar 
en de verzorging is bekend met mijn gewoonten.”

Medicatiefout
De heer Bridjmohan komt in 2012 te vallen. “Hoe en 
waarom weet ik niet, maar daardoor had ik steeds meer 

zorg nodig. Als gevolg van een medicatiefout raakte 
ik geleidelijk mijn zicht kwijt. Ik werd daardoor steeds 
depressiever, dacht na over oplossingen, maar hoorde 
dan elke keer een stem in het Hindoestaans zeggen: ‘Dit 
is je thuis. Hier op aarde’. God sprak dan tot mij.” 

Kookstudio
De heer Bridjmohan heeft in het huis kennissen van 
alle nationaliteiten. Dat vormt over en weer geen enkel 
probleem. “Respect hebben voor elkaars godsdienst 
heb ik van huis uit geleerd.” De heer Strooband, zijn 
buurman, begeleidt de heer Bridjmohan naar diverse 
activiteiten zoals naar de Kookstudio van Reshma. 
“Daar bereiden we met de mannenclub een Surinaamse 
maaltijd. Ik help dan volop mee, maar voor mij neemt 
Reshma eten mee van huis.” 

“Reshma is Hindoestaanse maar met haar praat ik zoals 
met iedereen Nederlands. Uit respect. Ook dat heb ik 
van mijn ouders geleerd.” Hij glimlacht. “Zo praten de 
heer Strooband en ik over allerlei onderwerpen maar 
nooit over religie, politiek, oh én over voetbal.”

‘Dit is je thuis. Hier op aarde’

Mevrouw Resodikromo (66) is geboren in 
Suriname en trots op haar Javaanse roots. “We 
waren thuis met zijn zevenen. Nadat Suriname 
onafhankelijk werd, ging mijn broer eind 1975 
naar Nederland. Hij haalde ons over om ook 
te komen.” Het gezin komt in Den Haag te 
wonen. “Vergeet nooit waar je vandaan komt 
en respect hebben voor alles zijn belangrijke 
waarden die ik vanuit huis heb meegekregen.”

Ze herinnert zich die dag nog goed. Kon alleen maar 
denken: ‘Wat is het hier koud!’ Mevrouw Resodikromo 
werkte als typiste bij een wegvervoerder. “Mijn collega’s 
zeiden: ‘Wat kan je goed Nederlands praten, goede 
beheersing van de grammatica ook.’ Ze bedoelden het 
goed, een compliment, maar zo voelde dat niet. Alsof 
het iets bijzonders was, maar zij hebben toch ook op 
school gezeten?” Uiteindelijk komt ze door cursussen te 
volgen te werken op de administratie. 

Als een dochter 
“Door lid te zijn van verschillende verenigingen 

bleef ik Javanen ontmoeten. Elke vrijdag was er een 
samenkomst en meestal een keer per maand een 
godsdienstige viering.” Ze trouwt echter met de heer 
Post, een Nederlandse man. “Ook thuis speelde mijn 
roots en het Moslimgeloof een rol. Maar niet zo 
streng hoor. Zo heb ik nooit gevast. ‘Waarom nou geen 
Hollandse griet?’, dacht mijn schoonmoeder weleens 
in het begin, maar later zei ze: ‘je bent als een echte 
dochter voor mij’.” 

Multiculturele aspect 
“Via een dame van de begeleiding ben ik hier 
terechtgekomen. Samen met mijn broers en oudste 
zus ben ik gaan kijken en het paste. Dat gevoel was 
belangrijk, niet het multiculturele aspect. Alhoewel 
het goed is dat ze aan ons denken met verschillende 
activiteiten en met vieringen zoals Keti Koti en Eid-al-
fitr. Ik neem aan veel activiteiten deel, vaak samen met 
een Indonesische bewoonster. We kunnen het goed 
vinden. Denk omdat we beiden wat rustiger zijn.  
Ze lacht bescheiden. Dat zit gewoon in onze roots,  
weet je.”

‘Waarom geen Hollandse griet?’
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De heer Berg (82) is een Fries in hart en nieren. 
Toch ruilt hij 1,5 jaar geleden zijn geliefde 
Leeuwarden in voor een plek in Het Zamen. 
“Mijn zoon Siward woont hier om de hoek. Van 
jongs af aan zijn we een twee-eenheid.” De 
verhuizing naar het Westen zag hij niet als een 
probleem. “Ik heb jarenlang voor een Haags 
bedrijf gewerkt.” 

“Ik ben nooit een dokterloper geweest maar toen 
ik maar last bleef houden van wat klachten heb ik 
een afspraak gemaakt. Daarna ben ik nooit meer 
thuisgekomen. Ik heb een delier gehad. Weet niets 
meer over die periode. Uiteindelijk ben ik 80 procent 
weer de oude geworden, ook dankzij een uitgekiend 
dieet. Op een gegeven moment mocht ik uit het 
ziekenhuis. In overleg met de artsen en mij heeft Siward 
voor deze oplossing gekozen. Je moet verder herstellen 
hè, na zoiets.”

Fries-zijn
De heer Berg zit op zijn praatstoel in zijn kamer. Zijn 

blik gericht op een poster van een bevroren Fries meer 
met schaatsers. “Die heb ik van Siward. Hij wilde altijd 
schaatsen en van hem heb ik weer leren skaten.” Meer 
verhalen volgen. “Het Fries-zijn zit echt in mijn natuur. 
Je herkent elkaar. Wist meteen toen ik zorgmedewerker 
Jan zag, dat hij ook Fries was. Het is fijn dat ik met 
hem Fries kan praten, kan lachen, maar Friesland of de 
gebruiken missen? Nee, dat doe ik dan toch weer niet.”

Handgebaren
Voor zijn werk was de heer Berg al vaak in Zuid-
Holland te vinden. “Ik was in dienst bij een Haags 
architectenbureau en werkte voor hen als projectleider 
in het hoge noorden.” Hij lacht: “Dit maakte dat 
de communicatie in Leeuwarden vlot verliep.” Dat 
verschillende talen communicatie complex maakt, 
ervaart hij dagelijks. Gelukkig zijn handgebaren 
de oplossing. “Het is hier een kosmopolitische 
samenleving. Best interessant, maar ook soms moeilijk. 
Je moet echter wel met elkaar door een deur en dat 
lukt als we ons allemaal een beetje aanpassen en elkaar 
accepteren.”

‘Het is hier een kosmopolitische 
samenleving’

De Pakistaanse mevrouw Ashraf (83) is al 52 jaar 
in Nederland. Ze volgde haar man nadat hij hier 
werk vond. Eerst bij het consulaat in Duitsland 
en later in Nederland. Hun zeven kinderen 
voedde ze volgens de regels van de soenitische 
islam op. Naast de dagelijkse zorg voor het gezin 
werkte mevrouw Ashraf soms nog bij Philips. 

Ondanks haar jonge leeftijd en het niet spreken van de 
taal vond ze het niet lastig haar man te volgen.“ Ik sprak 
een beetje Engels en er waren hier al veel Pakistanen. 
Die families leerde ik kennen in de moskee en daarnaast 
had ik ook contact met Surinaamse mensen.”

Het islamitische geloof heeft altijd centraal gestaan 
in haar leven. “Ik heb de gebruiken en regels 
doorgegeven aan mijn kinderen: het lezen van 
de Koran, vijf keer per dag bidden, het vasten, de 
eetgewoonten, wat in de beginperiode hier zeker niet 
altijd makkelijk was, en de bedevaart naar Mekka. 
Mijn kinderen zijn allemaal met een Pakistaan 
getrouwd, mijn kleinkinderen niet. We zijn een 

gezin met veel verschillende culturen, maar al mijn 
kleinkinderen zijn wel allemaal praktiserend moslims,” 
zegt ze trots.

Zeven jaar geleden is mevrouw Ashraf halfzijdig 
verlamd geraakt. Thuisblijven was door de grote 
zorgbehoefte, ook omdat ze weduwe is, geen optie. Ze 
wijst naar de speciale ‘lamp’ met de familienaam. “Ik 
bid en luister daarmee naar de Koran op mijn kamer. 
Dat gaf in het begin problemen met één verzorgster, 
maar die werkt hier niet meer. Medewerkster Najat 
gelukkig wel en zij leest mij elke week voor uit de 
Koran. De speciale feestdagen, zoals het Suikerfeest 
vier ik thuis bij mijn kinderen, maar ook hier.”

Dat mevrouw Ashraf 24 uur zorg nodig heeft vindt ze 
moeilijk. “Ik heb daar veel om gehuild. Het is soms 
ook lastig dat mannen mij soms moeten verzorgen. 
Maar als het niet anders kan dan mag dat van het 
geloof. Het helpt dan wel dat ze, zoals Jan, mij op de 
traditionele wijze begroeten en een paar woordjes 
Pakistaans en Arabisch spreken.” 

‘Als het niet anders kan mag 
het van het geloof’
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In 1968 komt de Creoolse mevrouw 
Hasselnook (78) naar het grauwe Nederland 
in verband met haar opleiding tot 
kleuterleidster. “Alles was zo grauw. En zo 
dicht op elkaar. Ik zag en kreeg gewoon 
weinig lucht”. De opleiding heeft ze nooit 
afgemaakt. “Om alles te kunnen betalen 
ging ik via het uitzendbureau bij het GAK op 
kantoor te werken.” Een vaste aanstelling als 
uitkeringsdeskundige volgde. 

“40 Jaar lang heb ik bij hetzelfde bedrijf gewerkt. 
Bijzonder hè,” zegt de enthousiaste mevrouw 
Hasselnook. “Werken en studeren was erg zwaar. Dit 
werk vond ik leuk, het was ook mijn hobby, en maakte 
dat ik onafhankelijk was”, klinkt het trots. “Ik heb nog 
wel een keer voor dezelfde baan moeten solliciteren. 
In verband met het overlijden van mijn moeder moest 
ik enkele weken naar Suriname. In een soortgelijke 
situatie was het ooit eerder fout gegaan. Die persoon 
was niet teruggekomen en dit was de manier hoe ze 
het opgelost hadden.” 

Roots
“Ik ben de Surinamer hier, maar de Nederlander daar. 
Ze kijken tegen je op en je brengt geld mee. Natuurlijk 
hou ik vast aan mijn Surinaamse roots, maar dat gaat 
automatisch. Ik ben niet praktiserend gelovig, vier 
de christelijke feestdagen bij mijn zus. Surinaamse 
feestdagen zoals Keti Koti vier ik niet. Daarvoor moet 
je naar Amsterdam en dat lukt niet meer.”

Pindasoep
Mevrouw Hasselnook glimlacht, maar vertelt dan op 
rustige toon: “Ik had het vaak psychisch moeilijk. Op 
latere leeftijd kreeg ik er fysieke klachten bij. Daardoor 
was het op een gegeven moment lastig om alles zelf 
te blijven doen. Drie jaar geleden ben ik hier komen 
wonen. Mijn familie komt twee keer per week langs 
en helpen mij met van alles. Het is hier fijn. Ze gaan 
hier met respect met je om en dat vind ik erg prettig. 
Ik heb me nog nooit gediscrimineerd gevoeld. En 
het is geweldig dat je nu een ruimere keus heb qua 
eten. Kan ik zo nu en dan genieten van een heerlijke 
pindasoep.” 

Persoonsgerichte inclusieve zorg 

Onze zorgprofessionals ontmoeten iedere dag veel 
verschillende mensen, uit verschillende culturen en 
met verschillende leefstijlen. Onze persoonsgerichte 
zorgfilosofie waarbij de cliënt met zijn voorkeuren, 
vragen en gewoonten centraal staat, is er op gericht 
om iedereen ongeacht iemands achtergrond goed 
van dienst te kunnen zijn. Dat vraagt dat je je bewust 
moet zijn van je eigen achtergrond en die van de 
cliënt en dat je daarop eventueel je houding en 
manier van communiceren aanpast. 

Uitgangspunt van inclusie en persoonlijke zorg is een 
respectvolle, open, niet-oordelende houding waarbij 
we begrip krijgen voor elkaars achtergrond.

Om meer over elkaars waarden, normen en 
gewoonten te leren, besteedt Stichting Eykenburg 
ieder jaar op de locaties aandacht aan vier 
verschillende vieringen die we centraal en 
gezamenlijk vieren. Dit jaar zijn dat: 

Belang van communicatie

Communicatie met iedere cliënt over de persoonlijke 
zorgvraag is belangrijk. Duidelijk krijgen wat de 
cliënt precies wil. Ook al kan dat een uitdaging zijn 
in verband met de taalbarrière of als bijvoorbeeld 
assertiviteit niet zo gewoon is in een cultuur. 
 

Tips
Bij het verlenen van zorg gaat het er niet alleen om 
of de zorgverlener en de bewoner of cliënt elkaar 
begrijpen en verstaan, maar vooral ook hoe de 
cliënt of bewoner zich behandeld voelt. Dat maakt 
of de zorg aankomt of niet. Een rondvraag onder 
medewerkers leverde onderstaande tips op:

1. Verdiep je in de cultuur van je bewoner of cliënt. 
Lees erover, stel vragen, maar dring niet aan. 
Tast af wat mogelijk is. Realiseer je dat rituelen 
en gewoontes per subcultuur en per persoon 
verschillen.

2. Is het lastig communiceren?  
Kijk of collega of andere cliënt de taal spreekt of 
vraag aan de familie naar iemands gewoontes, 
voorkeuren en wat hij of zij wilt dat je doet en niet 
doet. 

3. Leer een paar woorden van de taal van je cliënt 
of bewoner.  
Iemand begroeten in zijn of haar taal betekent 
zoveel meer dan ‘slechts een begroeting’.

4. Stel jezelf in elk gesprek de vraag waarom 
iemand zegt wat hij zegt, voordat je reageert.

5. Vraag of er tijden zijn waarop je iemand niet kan 
storen.  
Bij islamitische bewoners en cliënten is het 
wellicht niet handig om hen op vrijdag vlak voor 
het middaggebed te storen of mee af te spreken, 
tenzij zij aangeven dat het hen niets uitmaakt. 
Gaat iemand naar de kerk, houdt daar dan 
rekening mee zodat de cliënt of bewoner zich niet 
te veel hoeft te haasten.

6. Wanneer je met cliënten en bewoners in de 
palliatieve fase spreekt over het sterven, hou 
dan rekening met opvattingen en gebruiken rond 
sterven in hun cultuur en religie.

Eid-al-Fitr 
24 april

Keti Koti 
1 juli

Chinees Maanfeest 
29 september

Kerst 
20 december

Uitgangspunt is een respectvolle, 
open, niet-oordelende houding

‘Ik ben de Surinamer hier, maar 
de Nederlander daar’ 
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wat ik hem kon geven’

‘Trouwen was het leukste cadeau 

Een bruiloft in het verpleeghuis is niet iets wat we vaak meemaken. Iedereen leefde dan ook mee naar 
de grote dag. 7 Maart jongstleden was het zo ver en gaven Guus (62) en Haijdi (62) elkaar het ja-woord 
in het bijzijn van hun eigen en hun Stichting Eykenburg-familie. Het werd een onvergetelijke dag voor 
iedereen waarbij het bruidspaar van de ene verrassing in de andere viel. 

“21 Jaar geleden hebben we elkaar op het werk leren 
kennen” vertelt Haijdi. “We bleven nadat ik van baan 
was veranderd telefonisch contact houden. Ik woonde 
destijds bij mijn zieke moeder en leerde hem op zo’n 
zorgzame manier kennen.” Op een zondag stelt ze hem 
voor aan haar moeder. “Urenlang heeft ze met Guus 
zitten praten in de tuin. Heel mijn levensverhaal”, ze 
lacht, maar wordt daarna ernstig. “Een week erna kreeg 
ze een hersenbloeding en kwam later te overlijden. 
Tijdens een helder moment heeft ze Guus laten beloven 
altijd voor mij te zorgen. En hij heeft woord gehouden.”

Rugpijn
“Guus is een lieve, grote vent. Erg handig ook, maar 
toen had hij al altijd pijn in zijn rug. Ze dachten aan 
een hernia, maar een operatie wilde hij niet uit angst 
voor een verlamming. Uiteindelijk bleek dat hij zeven 
gebroken wervels had. In 2019 is hij afgekeurd. In 
eerste instantie kluste hij nog in huis, maar hij kon 
steeds minder. Ik verbood hem nog maar iets te doen. 

Ontzorgde hem op alle vlakken, maar dan deed hij 
dingen stiekem.” 

Op 4 oktober 2021 gaat het mis. “Het was mijn eerste 
werkdag na de vakantie. Er zou een fauteuil voor 
hem bezorgd worden. Om half 5 had ik nog een appje 
ontvangen en na mijn shift om negen uur realiseerde ik 
me dat ik daarna niks meer had gehoord.” Haijdi’s  
grootse angst wordt werkelijkheid. “Hij had me beloofd 
zijn fauteuil niet in elkaar te zetten. Hij heeft dat wel 
gedaan en ik denk dat dat hem de das om deed,  
niet iets medisch. Hij heeft die middag een beroerte 
gehad, is daardoor verlamd geraakt en kon niet meer 
praten. Ook zijn korte termijn geheugen werkt niet  
goed meer. Na de eerste week ziekenhuis had ik  
gelukkig deels mijn oude Guus weer terug. Als ik thuis  
die stoel nu zie word ik emotioneel. Ik heb er gewoon  
een hekel aan.” 

‘Ik heb een hekel aan die stoel’

Revalidatie
Een lange revalidatieperiode 
volgt en het wordt duidelijk dat 
Guus niet meer thuis kan wonen. 
Waarop Haijdi met haar zus op 
zoek gaat naar een oplossing. 
“Guus zag het hier meteen zitten, 
reed rondjes in het atrium met 
opgestoken duim, alleen was de 
wachttijd een jaar.” Nu lacht het 
geluk het koppel toe. “Na een 
week kreeg ik een telefoontje 
dat hij kon komen. Hij voelde 
zich hier meteen thuis. Ik ben de 
ochtenden gaan werken zodat 
we de rest van de dag zoveel 
mogelijk samen kunnen zijn en 
op zaterdag blijf ik slapen.”

Cadeau
Trouwen was nooit echt een 
onderwerp. “We zeiden dan voor 
de grap: ‘dat doen we wel als we 
60 zijn’, maar op zijn 59e werd hij 
ziek. Op een gegeven moment 
dacht ik: ‘het is het leukste 
cadeau wat ik hem kan geven.’ 
Veel mensen snapten het niet. 

Ook niet dat ik hier veel ben. Maar so what? Ik wil er voor 
hem zijn en hou van hem. En op de afdeling help ik mee 
waar ik kan en verzorg bewoners die geen of nauwelijks 
bezoek hebben.”

“Ik had teamleidster Lydia gevraagd taart te regelen. We 
hadden naast onze familie ook iedereen van de afdeling 
en het huis uitgenodigd het samen met ons te vieren. 
De avond ervoor sliep ik bij Guus maar kon geen oog 
dicht doen van de spanning. ‘s Ochtends heb ik Guus 
aangekleed en Mirjam en Lydia van Piet Mondriaan 
hielpen mij met mijn jurk. Vervolgens moesten we op onze 
kamer blijven.” Het werd al snel duidelijk waarom. “Alle 
bewoners en medewerkers stonden ons op te wachten 
in de gang. Dat was zo’n mooi moment. Het Zamen, de 
afdeling; het voelt echt als onze familie.”

Plechtigheid 
Op het stadhuis vond de plechtigheid plaats. “Prachtig 
was het. Van de afdeling waren Lydia, Mirjam, Marleen 
en Jan er, zijn vrouw Marleen reikte ons de ringen aan 
en Bart maakte foto’s. De chauffeur van de taxibus is via 

onze straat teruggereden naar Het Zamen. Bleek heel 
het atrium vol te staan, rode loper uit, bruidsmars aan. 
Iedereen zwaaien op de balustrades. Zo overweldigend 
allemaal. Guus in tranen. Het is dat ik hem bij me had, 
anders had ik niet naar binnen durven gaan.”

Ook op de afdeling was alles rood versierd. “We hebben 
taart gegeten in het bijzijn van mijn familie en iedereen 
van hier. Guus is daarna gaan slapen en ik heb gewandeld 
om alle emoties te verwerken. We hadden al afscheid 
genomen van de familie, maar terwijl wij op de kamer 
waren hebben ze de huiskamers verbouwd. Er was een 
lopend buffet waarvoor iedereen iets had meegenomen. 
Het was echt een groot feest! Het was niet alleen onze 
bruiloft. Het was gewoon de bruiloft van heel de afdeling, 
zo overweldigend! We hebben heel wat traantjes gelaten 
die dag van geluk en blijdschap.”

‘De afdeling is echt 
onze familie’

‘Het was de bruiloft van heel 
de afdeling’
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Er zijn van die dagen dat alles anders loopt dan 
gepland. Je hebt bijvoorbeeld een jaargesprek 
staan met een medewerker in je team, er komt 
een sollicitant praten en ’s middags ga je op 
huisbezoek bij een nieuwe cliënt voor een intake. 
Ondertussen werk je je mails weg – je postbus is 
alweer behoorlijk volgelopen sinds gistermiddag – en 
handel je telefoontjes af. Een cliënt wil weten of haar 
huishoudelijke hulp op een andere dag kan komen, 
ze moet weg. Een ander heeft hulp nodig bij het 
verlengen van zijn Wmo-indicatie. Ook medewerkers 
weten je te vinden, daar ben je immers voor. Ze 
willen je spreken omdat het thuis wat minder gaat  
of over een opleiding. Met zo’n 36 medewerkers en 
250 cliënten onder je hoede als teamleider, is het 
zoals altijd lekker druk. Maar geen zorgen, je hebt 
alles onder controle!

Dan ineens krijg je een telefoontje van een 
medewerker: een cliënt doet de deur niet open. Wat 
nu? Iedereen is in rep en roer. De kinderen wonen 
ver weg, het duurt te lang voordat ze er zijn. Dus toch 
maar de politie bellen, want je weet nooit wat er aan 
de hand is. En terwijl de agenten net op het punt 
staan om de deur in te slaan, komt de cliënt in kwestie 
gezond en wel aangewandeld. Heerlijk naar de kapper 
geweest of gezellig even een boodschapje gedaan. 
Opluchting alom, maar ondertussen komt er weinig 
terecht van je keurig geplande agenda. 

Zo zijn er ook dagen dat je mobiele telefoon onderweg 
naar kantoor al roodgloeiend staat van de belletjes en 
appjes. Je medewerkers of hun kinderen zijn helaas 
geveld door de griep of corona. Met meer dan twintig 
verzuimmeldingen op een dag (en dat gebeurt soms 

echt!) is het wel aanpoten om vervanging te regelen. 
Gelukkig zijn er sinds oktober twee collega’s voor 
de planning, maar op dat soort momenten spring je 
natuurlijk in. En dan maar hopen dat een cliënt voor 
wie er geen vervanging is, z’n bed nog niet heeft 
afgehaald. Want in dat geval moet er tóch iemand 
naartoe om het weer op te maken en met een beetje 
pech is dat veel geregel. Zo kan een klein dingetje een 
groot effect hebben. Maar ons hoor je niet klagen, 
want saai is het nooit. We kunnen het chaotische leven 
van een teamleider EMH van harte aanbevelen! 

Tessa en Sjalien geven het stokje door aan Annelies van 
der Gaag, Verpleegkundig Specialist.

‘En dan ineens ziet je dag er helemaal ‘En dan ineens ziet je dag er helemaal 
anders uit’anders uit’

Column door Tessa Wentzel en Sjalien van Koolwijk 
teamleiders Extramurale Huishouding

Terug naar het jaar: Terug naar het jaar: 

19641964

Man van het jaarMan van het jaar
Martin Luther King leidt een 
kerkdienst in de RAI, Amsterdam. Ook 
ontvangt hij dit jaar de Nobelprijs 
voor de vrede en wordt hij door Time 
Magazine uitgeroepen tot ‘Man van 
het jaar 1963’. 

Civil Rights ActCivil Rights Act
De Civil Rights Act treedt in Amerika 
in werking. Een mijlpaal in de 
Amerikaanse wetgeving. De wet 
verbiedt discriminatie van Afro-
Amerikanen en vrouwen en maakt 
een einde aan rassenscheiding op het 
werk, scholen en publieke diensten. 

Ring om, troon afRing om, troon af
In Rome trouwt prinses Irene, zonder 
toestemming van de Staten-Generaal, 
met Carlos Hugo van Bourbon-Parma. 
Daardoor komt zij niet meer in 
aanmerking voor de troonopvolging. 

Gouden JudokaGouden Judoka
Anton Geesink wint bij judo tijdens de 
Olympische Zomerspelen de gouden 
medaille in de open klasse. Dit tot 
grote verrassing van de Japanners,  
als eerste niet-Japanse Judoka. 

GevangenschapGevangenschap
Nelson Mandela wordt in het 
Rivoniaproces veroordeeld tot 
een levenslange gevangenisstraf 
op Robbeneiland. Hij brengt  
27 jaar in gevangenschap door. 

EK VoetbalEK Voetbal
Spanje wint het EK voetbal 
door in de finale titelverdediger 
Sovjet-Unie met 2-1 te verslaan. 
Het is de eerste internationale 
titel voor La Selección.

Televizier-RingTelevizier-Ring
De Gouden Televizier-Ring 
wordt voor het eerst uitgereikt. 
De winnaar is komedieserie 
‘Stiefbeen en zoon’ van de NCRV. 
Lezers van Televizier stemmen 
nog per post op hun favoriet.

We want the Stones!We want the Stones!
De Rolling Stones brengen hun 
debuutalbum uit en treden op in 
het Kurhaus. Het legendarische 
concert wordt al na 20 minuten 
gestaakt doordat het publiek de 
tent afbreekt.

Het is een schrikkeljaar met een 
witte kerst. Auto van het jaar is 
de Rover 2000 en de regering 
is boos op de exploitant van de 
Scheveningse Pier. Die verhoogde 
de toegangsprijs van twee 
kwartjes tot een hele gulden! 
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‘De ouderen noem ik opaatje en 

omaatje. Ik ben heel close met ze’

Mustafa Yüzügüldü is pas 43 als hij Parkinson blijkt te hebben. Dat zet het leven van de familie 
Yüzügüldü op z’n kop. Zijn vrouw Mina probeert hem zo lang mogelijk thuis te verzorgen, totdat het echt 
niet meer gaat. In november vorig jaar overlijdt Mustafa in verpleeghuis Het Zamen, net zestig jaar oud. 
Toch is Mina er nog vaak te vinden; van mantelzorger is ze vrijwilliger geworden. Dat voelt goed en geeft 
haar troost.

“Mustafa werkte bij de gemeente Den Haag. Daarnaast 
sportte hij veel, maar daar stopte hij ineens mee door 
een discussie op de voetbalclub. Acht maanden later was 
hij aan het behangen bij zijn broer toen mijn schoonzus 
belde. Mustafa had geen kracht meer in zijn benen en viel 
steeds. We zijn toen direct naar de huisarts gegaan. Daar 
viel hij zomaar van zijn stoel. De huisarts heeft ons meteen 
naar een neuroloog in het ziekenhuis gestuurd. Diezelfde 
dag zijn er allerlei onderzoeken gedaan en bleek Mustafa 
de ziekte van Parkinson te hebben. Volgens de neuroloog 
heeft het plotseling stoppen met sporten het ziekteproces 
in gang had gezet, maar anders was het op een ander 
moment gebeurd”, vertelt Mina.

Heftige ziekte
Parkinson is een ongeneeslijke hersenziekte waarbij 
zenuwcellen in de hersenen snel afsterven. Dat leidt 
tot allerlei klachten, van beven, stijve spieren en 
evenwichtsproblemen tot te weinig of traag bewegen. De 
klachten verergeren in de loop van de tijd en de meeste 
patiënten overlijden tussen de vijf en twaalf jaar nadat is 
vastgesteld dat ze de ziekte hebben. Ook jongere mensen 
krijgen Parkinson. Een derde is jonger dan 65 jaar en daar 
zitten veel mensen onder de vijftig bij, zoals Mustafa. 
Als Mina hoort dat Mustafa Parkinson heeft weet ze nog 
niet wat de ziekte inhoudt, maar de neuroloog geeft haar 
een dik boek mee. “Lees maar op je gemak, zei hij. Maar 
ik had het binnen een week uit, alle 365 pagina’s. Het was 
heel heftig om te lezen wat Parkinson doet”, zegt ze. 

Thuis verzorgen te zwaar
Toch besluit Mina om Mustafa thuis te verzorgen. Ze stopt 
met haar werk als schoonmaakster en wordt fulltime 
mantelzorger. Ook haar zoon stopt twee jaar met werken 

om voor zijn vader te zorgen. Maar na twaalf jaar gaat 
het echt niet meer. Mina: “Ik had rugproblemen en een 
nekhernia door een auto-ongeluk, wat het lichamelijk 
heel zwaar maakte om hem te verzorgen. Toen hij nog kon 
lopen, ging Mustafa naar een dagverblijf in Scheveningen. 
Maar nadat hij in een rolstoel terecht was gekomen, lukte 
dat niet meer. Hij was incontinent en had geen katheter. 
Daardoor was het lastig om hem te verschonen. Ik kreeg 
daarna wel thuiszorg, dat was vooral hulp bij het douchen. 
Het meeste werk deed ik zelf.”

Kippenvel
Mina en haar gezin komen voor een heel moeilijke 
beslissing te staan. “Ik had veel stress, waardoor ik op een 
gegeven moment bijna alleen nog maar kon schreeuwen. 
Mijn huisarts en de fysiotherapeut zeiden dat ik beter op 
mezelf moest passen en adviseerden me om Mustafa in 
een verpleeghuis te laten opnemen. De naam alleen al 
bezorgde me kippenvel en hij wilde zelf ook niet. Maar het 
moest echt stoppen, ik kon het niet meer aan”, zegt Mina. 

Ze krijgt een verwijsbrief voor verpleeghuis Het Zamen 
van Stichting Eykenburg en gaat er op gesprek. Helaas is er 
een wachtlijst. Mina: “Ze konden niet zeggen wanneer ze 

‘Het was heel heftig om te 
lezen wat Parkinson doet’
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plek zouden hebben, maar ik kreeg na twee weken al een 
belletje dat Mustafa mocht komen. Dat was in 2017.”

Elke dag op bezoek
Mustafa gaat wonen op de Piet Mondriaan-afdeling 
van Het Zamen, speciaal voor mensen met lichamelijke 
problemen. “De bedoeling was dat hij er een jaartje zou 
blijven, zodat we konden afkoelen en bijkomen. Daarna 
zou hij weer naar huis gaan”, aldus Mina. 
Dat loopt echter helemaal anders. Uiteindelijk blijft 
Mustafa vijf jaar in Het Zamen, totdat hij in november 
2022 overlijdt. Hij heeft dan net op 6 oktober zijn zestigste 
verjaardag gevierd. Al die jaren is Mina een vaste waarde 
op de Piet Mondriaan-afdeling. “Ik was er elke dag om 
hem te douchen en te scheren en eten te geven. Als ik niet 
kwam, voelde ik me rot en bleef ik erover nadenken hoe 
het met hem was. Een tijdje heb ik afgewisseld met mijn 
zoon, die kwam om de dag.”

Thuisgevoel
Na het overlijden van Mustafa blijft Mina ruim twee 
weken weg uit Het Zamen, maar er is iets wat haar toch 
weer naar de Piet Mondriaan-afdeling trekt. Dus begint 
ze weer te komen. Ze vertelt: “In de loop van de jaren heb 
ik ook met andere bewoners van de afdeling een band 
gekregen. De ouderen noem ik opaatje en omaatje, met 
veel van hen ben ik heel close geworden. Ik was elf jaar 
toen ik naar Nederland kwam en heb zelf niet van mijn 
opa’s en oma’s kunnen genieten.” 

Haar bezoekjes aan Het Zamen helpen haar dit familiegemis 
op te vullen. Mina: “Toen mijn man zelf nog kon eten en ik 
hem daar ’s avonds bij hielp, zette ik ondertussen koffie en 
thee voor de andere mensen op de afdeling. Ik bracht dan 
ook vaak iets lekkers rond wat ik had meegebracht. Doordat 
Mustafa al niet goed meer kon kauwen en slikken duurde 
het soms wel drie kwartier voordat hij had gegeten. Een van 
de bewoonsters was als een moeder voor me. Ze zei dan 
tegen me ‘blijf jij nu maar zitten en zorg voor je man, die 
koffie komt wel’. Het voelde aan als thuis. Iedereen was ook 
erg op Mustafa gesteld, ze zagen hem als een zoon.” 

In de eerste week na de dood van Mustafa dat Mina 
weer naar Het Zamen gaat, krijgt ze de schrik van haar 
leven. “Ik liep op de afdeling en ik hoorde ineens het 
geluid van beademingsapparatuur uit z’n oude kamer 
komen. Ik begon te huilen en zei tegen de verpleging 
‘Mustafa is terug’.” 

Het blijkt een oudere man met Parkinson te zijn. Net 
zoals Mustafa op het laatst ligt hij aan de beademing 

en krijgt hij sondevoeding. Mina: “Ik ben de kamer 
ingegaan. De man kon niet meer praten of eten, dat kon 
Mustafa de laatste jaren ook niet meer. Geestelijk was 
mijn man goed tot het einde, maar hij kon helemaal 
niet meer kauwen of slikken en alleen nog zijn lippen 
bewegen. Door liplezen en oogcontact begreep ik wat hij 
me wilde zeggen. Op diezelfde manier kon ik nu ook met 
deze man praten, daar was hij ontzettend blij mee.” 

Dankbaar vrijwilligerswerk
Sinds augustus vorig jaar is Mina officieel vrijwilliger voor 
Stichting Eykenburg, naast haar baan en vrijwilligerswerk 
in het zwembad op zaterdag. Drie dagen in de week is ze 
van half vijf ’s middags tot half acht ’s avonds op de Piet 
Mondriaan-afdeling te vinden. Dat betekent veel voor 
haar. “Het is zo dankbaar. De glimlach van de mensen 
als ik binnenkom, die houdt me op de been”, zegt ze 
aangedaan. 

Belangrijk voor Mina is ook dat ze als vrijwilliger op 
pad mag met bewoners. “Zo kon ik bijvoorbeeld een 
bewoner die erg op mijn man was gesteld een middagje 
meenemen naar de Haagse markt. We hebben heerlijk 

‘Ik begon te huilen en zei: 
Mustafa is terug’

‘De glimlach van de mensen 
als ik binnenkom, die houdt 

me op de been’

Dé apotheek in uw wijk
• Persoonlijk advies van onze 

apothekers

• Open op zaterdag 
(Bohemenwijk en van Laaren)

• Wij bezorgen gratis aan huis

• 24/7 kluis voor afhalen 
medicijnen (Bohemenwijk 
en Akelei)

Bohemenwijk Apotheek
Laan van Meerdervoort 1306

tel. 070-36 85 810
www.bohemenwijkapotheek.nl

Akelei Apotheek
Akeleistraat 35m

tel. 070-30 89 800
akeleiapotheek.nl

Apotheek van Laaren
Laan van Meerdervoort 629
tel. 070-36 08 683
apotheekvanlaaren.nl

een lekkerbekje gegeten en rondgekeken. Ik ben heel blij 
dat ik dat heb kunnen doen. Pas geleden is hij overleden. 
Ik heb geen afscheid van hem kunnen nemen, omdat dit 
in het weekend gebeurde. Maar we hebben in ieder geval 
deze fijne middag samen gehad.” 

Memory kast in ere hersteld
Om de herinnering aan overleden bewoners levend 
te houden, heeft Mina de ‘memory kast’ op de Piet 
Mondriaan-afdeling weer in ere hersteld. “Dat is een 
kast met foto’s van gestorven bewoners, maar er zat niet 
meer van iedereen een foto in. Dus heb ik foto’s van mijn 
telefoon afgedrukt en lijstjes gekocht. Nu houd ik de  
kast bij.” 

In goede én in slechte tijden
Afgelopen februari heeft Mina’s zoon zich verloofd. Ze 
vindt het jammer dat Mustafa dit niet heeft kunnen 
meemaken. “Kleinkinderen, bruiloften, hij wilde het 
allemaal zo graag beleven. Het heeft helaas niet zo mogen 
zijn”, zegt ze triest. Hoewel haar bezoekjes aan Het Zamen 
haar troost geven, is het tegelijkertijd zwaar om te blijven 
komen. Mina: “Als je trouwt, doe je de belofte dat je er 
in goede en slechte tijden voor elkaar bent. Ik weet hoe 
belangrijk het voor Mustafa was dat ik steeds kwam. Dus 
blijf ik dit doen, zolang als ik kan.”

Iets voor een ander doen, daar wordt iedereen blij 
van. En een beetje extra aandacht maakt voor onze 
bewoners en cliënten een wereld van verschil.

Wilt u ook iets doen waar u voldoening van krijgt? 
Bent u creatief, speelt u een instrument, houdt u van 
lezen, spelletjes, shoppen, koken, wandelen of wilt u 
bijvoorbeeld langskomen met uw hond? Op een vaste 
dag of gewoon wanneer u zin hebt? Alles is mogelijk!  
U bent van harte welkom in Huize Eykenburg,  
Het Zamen of in ons hospice. 

Bent u op zoek of kent u iemand die op zoek is naar 
vrijwilligerswerk? Attendeert u ze dan op de website 
www.eykenburg.nl/vrijwilliger en laat ze contact 
opnemen met Branca van Swinderen via 
06 - 11 31 63 98 of via vrijwilligers@eykenburg.nl. 

Ook onze collega’s en vrijwilligers doen 
een oproep op onze sociale media 
voor vrijwilligers en maatjes voor onze 
bewoners.

Kom ook vrijwilligerswerk 
doen bij Stichting Eykenburg
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‘We zijn er niet voor een zoekgeraakte sok’

Stichting Eykenburg is als organisatie volop in beweging. Aan de ene kant geven we vorm aan 
veranderingen of nieuwe eisen vanuit de overheid. Aan de andere kant nemen we zelf allerlei 
initiatieven om het welzijn van onze cliënten te verbeteren. De wensen van onze cliënten zijn immers 
het uitgangspunt bij alles wat we doen. Zo ook bij de cliëntenraad. 

Het mag voor zich spreken dat er veel kennis en ervaring 
aanwezig is om veranderingen en vernieuwingen te 
initiëren en uit te werken in projecten. Dit geldt zowel 
op managementniveau als op de werkvloer. Toch is het 
minstens zo belangrijk om dit soort zaken ook vanuit 
andere invalshoeken te belichten. Want wat vindt de 
cliënt er zelf eigenlijk van? Wat vinden de medewerkers? 
Komt het de kwaliteit van onze diensten wel ten goede? 
Om deze vragen helder beantwoord te krijgen, is de 
betrokkenheid van de diverse adviesorganen binnen de 
stichting cruciaal. Voor cliënten is dat de cliëntenraad. 

De cliëntenraad bestaat momenteel uit drie leden en 
een onafhankelijk voorzitter en vertegenwoordigt al 
onze cliënten. Zowel van de intramurale locaties als 
in de wijk. Dit adviesorgaan behartigt hun belangen. 

Zo wordt haar raad gevraagd over op handen zijnde 
projecten, huisvestingszaken en zorginnovaties, maar 
ook wordt zij volledig meegenomen bij het tot stand 
komen van belangrijke jaarstukken en koersbepalingen. 
Voorbeelden hiervan zijn het Strategisch Kwaliteitsplan 
en de kwartaalrapportages. Het gaat hierbij om 
tweerichtingsverkeer. De cliëntenraad kan namelijk, 
al dan niet gevoed vanuit haar achterban, ook zelf 
zaken aankaarten bij het bestuur en kan ongevraagd 
advies uitbrengen. Bij al haar acties en overwegingen 
heeft de raad één belangrijk doel voor ogen: optimaal 
welzijn voor cliënten. Zo heeft de cliëntenraad er met 
haar volhardende inzet mede toe bijgedragen dat het 
voedingsbeleid is aangepast.

Een kennismaking
De huidige leden zijn enthousiast en zetten zich volledig 
in, maar met drie leden is de vertegenwoordiging nog 
wat aan de kwetsbare kant. Met meer leden en dus meer 
‘body’ kan de achterban beter worden vertegenwoordigd. 

‘Het gaat om 
tweerichtingsverkeer’ 

Met name Huize Eykenburg is ondervertegenwoordigd. 
Daarnaast kent Stichting Eykenburg een grote 
verscheidenheid aan culturele achtergronden, die 
eveneens nog niet zijn vertegenwoordigd. De cliëntenraad 
is er voor iedereen, dus een brede vertegenwoordiging 

is uiteraard ook waar wij naar streven. De 
cliëntenraadsleden vertellen daarom wat hun drijfveer is. 
Hopelijk werkt hun enthousiasme voor u aanstekelijk en 
ziet u voor uzelf ook mogelijkheden in dit adviesorgaan. 

Riet Schurman,
cliënt extramurale huishouding

“Ik denk dat veel bewoners en cliënten niet precies 
weten wat de cliëntenraad doet. En dat is jammer, 
want wij kunnen veel voor hen betekenen. Wij 
behartigen hun belangen en zijn er niet alleen voor 
nu, maar ook voor de toekomst en toekomstige 
bewoners en cliënten. Ik woon in Het Zamen en zie 
en spreek daardoor veel cliënten. Ik signaleer veel en 
bedenk me dan altijd: kan ik daar wat mee binnen de 
cliëntenraad? Ik ben onder de mensen en zie en hoor 
veel. Het meedenken over zaken die ons als cliënt 
aangaan, vind ik leuk en belangrijk.”

Rinus le Kluse, 
zoon van een bewoner op een van onze 
verpleegafdelingen

“Mijn moeder verblijft in Het Zamen en doordat ik 
vaak bij haar op bezoek kom, zag ik dingen en situaties 
waarvan ik dacht: daar zou eens goed naar gekeken 
moeten worden. Kan dat niet anders? Klagen is dan 
het makkelijkste wat je kunt doen, maar door zitting 
te nemen in de cliëntenraad kun je concreet zaken 
aanpakken en zelf ook met initiatieven komen om tot 
een oplossing te komen.”
Ook Rinus benadrukt dat het binnen de 
cliëntenraad niet om het individu gaat, maar om 
vertegenwoordiging van al onze cliënten en bewoners. 
“Mooi om verbetering waar te nemen op gebieden 
waarover de cliëntenraad zich heeft mogen buigen.”

Carla Houweling,  
cliënt extramurale huishouding

Carla beaamt dat inderdaad niet iedereen weet wat de 
cliëntenraad doet. “Dat merken we bijvoorbeeld door 
mensen die aan ons doorgeven dat ze de soepronde 
hebben gemist. Daar kunnen wij als cliëntenraad niet 
zoveel mee. Wij verwijzen mensen dan altijd terug 
naar de eigen contactverantwoordelijke of iemand die 
er mogelijk wel iets mee kan. De cliëntenraad is geen 
klachtencommissie. Wij komen op voor de belangen 
van cliënten en bewoners als groep. Een zoekgeraakte 
sok, daar zijn wij niet voor. Komt dit structureel voor 
bij meerdere cliënten, dan gaan wij natuurlijk op 
onderzoek uit. Gelukkig hoor ik vooral veel positieve 
geluiden en dan weet je waar je het voor doet.”

John Meijer, 
onafhankelijk voorzitter

“Er wordt door het bestuur zoveel met ons gedeeld, 
waardoor wij echt onderdeel zijn van de organisatie. 
Daardoor zien wij waar het goed gaat en denken 
wij mee over waar het minder goed gaat en wat 
de organisatie daaraan kan doen. Door zitting te 
hebben in de cliëntenraad kun je actief je steentje 
bijdragen en meedenken over beslissingen voor nu 
en voor de toekomst. Zo worden wij ook betrokken 
bij bijvoorbeeld beleidsdagen en halfjaarlijkse 
vergaderingen met het zorgkantoor. Ik zie dat echt 
als een trein die je niet wilt missen. Als voorzitter stel 
ik met de raadsleden jaarlijks een jaarverslag op, dat 
wordt besproken met de bestuurder en uiteindelijk op 
de website wordt geplaatst.”

‘Ik signaleer veel en 
bedenk me dan altijd: 
kan ik daar wat mee?’

‘Klagen is makkelijk, 
kom liever in actie!’ 

‘We komen op voor de 
belangen van cliënten en 

bewoners’

‘Dit is een trein die je 
niet wilt missen!’
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De cliëntenraad in de praktijk 
De cliëntenraad komt gemiddeld eens in de zes weken bij 
elkaar tijdens een vergadering van 1,5 tot 2 uur, waarbij 
ook vertegenwoordiging vanuit het managementteam 
aanwezig is. Als voorbereiding wordt documentatie 
gedeeld waarover de leden een mening vormen. 
Tussendoor worden er mogelijk documenten gedeeld 
waarover het bestuur de raad graag laat meedenken. Zo 
nodig kan er een tussentijds overleg worden ingepland, 
al dan niet met de bestuurder. De cliëntenraad wordt 
secretarieel ondersteund vanuit de organisatie. 
Wanneer er grotere onderwerpen spelen, dan kan de 
cliëntenraad worden ingeschakeld (of op eigen initiatief) 
om op onderzoek uit te gaan. Zo zijn cliëntenraadsleden 
destijds betrokken bij het proeven van maaltijden en de 
leverancierskeuze voor de voeding.

Interesse?
Bent u cliënt of bewoner van Stichting Eykenburg of 
familie/vertegenwoordiger van een cliënt of bewoner en 
denkt u erover om u aan te melden voor de cliëntenraad? 
Of misschien wilt u meer informatie? Stuurt u dan een 
mailbericht naar clientenraadeykenburg@eykenburg.nl. 
Wij informeren u graag!

Tijdens het maken van deze editie is Carla Houweling 
plotseling overleden. Na overleg met haar familie 
is het artikel in oorspronkelijke vorm behouden als 
eerbetoon aan haar en haar niet aflatende inzet voor 
de cliëntenraad en de stichting. We wensen haar 
familie alle sterkte toe.

Riet Schuurman

John Meijer

Rinus le Kluse

Carla Houweling

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met  
De Babbelbox, bereikbaar via 070 - 750 71 88 of ‘t Praethuys via telefoonnummer 070 - 750 71 32

Wisselende (thema-)activiteiten

Maandag

10.00 - 12.00 uur Crea-ochtend

Dinsdag

10.00 - 12.00 uur Breien
14.00 - 15.00 uur Beautymiddag

Dinsdag

10.45 - 11.30 uur Bewegen

Woensdag

10.00 - 12.00 uur Breien
14.00 - 15.00 uur Beautymiddag 

Donderdag

10.00 – 12.00 uur: Spelletjes 
14.00 – 16.00 uur: PC-hulp

Donderdag

10.45 - 11.30 uur Bewegen
14.30 - 15.30 uur Borrelmiddag

Vrijdag

10.00 – 11.00 uur: Bewegen
14.30 – 15.30 uur: Borrelmiddag

Vrijdag

10.00 - 12.00 uur Spelletjes

Zaterdag

de Babbelbox
p/a Het Zamen
Esperantostraat 12

‘t Praethuys
p/a Huize Eykenburg
Kruisbessenstraat 12 

Zes dagen geopend van 10.00- 16.00 uur Drie dagen per week geopend van 10.00 – 16.00 uur

Het Haags Ontmoeten is een initiatief van de gemeente Den Haag. Een plek in de wijk waar alle
zelfstandig wonende Haagse ouderen of hun mantelzorgers zonder afspraak binnen kunnen lopen 
om anderen te ontmoeten, ervaringen te delen of te ontspannen. U bent van harte welkom in 
de Babbelbox en in ‘t Praethuys.

Graag tot ziens in de Babbelbox of ‘t Praethuys. De koffie staat voor u klaar!

Haags Ontmoeten
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U zit vast in uw rolstoel. Uw 
medicijnen maken u duf. Of 
u mag niet in uw eentje de 
afdeling af. Daar kan natuurlijk 
een goede reden voor zijn. 
Maar wat doet u als u het er 
niet mee eens bent? De Wet 
zorg en dwang beschermt 
uw rechten als cliënt. En 
cliëntenvertrouwenspersoon 
Leonieke Willemse van 
Zorgstem helpt u een beroep op 
die wet te doen. Hoe gaat dat? 
We vragen het haar.

Wat houdt de Wet zorg en 
dwang of Wzd precies in?
“De Wzd bestaat sinds 1 januari 
2020. Iedereen heeft recht op 
vrijheid, dat staat zelfs in onze 
grondwet. Dat geldt dus ook als u 
door dementie in een zorginstelling 
bent opgenomen of thuiszorg krijgt. 
Maar wat als die zorg onvrijwillig is 
en niet zoals u wilt? Soms kunnen 
dingen gewoon niet anders en dat 
heeft vaak met veiligheid te maken. 
Maar de Wzd zegt dat je een persoon 
alleen in zijn of haar vrijheid mag 
beperken als er sprake is van een 
‘ernstig nadeel’.

Stel iemand zit in een rolstoel om 
het risico op een val te voorkomen, 
maar hij of zij wil eigenlijk liever 
lopen. Dan kun je ook kijken hoe het 
anders kan, bijvoorbeeld de cliënt 

eens zijn met de zorg’

‘Ik kom op voor cliënten die het niet 

‘Hoe los je iets 
vrijwillig op of op de 
minst ingrijpende 

manier’

een soort airbags laten dragen. Hoe los je iets vrijwillig op 
of op de minst ingrijpende manier, dat is waar de wet voor 
moet zorgen. Waarom doen we eigenlijk wat we doen of 
waarom mag iemand iets niet? Daar moet de zorg goed 
over nadenken.”

Wat is jouw rol als cliëntenvertrouwenspersoon?
“Het is niet makkelijk om als cliënt aan te geven dat je iets 
niet of juist wel wilt of het ergens niet mee eens bent. 
Met dementie ben je de regie over je leven kwijt en kun je 
meestal niet meer voor jezelf opkomen. En ook als je zelf 
nog wel goed kunt verwoorden wat je wilt, kan het moeilijk 
zijn om iets te zeggen. Mensen willen degenen die voor ze 
zorgen niet boos maken, ze zijn er afhankelijk van.

Ik sta naast cliënten en help ze op te komen voor hun 
rechten. Ook de vertegenwoordiger van een cliënt kan 
een beroep op me doen, maar dan geldt net zo goed 
dat ik er voor de cliënt zelf ben. Het gaat mij erom 
wat hij of zij wil, niet de familie of de zorgaanbieder. 
Ik luister, ga samen met de cliënt op onderzoek uit en 
klop aan bij de zorg om te vragen waarom iets op een 
bepaalde manier gebeurt en of het anders kan. Als  
we er helemaal niet uitkomen, dan heeft de cliënt  
de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Ook  
daarbij kan ik ondersteunen. Maar dat is echt de 
allerlaatste stap.”

Hoe kunnen cliënten van Stichting Eykenburg bij 
jou terecht?
“Ze kunnen me altijd bellen of mailen, er hangen 
posters in Het Zamen en in Huize Eykenburg met 
mijn telefoonnummer en e-mailadres. Ook ga ik naar 
de familieavonden, waar partners of kinderen me 
kunnen aanspreken. Ik vind het heel fijn om voor dat 
soort avonden te worden uitgenodigd. Verder kom 
ik vier keer per jaar langs om persoonlijk de sfeer 
te proeven in de Haagse zorginstellingen waar ik de 
cliëntenvertrouwenspersoon ben. Binnenkort plan ik met 
Stichting Eykenburg de komende bezoekdata voor Het 
Zamen en Huize Eykenburg in.

Bij mijn bezoeken stel ik vragen aan de bewoners, luister 
ik naar ze en kijk ik rond. Zo kwam ik een keer in een 
huis waar de verzorgers de kamers van cliënten in- en 
uitliepen, zonder rekening te houden met hun privacy. 
Zo’n ontwikkeling merk ik dan op, daar stel ik vragen over. 
Vanzelfsprekend ga ik niet zomaar de afdeling op, dat 
bespreek ik eerst met de leidinggevenden.”

Wat vinden de zorgmedewerkers ervan dat je 
komt kijken?
“Zorgmedewerkers en ik hebben hetzelfde doel: alles zo 
goed mogelijk regelen voor cliënten en ze zo veel mogelijk 
het leven laten leiden dat ze willen. Dat gaat het beste als 
we samenwerken. Ik heb alleen een andere insteek: zij 
geven zorg, ik kijk naar de rechten van een cliënt. Ik leg 
mijn rol altijd graag uit tijdens teamvergaderingen, want 
mijn bezoeken kunnen onrust geven bij de zorg. Soms 
snappen medewerkers niet goed wat ik kom doen. Laat 
mij het maar even uitleggen, zeggen ze dan als ik iets aan 
een cliënt vraag. Maar dat is niet de bedoeling. Ik ga ervan 
uit dat ze goede zorg verlenen, maar een cliënt kan het 
er niet mee eens zijn. Daar ben ik voor, om de cliënt te 
helpen te vertellen wat hij of zij wel of niet wil en samen 
te onderzoeken hoe het op een andere manier kan.

Ik probeer te luisteren naar de vraag achter de vraag: 
wat hoor ik steeds terugkomen in de dingen die iemand 
zegt? Daarbij probeer ik op één lijn te komen met de 
familie, vaak maken zij zich de meeste zorgen over de 
veiligheid van hun partner of ouder. Ik heb jarenlang in 
de gehandicaptenzorg gewerkt, ook als verzorgende. Dat 
is een voordeel, ik heb goed leren luisteren. Ook in de 
ouderenzorg heb je te maken met kwetsbare mensen die 
niet goed voor zichzelf kunnen spreken. Dat raakt me.”

Praten over onvrijwillige zorg?
Wilt u met onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon 
Wzd Leonieke Willemse praten over onvrijwillige zorg 
en hoe ze u kan helpen? 
U bereikt haar via 06 – 288 38 198. Een mailtje sturen 
kan ook altijd, naar l.willemse@zorgstem.nl.

‘Ik ga ervan uit dat ze goede 
zorg verlenen, maar een cliënt 
kan het er niet mee eens zijn’

‘Het gaat mij erom wat de 
cliënt wil, niet de familie of de 

zorgaanbieder’
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Waarom ben je maatje geworden? 
“Ik had al eerder vrijwilligerswerk gedaan,” begint Dennis 
zijn verhaal. “Een stage was destijds een onderdeel 
van mijn opleiding aan de Hogeschool Leiden. En dat 
was een leuke manier van werkervaring opdoen.” Het 
beviel zo goed dat Dennis er over nadacht om ook op 
zaterdag te gaan werken. “Ik was al 22 en de baantjes die 
aangeboden werden vond ik minder interessant, totdat ik 
de mogelijkheid van vrijwilligerswerk in Huize Eykenburg 
onder ogen kreeg. En zo ben ik in 2016 elke zaterdag een 
paar uurtjes gaan helpen op afdeling 1a hier.”

Hoe vond je dat als 22-jarige? 
“Dat was echt erg leuk om te doen. Ik hielp mee met het 
verzorgen van de lunch, deed mee met de activiteiten 
op de afdeling, ging wandelen met bewoners of speelde 
spelletjes zoals klaverjassen. Jammer genoeg moest ik 
er abrupt mee stoppen door corona. Dat was echt heel 
jammer, maar de veiligheid van bewoners ging voor.” 
Dennis werkte op dat moment op de declaratie afdeling 
en de interne controle bij Florence. 

Hoe kwam je dan hier terecht? 
“In 2021 zag ik een vacature voor de cliëntenadministratie. 
Door mijn ervaringen wist ik dat het een leuke organisatie 
was. Ik ben dus teruggekomen, eerst voor een betaalde 
baan en toen ik in een oudere editie van dit magazine 
een oproep zag om maatje te worden, is het balletje gaan 
rollen en heb ik het vrijwilligerswerk weer opgepakt.“

Naast je fulltime baan? 
“Ja, dat zag ik meteen zitten. Het leek mij een waardevolle 
manier om op de woensdagmiddag hier wat extra tijd 
door te brengen. Ik heb vrijwilligerscoördinator Brigitte 
benaderd en zij heeft mij voorgesteld aan twee bewoners: 
mevrouw Talapessy en de heer Van Spronsen.” “Het is een 
aardige jongen hoor”, mengt de heer Van Spronsen zich 
in het gesprek. “Ik vind het belangrijk dat iemand zich aan 
kan passen, door dingen heen kan kijken. Niet iedereen 

kan dat hoor, maar hij kan dat.” De heer van Spronsen 
zit er ontspannen bij, een glimlach op zijn gezicht en 
met pretlichtjes in zijn ogen. Dennis glimlacht bij het 
compliment. “Het klikte inderdaad meteen.”

Hoe vaak zie je de heer Van Spronsen? 
“Ik ben er om de week. We wandelen samen nu met de 
rolstoel, hiervoor kon dat nog met de rollator. We hebben 
via Streetview een keer Loosduinen ‘bezocht’, waar hij zijn 
jeugd heeft doorgebracht. Leuk om te doen en er waren 
nog steeds veel herkenningspunten. We bekijken foto’s en 
hij heeft mooie verhalen over zijn werk bij het AD of we 
bespreken dingen die op de afdeling gebeuren. Daarnaast 
is meneer erg geïnteresseerd hoe mijn week eruit heeft 
gezien.” “Ja, om de week,” beaamt de heer Van Spronsen, 
“en dat is goed zo. Ik ben wel een beetje op mezelf, maar 
mis op mijn afdeling soms het contact met anderen. 
Er is niet zo heel veel enthousiasme voor gezamenlijke 
activiteiten. En dat pakt Dennis nu op.”

Nog plannen samen? 
“We willen een keer samen eten in het ontmoetings-
centrum. De heer van Spronsen wil me graag trakteren op 
een kroketje.” ”Kan nu ook, Dennis”, klinkt het en weer 

‘Het klikte meteen’

‘Het gaat echt om 
persoonlijke aandacht’

‘Hij is mijn extraatje op de woensdag’

Iedereen kan maatje worden bij Stichting Eykenburg. Meestal zijn dat mensen van ‘buitenaf’. 
Maar niet in het geval van collega Dennis van der Sman (29), sinds anderhalf jaar werkzaam op de 
cliëntenadministratie. Ondanks zijn vele hobby’s, drukke leven en fulltime baan is hij iedere vrije 
woensdagmiddag opnieuw in Huize Eykenburg te vinden en brengt hij tijd door met een van ‘zijn’  
twee bewoners. In gezelschap van de heer Van Spronsen vertelt hij zijn verhaal.
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is daar die glimlach. “Samen naar een activiteit gaan is 
nu nog niet aan de orde. Het gaat echt om persoonlijke 
aandacht.” “Hij is mijn extraatje op de woensdag. Ik vertel 
hem veel over mijn leven.” De heer van Spronsen steekt 
van wal over zijn vrouw die op jonge leeftijd is overleden 
en vertelt uitgebreid over zijn Poolse vriendin die dagelijks 
nog steeds een belangrijke rol speelt. Dennis vertelt: “Hij 
belt haar elke dag en hij spreekt een aardig woordje Pools. 
Knap hoor.” De heer van Spronsen zegt van niet, maar  
kijkt trots. 

Maak jij de plannen voor je bezoeken? 
“Nee, dat niet. Ik vraag wat ze graag willen doen. En 
daardoor doen we die activiteiten die passen bij hun 
interesses. Mevrouw Talapessy, waar ik ook maatje van 
ben, praat graag over het land waar zij haar jeugd heeft 
doorgebracht. Samen kijken we naar films over dat land 
en lezen boeken. Soms bezoeken we de Silverfitfiets of 
maken gebruik van de Braintrainer. De heer van Sponsen 
heeft weer andere interesses.”

Wat betekent jouw komst voor de bewoners? 
“Ik merk dat hun wereld kleiner wordt, dus die bezoekjes, 
dat breekt echt hun dag. Het zijn korte momenten 
maar voor hen zo belangrijk. Ik word begroet met een 
glimlach en ga weg met een vrolijke groet. Het geeft echt 

voldoening. Het werken als vrijwilliger op de afdeling gaf 
al plezier en nu als maatje is dat ook het geval.” De heer 
van Spronsen vult aan: “Hij staat er goed op. Het is een 
fijne jongen.” “Nou, dat is leuk om te horen,” zegt Dennis. 
Beide mannen lachen naar elkaar. Dat het goed klikt 
tussen hen is duidelijk. 

‘Ik merk dat hun wereld 
kleiner wordt, dus die 
bezoekjes, dat breekt 

echt hun dag’ 

Maatje worden
Wilt u ook maatje worden van één van onze bewoners? 
Neem dan contact op met vrijwilligers@eykenburg.nl.
Bekijk hun oproep op onze website of bekijk de video 
van teamleiders Anja en Franchette. 

Neemt u gerust contact met ons op
Uiteraard heeft Stichting Eykenburg vaste contactpersonen voor haar diverse diensten. Bij wie moet u zijn? Waar kunt u 
met uw vraag terecht? Via deze pagina in het InfoKruispunt helpen wij u hierin de juiste keuze te maken, zodat u zo snel 
mogelijk de juiste persoon aan de lijn heeft. Wij zijn telefonisch te bereiken op 070 - 750 70 00.

Het Zamen

Hospice Claude Monet 070 - 750 7158
(dag)

Hospice Claude Monet 070 - 750 7159
(nacht)

Cor Damstraat 070 - 750 7160

Piet Mondriaanstraat 070 - 750 7161

Vincent van Goghstraat 070 - 750 7162

Paulus Potterstraat  070 - 750 7163

Pablo Picassostraat 070 - 750 7164

Huize Eykenburg

Benedenhuis  070 - 750 7202

Perron 1a 070 - 750 7205

Museumplein 1 070 - 750 7227

Bibliotheek 2a 070 - 750 7209

Strandpaviljoen 2 070 - 750 7211

Bloemenhof 3 070 - 750 7203

Arkeneel 070 - 750 7340

Klavertje 4 070 - 750 7240

The Living Stone 070 - 750 7210

Het Buitenhuis 070 - 750 7210

Vragen over:

Huishoudelijke hulp 
Teamleiders Extramurale 
Huishouding

Thuiszorg 
Teamleiders Extramurale Zorg

Dementie of vermoeden hiervan
Casemanagers dementie

Cliëntgegevens en regelingen
Cliëntadministratie 

Werk en vrijwilligerswerk 
Personeelszaken

Wonen, rondleidingen en indicaties/
Abonnement Zeker Thuis
Woonconsulenten

Het Coornhert
Woonconsulenten

De afdelingen van deze twee locaties hebben een eigen telefoonnummer: 

Continentiezorg
Absorberend en Afvoerend

Diabeteszorg
Meters, Teststrips en Lancetten

Stomazorg
Colo-, Ileo- en Urostoma's

Wondzorg
Bescherming en Verzorging

Hygiëne en Facilitair
Reiniging en Desinfectie

Voor meer informatie
over ons uitgebreide assortiment,

neem vrĳblĳvend contact met ons op
zorgadviseurs@eldercare.nl

Met ElderCare gaat u
opgewekt en goed

voorbereid het voorjaar in...

Al uw medische en
facilitaire hulpmiddelen

bĳ één leverancier!



Zorgen doen we niet alleen op onze verpleeglocaties Het Zamen en Huize Eykenburg. 
We komen ook bij onze cliënten thuis, dat noemen we extramurale zorg. We helpen 

bijvoorbeeld een handje bij het wassen en aankleden of bij het innemen van medicatie. 
En natuurlijk hoort een praatje maken ook bij onze thuiszorg. 

Wie zijn die collega’s die dagelijks door weer en wind van adres naar adres 
gaan om daar met veel liefde voor ‘hun’ cliënten te zorgen?

 En waarom hebben ze juist voor deze baan gekozen?

Passie Passie 
voor…voor…
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Mala Sadal (46) werkt op de Piet 
Mondriaan-afdeling in Het Zamen 
én komt bij cliënten over de vloer. 
Een mooie combinatie, vindt ze. 
Hoeveel uren ze binnen en buiten 
de deur maakt, verschilt per dag. 
Lekker afwisselend dus!

Mala wist al van jongs af aan dat ze de 
zorg in wilde. Ze vertelt: “Dat was al 
zo toen ik op school zat in Suriname, 
voordat ik in 1996 naar Nederland kwam. 
Ik had een tante die in de zorg zat. Ze is 
lang geleden overleden, maar door haar 
realiseerde ik me hoe belangrijk en leuk 
het is om contact met mensen te maken. 
Later zag ik hoe slecht mijn oma werd 
geholpen in een verpleeghuis. Dat moet 
anders, dacht ik.”

Via wat omzwervingen kwam Mala in 2020 
bij Stichting Eykenburg. “Ik ben begonnen 
op de Piet Mondriaan-afdeling, daar zitten 
cliënten met lichamelijke beperkingen. 
Geestelijk zijn ze nog in orde, zodat je 
goed met ze kunt communiceren. Dat vind 
ik leuk. Ik heb er ook fijne collega’s en een 
fijne teamleider. Dat is Lydia. Alles gaat 
in overleg: je verdeelt het werk en helpt 
elkaar als je vragen hebt. Er wordt naar je 
geluisterd en met je meegedacht. Als Lydia 
belt of ik extra wil werken, ben ik daar 
altijd toe bereid.”

Sinds vorig jaar april werkt Mala behalve 
op de Piet Mondriaan-afdeling ook in de 
thuiszorg. “Dat heeft Lydia me gevraagd 
en wilde ik proberen. Het werk is anders. 
Cliënten in de thuiszorg hebben vaak 
beginnende dementie. Daar moet je mee 
leren omgaan, maar is tegelijkertijd erg 
interessant. Mensen zijn blij om je te 
zien en met je te praten, meestal zijn ze 
eenzaam.”

Buiten de deur leer je veel, stelt Mala. 
“Dat komt doordat je alleen werkt. 
Je moet bijvoorbeeld ook weten hoe 
je dingen bestelt voor cliënten, zoals 
insulinepennen of verband.” De combi van 
binnen werken en op pad gaan bevalt haar 
heel goed. “Ik hou van m’n werk en heb 
het naar mijn zin!” 
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Suheda Sahin (19) liep als leerling-
verpleegkundige stage op de 
praktijkleerafdeling van Stichting 
Eykenburg. Nu werkt ze er in 
de thuiszorg, in combinatie met 
het laatste jaar van haar studie. 
Suheda’s liefde voor de zorg? Die zit 
in de familie!

Suheda’s moeder werkte ook in de 
thuiszorg. “Op mijn vijfde ging ik soms al 
met haar mee als ze mensen ging helpen. 
Ik zag hoe leuk het was om met ze te 
praten en ze waren heel lief tegen mij. Dat 
heb ik altijd onthouden”, vertelt ze.

Toen ze met haar stage als 
verpleegkundige begon, moest Suheda 
wel even wennen. “Ik dacht, is dit echt iets 
voor mij? Mensen persoonlijk verschonen 
bijvoorbeeld, dat vond ik in het begin 
lastig. Maar nu ben ik zo blij dat ik voor de 
zorg heb gekozen. Je ziet hoe mensen je 
waarderen, hoe dankbaar ze je zijn. Dat 
motiveert enorm, ik ga elke dag met liefde 
naar mijn werk!”

Sinds vorig jaar september werkt Suheda 
bij Stichting Eykenburg in de thuiszorg. 
“Dat doe ik vier dagen in de week. 
Daarnaast ga ik één dag naar school om 
mijn opleiding af te maken. Zo kan ik 
financieel op eigen benen staan. Mijn 
verloofde en ik zijn op zoek naar een huis.” 
De thuiszorg past bij haar, vindt Suheda. 
“Ik leef met cliënten mee en lukt iets niet, 
dan kom ik later terug. Soms bellen ze me 
om te vragen of ik nog even langs kom om 
te helpen met aankleden of te kletsen. Als 
ik tijd heb, ga ik gewoon. Mensen zijn zo 
blij om me te zien, daar kan ik geen nee 
tegen zeggen. Ik heb ook al zo veel leuke 
dingen meegemaakt. Toen ik in november 
jarig was, heb ik bijvoorbeeld een haarclip 
van een cliënt gekregen. Een roze, daar 
ben ik gek op. In mijn auto is zelfs de 
stuurhoes roze.”
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Karin van Iterson (60) is een 
oudgediende: ze zit al sinds 1978 

in de ouderenzorg en al 35 jaar bij 
Stichting Eykenburg. In 2004 maakte 

Karin de switch van werken op de 
afdeling naar de thuiszorg. En dat 

bevalt haar uitstekend. 

Karin begon in de ouderenzorg met 
een bijbaantje als koffiemeisje. “In de 

avonduren bracht ik met een grote kar 
koffie en thee rond in een verzorgingshuis. 

Nadat ik klaar was met de middelbare 
school ben ik er via vakantiewerk blijven 

hangen”, vertelt ze. In 1988 maakte Karin 
de overstap naar Stichting Eykenburg, 

waar ze haar papieren als verzorgende 
individuele gezondheidszorg niveau 3 haalt.

 
Huize Eykenburg is bekend terrein 

voor Karin. “Mijn ouders hadden een 
kantoorboekhandel op zo’n vijftig meter 

afstand. Op mijn vijfde werd ik op pad 
gestuurd met een rolletje tijdschriften 

onder m’n arm. Die moest ik dan bij een 
bewoner bezorgen”, lacht ze.

Op haar vrije zaterdagen werkt Karin als 
vrijwilligster bij een scouting voor kinderen 

met een beperking. Oók zorg, maar dan 
helemaal anders. “Er zitten kinderen bij 

van allerlei leeftijden, sommigen hebben 
bijvoorbeeld Downsyndroom, anderen 

ADHD. Soms is dat lastig, maar je leert er 
gaandeweg mee omgaan. We doen allerlei 

activiteiten, van bouwwerken maken tot 
speurtochten en handenarbeid. Erg leuk!” 

Omgaan met mensen vindt Karin heerlijk. 
“Ik denk dat ik dat gewend ben van vroeger, 

in de winkel. Ik zorg graag voor mensen 
en doe mijn best om het ze naar de zin te 

maken. Ik ga met cliënten in gesprek en 
zie overal de humor van in. Ook vind ik het 

leuk om bij ze thuis te komen, zo leer ik 
steeds een ander stukje Den Haag kennen.” 

De vrijheid van de extramurale zorg vindt 
Karin prettig. “Natuurlijk zijn er regels, maar 

je bent een beetje je eigen baas. Dat is 
fijn.” zou ik het zó weer doen, maar tot dat 

moment ben ik hier.”
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 ‘Als ik jou zie,  ‘Als ik jou zie, 
weet ik dat ik thuis ben’weet ik dat ik thuis ben’

Sinds februari werk ik als teamleider op de afdeling 
Perron 1a waar ik het erg naar mijn zin heb. Ik kreeg 
een warm welkom en ook de ontmoeting met ‘mijn’ 
bewoners was erg fijn. Iets wat voor mij erg belangrijk is.

Er was één bewoner die mij meteen opviel en ook direct 
even naar mij toekwam. “Mijn naam is Carla”, zei ze met 
een lieve glimlach. “Wat leuk dat jij hier ook bent.” 

Sinds dat moment komt Carla elke ochtend even een 
praatje met mij maken in mijn kantoor. Carla is erg 
zoekende omdat zij alleen is. Elke dag gaat zij naar 
beneden, al dan niet in gezelschap van een vriendin 
om wat rondjes te lopen en daarna zit ze vaak bij de 
Servicebalie. 

Carla wordt vaak door collega’s teruggebracht naar 
boven en eenmaal op de afdeling zoekt Carla mij dan 
even op. Ze vertelt me dan steeds dezelfde verhalen 
over haar overleden ouders, haar huis en dat ze nu 
helemaal alleen is. 

Om Carla een warm en goed gevoel te geven, leg 
ik haar steeds opnieuw uit dat zij nu hier woont. 
Ik neem haar dan vaak even mee naar haar 
appartement en laat haar haar spulletjes zien. Er zijn 
momenten dat Carla ook wat spulletjes herkent en 
vaak zit er een mooi verhaal achter. Er gaat geen dag 
voorbij of Carla en ik hebben zo’n speciaal moment. 
Het maakt dat de band tussen Carla en mij hechter 
wordt en warm en fijn is.

De laatste keer dat ik voorstelde even naar haar 
kamer te lopen zei Carla: “Waar is mijn huis?” om 
vervolgens naar mij toe te draaien en te zeggen:  
“Jij bent mijn huis. Als ik jou zie weet ik dat ik  
thuis ben.”

Deze woorden van Carla, vergezeld met haar 
blik hebben mij zo geraakt. Het was zo oprecht, 
zo ontzettend bijzonder. Dan kan ik alleen maar 
denken: wat is werken in de zorg toch ontzettend 
dankbaar en mooi.

Grace werkt al 45 jaar in de zorg. Volgens haar het mooiste vak wat bestaat.
In februari is zij gestart als teamleider op Perron 1a in Huize Eykenburg. 

‘Beste wensen voor het nieuwe jaar’ was de oplossing van de woordzoeker in het vorige InfoKruispunt. Mevrouw 
A. Verschoor-Huisman uit Den Haag kwam als winnares uit de bus en ontvangt van ons een cadeaubon. Van harte 
gefeliciteerd, de cadeaubon is naar u onderweg!

De oplossing van de nieuwe puzzel kunt u, voorzien van uw naam en adres opsturen naar Stichting Eykenburg, 
t.a.v. Nanda Bechtholt, Postbus 64627, 2506 CA Den Haag of u kunt een e-mail sturen naar redactie@eykenburg.nl. 
U kunt uw oplossing insturen tot en met 31 mei 2023.

OPLOSSING

PrijspuzzelPrijspuzzel

AANKLEDEN

ACTIVITEITEN

BEGELEIDING

BESTEK

DRINKEN

EMH

HANDDOEK

KINDEREN

LOCATIE

MENSEN

MINDERVALIDE

MULTICULTUREEL

ROLSTOEL

THUISZORG

TUIN

VERPLEEGSTER

VERZORGENDE

VOEDING

VRIJWILLIGER

WASSEN

WELZIJN

WONEN

ZORGLOCATIE

Belevenissen van een teamleider



‘Elke dag waardevol en betekenisvol’

Thuiszorg 
 Zorg en verpleging aan huis  Begeleiding thuis en casemanagement  Huishoudelijke verzorging 
 Palliatieve zorg  Persoonsalarmering  Dagbesteding  Ontmoetingscentrum

Wonen bij 
 Verpleeghuiszorg  Kortdurende opname  Diagnostisch centrum  Zelfstandig wonen met zorg 

op afstand  Levensloopbestendige appartementen  Echtparen- en partnerwoningen  Hospice 
Claude Monet

Meer informatie: 070 - 750 70 00 | www.eykenburg.nl 

Stichting Eykenburg biedt een veelzijdig zorgaanbod passend bij uw persoonlijke 
situatie en behoeften. Bij u thuis of op een van onze woonzorglocaties in Den Haag. 
De wensen van onze cliënten vormen het uitgangspunt van ons handelen, opdat u 
elke dag als waardevol en betekenisvol ervaart.


