
Zomerse momentjesZomerse momentjes

‘Ons werk gaat over 
verbinding’

‘Sekszorg doet mensen 
enorm goed’

Verpleegkunde is zoveel meer

‘In de keuken vinden de 
mooiste gesprekken plaats’

UITGAVE VAN ST I C H T I N G E Y K E N B U RG DEN HAAG, JAARGANG 19, NUMMER 3, 2023



E Y K E N BLAD • 2023 -  32 3 -  2023 •  E Y K E N BLAD 3

VoorwoordVoorwoord
De zomer is voorbij 

gevlogen en voor u ligt 
de nieuwe editie van 
het Eykenblad. Het is 

ten tijde van schrijven 
begin september. Na 

een regenachtige zomer, 
waarna mensen ietwat 

mopperend terug op het 
werk komen en kinderen 
weer in de schoolbanken 

kruipen, breekt er een 
heuse hittegolf uit. 

Terwijl in het nieuws de 
berichten over de zich in 
zwaar weer bevindende 

zorginstellingen over 
elkaar heen buitelen. Het 
zijn vreemde tijden, saai 

kunnen we het in ieder 
geval niet noemen.

Het is een feit dat de zorg, met name de ouderenzorg, meer dan ooit onder 
druk staat. De kosten gaan alleen maar omhoog, de vergoedingen omlaag 
en met bezuinigingen en een doorzettende vergrijzing in het vooruitzicht, 
maakt dat het plaatje compleet. Landelijk worden er dan ook al diverse 
stappen ondernomen om bezwaar te maken tegen de bekostigingssystematiek 
en inmiddels hebben wij ons hier, net als vele instellingen in de regio, bij 
aangesloten. 

Gelukkig zijn wij in de bevoorrechte positie dat wij niet tot de groep 
zorginstellingen behoren, die op dit moment al in de problemen zitten, maar 
ook wij beseffen dat we niet achterover kunnen leunen. We moeten initiatieven 
blijven nemen en ons blijven ontwikkelen. Daarnaast zullen we goed moeten 
blijven kijken hoe wij onze medewerkers zo efficiënt en effectief mogelijk 
kunnen inzetten, zonder daarbij het welzijn van onze bewoners en cliënten, 
maar ook de medewerkers zelf, uit het oog te verliezen. Een puzzel die wij 
dagelijks moeten leggen.

Voor wie bij deze puzzel een belangrijke rol is weggelegd zijn de wijkmanagers, 
David Forbes en Merel van Hulst. De rol van deze schakels tussen het 
management en de teamleiders en afdelingen is van grote waarde en in deze 
editie van het Eykenblad laten wij hen dan ook graag aan het woord. Wie zijn 
zij? Hoe zien zij hun rol en wat is hun visie? U leest er alles over.

Wat voor ons altijd een speerpunt zal zijn is het welzijn van onze bewoners en 
cliënten. Onze medewerkers doen er dan ook alles aan om er voor de mensen 
te zijn en hen bijvoorbeeld een leuke en zinvolle dagbesteding te bieden. Het 
uitgangspunt hierbij zijn de wensen en mogelijkheden van de bewoner en cliënt 
zelf.

Zo wordt er in de kookstudio, samen met bewoners, gekookt en gebakken en 
dient de ruimte tevens als gezellige ontmoetingsplek, waar rond de eettafel, 
stevig kan worden bijgekletst. In dit Eykenblad nemen wij u mee naar de 
kookstudio en leest u waar de gesprekken zoal over gaan en hoe belangrijk deze 
huiselijke setting is voor hen.

Een ander belangrijk onderwerp is en blijft beweging. Het is enorm belangrijk 
voor onze bewoners en cliënten om fysieke fitheid te behouden, aangepast aan 
een ieders kunnen. Dit betekent uiteraard niet dat wij hen de tuin in sturen met 
een voetbal of hen onderwerpen aan een Coopertest. Onze vrijwilliger Diny 
heeft zo haar manieren om mensen op een leuke en veilige manier aan het 
bewegen te krijgen en vertelt u daar graag over.

Met bovengenoemde verhalen en andere boeiende artikelen, nieuwberichten 
en fotoverslagen hopen wij u weer nieuwsgierig te hebben gemaakt naar ons 
Eykenblad. Ik wens u dan ook veel leesplezier! 

Alex Reede
Raad van Bestuur
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Als (toekomstige) bewoner of cliënt wilt u graag geholpen 
worden met uw zorgvraag en niets is zo vervelend als 
binnen een organisatie van het kastje naar de muur te 
worden gestuurd. Stichting Eykenburg heeft daarom 
het Cliënt Contact Centrum opgezet. Een centraal punt 
waar u terecht kunt met al uw vragen, bijvoorbeeld 
over dementie, wijkverpleging, verhuizing naar het 
verpleeghuis, en begeleiding thuis. 

Wenst u informatie over het wonen in een van onze 
verpleeghuizen, bent u geïnteresseerd in een rondleiding, 
wilt u een indicatiestelling aanvragen voor de inzet van 
wijkverpleging, benieuwd naar de mogelijkheden hoe u zo 

lang mogelijk thuis kunt wonen of op zoek naar informatie 
omtrent het Persoons Gebonden Budget? De professionals 
van het Cliënt Contact Centrum helpen u er graag bij. Ook 
voor mantelzorgvragen kunt u bij hen terecht. 

De medewerkers kijken samen met u welke 
zorgmogelijkheden het beste passen bij uw zorgvraag. 
Valt uw vraag buiten de scope van het Cliënt Contact 
Centrum dan regelen zij dat de juiste afdeling contact 
met u opneemt. Het Cliënt Contact Centrum is elke 
werkdag bereikbaar van 8:00 tot 17:00 uur via  
070 - 750 70 00 of stuur een mail naar 
clientcontactcentrum@eykenburg.nl.

Informeerden wij u in het vorige 
nummer nog over de Stichting Eykenburg 
onboardingsapp die startende collega’s 
welkom heet en hen ondersteunt tijdens 
de eerste maanden bij onze organisatie? 
Er is meer nieuws vanuit werving & 
selectie. Eind september lanceren wij 
onze allereerste ‘Werken bij’-website! 

Een website speciaal gericht op 
werkzoekenden die op een leuke 
manier kennis kunnen maken met onze 
organisatie en hun toekomstige collega’s. 
Wil je als vrijwilliger aan de slag of ben 
je op zoek naar een opleidingsplek of stage? Ook dan 
is dit een handige site. Naast informatie wordt meteen 
de mogelijkheid geboden om direct te solliciteren. De 

website zal in de toekomst verder uitgebreid worden. 
Aan ideeën geen gebrek en we zijn nu al trots op het 
eerste resultaat. Zie: www.werkenbij.eykenburg.nl

Korte berichten

Sinds de komst van onze nieuwe visie op voeding, het 
aangaan van een samenwerking met een leverancier 
Huuskes en een nieuw bereidingsproces op de afdelingen 
kregen we zeer veel positieve feedback en complimenten 
van onze bewoners en collega’s. Lekkere maaltijden, veel 
variatie en de bewoners kunnen nu per dag bepalen wat 
en waar ze dat willen eten. De Cliëntenraad heeft flinke 
zeggenschap en een groot aandeel gehad 
in de verbeterde visie op voeding en 
leveranciersselectie. Hoogste tijd om het 
eindresultaat eens te 
proeven. En dus aten zij 
recent een hapje mee op 
het Ontmoetingsplein 
in Huize Eykenburg. Ze 
waren het unaniem met 
elkaar eens: het was 
heerlijk. 

Cliëntenraad neemt proef op 
de som

Optimale cliëntondersteuning dankzij Cliënt Contact Centrum 

‘Werken bij’-website live! 

Elke maand worden er verschillende activiteiten verzorgd door het 
team Welzijn op de Ontmoetingspleinen van Het Zamen en Huize 
Eykenburg. Naast vaste (twee)wekelijkse activiteiten zoals de spelletjes- 
en muziekmiddagen of de bingo, worden er maandelijks ook een aantal 
speciale activiteiten voor de bewoners en cliënten georganiseerd. Vindt 
u het als mantelzorger, familie, leuk om deze activiteiten eens bij te 
wonen met uw naaste, houdt dan onze website in de gaten. Hierop wordt 
het activiteitenoverzicht voortaan gepubliceerd. Daarnaast treft u een 
overzicht op de tv-schermen op beide locaties aan en op de posters op 
|de afdelingen. 

Maandag 3 juli werd er stil gestaan bij Keti Koti, in 
Het Zamen en in Huize Eykenburg. Keti Koti betekent 
‘ketenen verbroken’. Op deze speciale dag wordt 
namelijk de afschaffing van de slavernij in Suriname 
en de Nederlandse Antillen herdacht en de vrijheid 
gevierd. Dit jaar was dat precies 150 jaar geleden. Met 
name voor onze Surinaamse en Antilliaanse cliënten en 
bewoners een belangrijke dag, maar eigenlijk voor ons 
allemaal omdat vrijheid voor iedereen belangrijk is en 
ook bij ons als organisatie hoog in het vaandel staat. 

De bewoners, cliënten en collega’s konden genieten 
van de feestelijkheden op het Ontmoetingsplein en 
in het Atrium die voor de gelegenheid versierd waren 
met de kleuren van de Surinaamse vlag. Natuurlijk 
mochten bijbehorende hapjes zoals eksi koekoe, bojo 
en ananascake, fiadoe, heri heri met bakkeljouw en het 
traditionele schaafijs niet ontbreken. ’s Middags was er 
een optreden van het Surinaamse zangkoor Bromelia. 
Op 30 september staat de volgende centrale viering 
gepland: het Chinees Maanfeest. 

Supertrots zijn wij op onze collega’s Wendy en Deska. 
Zij werkten mee aan een artikel voor MediVacature. Dit 
is een platform voor schoolverlaters en mensen die een 
leuk baan zoeken binnen zorg & welzijn. Via het artikel, 
het magazine en de website krijgen geïnteresseerden 
een beeld van wat persoonsgericht opleiden en werken 
bij Stichting Eykenburg betekent. Wendy en Deska zijn 
praktijkopleiders en stomen mbo-studenten van het 
ROC Mondriaan College klaar voor het werken in de 
verpleeghuiszorg. Naast hun ervaringen hier, zijn beiden 
ook openhartig over hun eerdere 
school- en werkervaringen. 

Scan voor het 
artikel

Keti Koti viering in beide verpleeghuizen

Persoonsgericht opleiden is ons geheim

Wat is er te doen op de Ontmoetingspleinen?

http://www.werkenbij.eykenburg.nl
https://view.publitas.com/1773c906-eecc-4c32-b8aa-962f0b223c97/medivacature-magazine-22ste-editie/page/46-47
https://view.publitas.com/1773c906-eecc-4c32-b8aa-962f0b223c97/medivacature-magazine-22ste-editie/page/46-47
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Bij Stichting Eykenburg proberen we onze bewoners 
maximaal mobiel te houden. Mijn collega’s Patricia, 
Manuela, Marilva en ik werken daar elke dag aan, 
samen met onze teamleider Lianne. Ons team doet 
dat voor de cliënten in Het Zamen, Huize Eykenburg 
heeft een eigen team. 

Bewegen is goed voor mensen en voor onze bewoners 
geldt dit al helemaal. Hoe meer ze bewegen, hoe 
langer ze zelf dingen kunnen blijven doen. Ze verliezen 
minder snel kracht en hun hersenen werken beter. 
Vooral het hersendeel dat belangrijk is voor hun 
zelfstandigheid, geheugen en het nemen van initiatief, 
zegt de bekende neuropsycholoog Erik Scherder 
daarover. Bewegen lijkt bovendien de gevolgen van 
dementie te vertragen en het risico te verkleinen op 
ziektes die daarmee te maken hebben. Hoe dit precies 
werkt, is nog niet helemaal duidelijk. Wetenschappers 
zijn druk bezig om het te onderzoeken.

Ontmoetingsplein
Bewegen kun je op allerlei manieren. Zo kijken we 
onder meer wat mensen zelf nog kunnen bij dagelijkse 
bezigheden zoals het wassen en aankleden. Daarnaast 
doen we veel aan recreatief bewegen. Bij dat laatste 
kun je aan van alles denken. Neem een ontbijt op de 
afdeling waarbij mensen zo veel mogelijk zelf doen, 
zoals brood snijden, koffiezetten of de tafel dekken. 
Ook organiseren we elke dag allerlei activiteiten en 
spelletjes. Sinds begin dit jaar kunnen bewoners 
van beide verpleeghuizen daarvoor terecht op het 
Ontmoetingplein. Elke dag van 11.00 tot 16.00 uur 
is daar van alles te beleven: van spelletjes spelen tot 
breien of trappen op de binnenfiets. Vaste wekelijkse 

activiteiten zijn bijvoorbeeld klaverjassen of lekker 
bewegen op muziek. Koersballen is ook erg leuk, een 
soort jeu de boules dat je zelfs zittend of met slechte 
ogen kunt doen. 

Onderlinge band
Samen bewegen en leuke dingen doen, daar leven 
mensen van op. Wij zien het elke dag bij de bewoners 
van Het Zamen. Ze genieten als ze bijvoorbeeld in 
hun stoel een dansje wagen en zijn heerlijk fanatiek 
bij een spelletje. Maar net zo belangrijk is dat ze 
een band met elkaar krijgen door regelmatig naar 
het Ontmoetingsplein te komen. Ineens horen ze 
bij een soort club en ook dat doet zichtbaar goed. 
Daarom mijn oproep aan alle bewoners: kom als het 
even kan zeker eens langs op het Ontmoetingsplein 
om te zien wat er allemaal gebeurt. Familieleden en 
mantelzorgers zijn uiteraard ook van harte welkom. 
Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Karin geeft het stokje door aan wijkverpleegkundige 
Jolanda van Popering. 

‘Bewegen is goed voor mensen, op het ‘Bewegen is goed voor mensen, op het 
Ontmoetingsplein is het extra leuk!’Ontmoetingsplein is het extra leuk!’

Column door Karin Baak 
Praktijkdeskundige welzijn in Het Zamen

Continentiezorg
Absorberend en Afvoerend

Diabeteszorg
Meters, Teststrips en Lancetten

Stomazorg
Colo-, Ileo- en Urostoma's

Wondzorg
Bescherming en Verzorging

Hygiëne en Facilitair
Reiniging en Desinfectie

Voor meer informatie
over ons uitgebreide assortiment,

neem vrijblijvend contact met ons op
zorgadviseurs@eldercare.nl

Al uw medische en facilitaire 
hulpmiddelen bij één leverancier!

Aan het begin van ieder schooljaar begint een grote 
groep nieuwe studenten van het ROC Mondriaan aan 
hun stage op de praktijkleerafdeling van Het Zamen en 
Huize Eykenburg. Dit jaar, op 21 augustus jongsleden, 
heette teamleider Laura Richel (Pablo Picassostraat) 
en praktijkopleider Deska Tokaay 14 studenten 
welkom op Het Zamen. Teamleider Amanda Robertson 
(Strandpaviljoen 2) en praktijkopleider Wendy Vuijk 
verwelkomden 18 studenten in Huize Eykenburg. Een 
zeer grote groep stagiaires deze keer die maar liefst 

40 weken stage bij ons komen lopen. Veel succes 
allemaal!

Nieuwe groep ROC Mondriaan studenten verwelkomd
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‘Ons werk gaat over verbinding’ 

In onze verpleeghuizen en in de wijk, overal moet het fijn en veilig zijn om te wonen en te werken. Dat 
vinden we heel belangrijk bij Stichting Eykenburg. Als wijkmanagers doen Merel van Hulst en David 
Forbes daar hun best voor, in samenwerking met bewoners, cliënten en organisaties in de buurt. Wat 
betekent hun werk voor het welzijn van onze bewoners, cliënten, mantelzorgers en medewerkers?

“Wijkmanager is een nieuwe functie binnen Stichting 
Eykenburg”, vertelt Merel. “Als wijkmanager ben ik 
verantwoordelijk voor Het Zamen, David is dat voor  
Huize Eykenburg. Maar de verbinding naar buiten, 
dus naar de wijk, wordt steeds belangrijker. Stichting 
Eykenburg heeft een wijkgerichte visie: het moet niet 
uitmaken of je bij ons woont of thuis zorg krijgt. Als 
wijkmanagers geven we leiding aan de teamleiders. We 
ondersteunen ze bij het werk op onze locaties en in de 
wijk en we denken met ze mee.” 

Respect voor medewerkers
Het werk van de teamleiders en hun medewerkers 
verdient respect, stellen Merel en David allereerst. 
David: “Het is prachtig wat ze doen, maar ook 
ingewikkeld. Er wordt veel van ze gevraagd. Aan de ene 
kant zijn er regeltjes, aan de andere kant de wensen van 
cliënten en bewoners en hun familie. Elke dag opnieuw 
staan ze voor moeilijke keuzes. Ze vergeten wel eens 
hoeveel verschil ze maken met hun werk, daar mogen ze 
echt trots op zijn!” 

Ervaring in zorg en welzijn
Merel en David brengen allebei veel ervaring in zorg en 
welzijn mee. Merel is van oorsprong verpleegkundige. 
Ze werkte in een ziekenhuis, een verpleeghuis en de 
thuiszorg, ook als teammanager. De laatste drie jaar was 
ze beleidsadviseur bij een zorgorganisatie. Ondertussen 
rondde ze haar masterstudie Innovatie in Zorg en Welzijn 
af. David begon als maatschappelijk werker, onder meer 
in de verslavingszorg en reclassering. De afgelopen  
zes jaar werkte hij bij een welzijnsorganisatie in 
Rotterdam-Delfshaven. 

Goed werk 
Als wijkmanagers helpen Merel en David de teamleiders 
en hun medewerkers hun werk op een goede manier te 

doen. Daarbij kan het om van alles gaan, van zakelijke 
dingen zoals de personeelsbezetting tot vragen van de 
familie. David: “Als de teamleiders ergens tegenaan 
lopen, brengen wij alle betrokkenen bij elkaar en 
kijken we naar de beste oplossing. Vaak gaat het 
om zorgvragen. De familie wil bijvoorbeeld dat een 
balkondeur open kan, maar dat moet wel veilig zijn. Er 
spelen vaak dingen waar geen simpele oplossing voor 
is die iedereen tevredenstelt. Het is zoeken naar een 
balans. Dat maakt ons werk uitdagend en leuk.” 

‘Collega’s vergeten wel eens 
hoeveel verschil ze maken  

met hun werk’

‘Lopen teamleiders ergens 
tegenaan, dan brengen  
wij alle betrokkenen bij  

elkaar en kijken we naar  
de beste oplossing’
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Op een druilerige voorjaarsdag reed ik naar een cliënt toen 
de telefoon (geheel handsfree te bedienen) overging en 
een collega van een verpleegafdeling mij vroeg of ik tijd had 
om een bewoner te zoeken en op te halen in de Vogelwijk. 
Hij was een stukje gaan lopen (met permissie) en was de 
weg kwijt geraakt en wist niet meer precies waar hij was. 
Ik antwoordde dat dat helaas niet kon, omdat ik voor ons 
Ontmoetingscentrum een cliënt ging ophalen helemaal in 
Zuidwest. Begrip alom. 

Zoektocht
Ik belde de cliënt en zei dat ik eraan kwam. Ze ging echter 
niet mee want ze was in het ziekenhuis. Ik was nog niet 
halverwege, gooide het stuur om en reed fluks naar de 
Vogelwijk. Onderwijl belde ik de afdeling om te zeggen 
dat ik toch onderweg was. “Oké, fijn” was het antwoord, 
“er is al iemand met een rolstoel aan het zoeken op 
de Laan van Poot.” Dat is een weg die loopt van de 
vroegere Houtrusthallen tot aan Kijkduin met drie soorten 
eenrichtingverkeer. Je kunt het afzoeken, maar wel in 
lussen. 

Verkeerde
Onderweg op de Sportlaan 
trof ik een mevrouw achter 
een rolstoel met een man 
erin. Hebbes! Aangesproken 
en inladen maar! Niet, dus. 
De dame in kwestie was 
gewoon een stukje aan het 
lopen met haar echtgenoot. 
Voort maar weer. Natuurlijk 
vond ik mijn collega met een 
lege rolstoel pas in de derde 
lus. Nu samen op zoek. Mijn 
collega belde de bewoner 
op om te vragen of hij ook 
een straatnaambordje zag 
en wellicht een huisnummer. 
Dat was het geval. Ik stak 5 
vingers op. Mijn collega zei 
meteen: “we zijn er over 5 
minuten!” 

Rijstijl
Waarna ik tegen mijn collega zei: “Ik heb drie rijstijlen. Eén 
voor cliënten/bewoners, die ga jij straks meemaken. Eén 
voor collega’s, die maakte je tot nu toe mee. En één voor 
spoedklussen en die maak je nu mee, hou je vast.” “Al rij je 
80, ik vind het prima” was haar antwoord. Nou bedoelde ik 
dat niet, maar ik rem dan minder tot niet voor drempels en 
dat geeft achterin gevolgen. 

Traan
Aangekomen op het adres stond de bewoner te wachten. 
Beiden verwelkomden wij hem hartelijk. In de bus klaagde 
hij erover dat hij de weg was kwijtgeraakt. Ik antwoordde 
hem dat ik dankbaar was dat we hem gevonden hadden en 
zei dat onze dag goed en geslaagd was. Aangekomen op de 
Kruisbessenstraat hielp ik hem mede naar binnen. Na de 
hoofdingang nam ik afscheid. Mijn collega draaide zich om 
en zei: “Dank je wel, JP.” Ik denk dat het de leeftijd is, maar 
van pure opluchting liep er een traan over mijn rechter- en 
vervolgens over mijn linkerwang.

Uit de bus klappen

In deze rubriek deelt buschauffeur JP mooie verhalen en gesprekken uit de praktijk. Deze keer een 
avontuurlijke zoektocht.
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Home Sweet HomeHome Sweet HomeNetwerk in de wijk kennen
Verbinding is een sleutelwoord in de functie van 
Merel en David: verbinding tussen de teams en het 
management, tussen de teams onderling, maar ook 
naar de mensen en organisaties in de wijk. Merel: 
“Zo wil Stichting Eykenburg veel samenwerken met 
mantelzorgers, maar als die overbelast zijn wil je daar 
eerst iets aan doen. Daarvoor moet je het netwerk in 
de wijk kennen en relaties opbouwen en onderhouden. 
Welke welzijnsorganisaties zijn er bijvoorbeeld actief, 
wat gebeurt er aan sociaal werk en welke rol kan de 
gemeente of huisarts spelen? Een mantelzorger die 
kinderopvang nodig heeft, moet bij een ander loket zijn 
dan iemand met schulden.” 

Vrijwilligers uit de buurt
Vrijwilligers kunnen de verbinding met de wijk 
versterken. David: “Er zijn best wat mensen in de 
buurt die willen helpen. Laatst kwam er een mevrouw 
binnenlopen in Huize Eykenburg. Ze zei: ‘Ik kan goed 
pianospelen en zie dat jullie een piano hebben. Nu komt 
ze regelmatig pianospelen op het Ontmoetingsplein, 
onze bewoners vinden het prachtig! Je kunt mensen ook 
aanspreken en zeggen: ‘Wij hebben hier een locatie, wil 

jij iets doen? Het is hartstikke mooi werk.’” Merel lacht: 
“Je brengt me op een idee. Nu staat er in de centrale 
hal van Het Zamen een bord om vrijwilligers te werven. 
Maar dat kan ik beter buiten voor de deur zetten.”  

Betrokkenheid in de wijk
David weet wat verbinding kan doen voor een wijk. Hij 
vertelt: “In mijn vorige baan was ik betrokken bij een 
project waarin wijkbewoners zelf problemen aanpakten, 
met behulp van professionele organisaties. Ze hebben 
bijvoorbeeld een open inloop opgezet voor eenzame 
mensen. In Den Haag is de gemeente ook in gesprek met 
bewoners om te kijken hoe ze dingen samen kunnen 
doen.” De wijkgerichte visie van Stichting Eykenburg sluit 
perfect aan bij deze ontwikkeling. David: “Daarom is die 
visie ook zo goed!” 

Samenkomen op de Ontmoetingspleinen
De Ontmoetingspleinen in Het Zamen en Huize 
Eykenburg zijn onderdeel van de wijkgerichte gedachte 
van Stichting Eykenburg. Merel: “Op de pleinen zijn 
niet alleen de bewoners welkom, maar ook de mensen 
die in de wijk rondom onze locaties wonen. Ze kunnen 
elkaar daar ontmoeten en aan activiteiten deelnemen.” 
David vult aan: “Alex Reede, de bestuurder van Stichting 
Eykenburg, zei hier iets moois over: ‘Het is fijn om weg 
te gaan naar een prettige plek en het is fijn om daarna 
weer thuis te komen. Dat gevoel van thuiskomen 
willen we graag teruggeven aan de bewoners van onze 
verpleegafdelingen’. Dat kunnen we nu doen met de 
Ontmoetingspleinen.”

Zorg die bewoners en cliënten volgt 
De persoonsgerichte benadering van Stichting 
Eykenburg en de nadruk op welzijn vragen wel iets van 
de organisatie. David: “Stichting Eykenburg heeft in 
de afgelopen tijd een tandje bijgezet om mensen een 
waardevolle dag te bieden, bijvoorbeeld met meer sfeer, 
aankleding en gezelligheid en ander eten. Hiervoor kan 
het nodig zijn dat medewerkers op een andere manier 
werken of dat hun werkdag er anders uit komt te zien.” 
Deze ontwikkeling heeft tijd nodig. Merel: “Maar het is 
wel een stip op de horizon. Bewoners en cliënten volgen 
met onze zorg en deze bieden waar zij zijn, daar gaan we 
steeds meer naartoe bij Stichting Eykenburg.”

‘Op onze pleinen zijn niet 
alleen bewoners welkom, 
maar ook mensen die in 
de wijk rondom onze 

locaties wonen’

‘We willen veel samenwerken 
met mantelzorgers’
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verplicht: wie geen zin heeft om 
mee te helpen, zit er gewoon op 
z’n gemak bij en kijkt toe. Onder 
het werken en het eten wordt 
er lustig op los gepraat. Want de 
kookstudio is een omgeving die 
uitnodigt tot een goed gesprek. 
De groep is klein, de inrichting 
huiselijk en tijdens het koken is 
het makkelijk praten. Dat leidt 
ook buiten de kookstudio vaak 
tot mooie vriendschappen. 

Luisterend oor
In de gesprekken aan de 
kookstudiotafel komt er van 
alles aan de orde. Reshma: 
“Maar behalve gepraat wordt 
er ook veel gelachen, gedanst, 

gezongen en soms een traantje gelaten. Bijvoorbeeld 
als een overleden partner ter sprake komt of kinderen 
die ver weg wonen. Dan biedt de groep een luisterend 
oor en zijn we er voor elkaar.” Ze moet denken aan een 
mevrouw van Thaise afkomst, die net is verhuisd naar een 
ander verpleeghuis, dichter bij haar dochter. “Zij vertelde 
over haar kinderjaren in Thailand en over het restaurant 
dat ze in Nederland had. Ik heb allerlei kooktips van haar 
gekregen. Het waren soms ook emotionele gesprekken, 
want haar jeugd was niet makkelijk.”

Hobby en werk
De kookstudio is een hele populaire activiteit in Huize 
Eykenburg. “Een paar jaar geleden is er een enquête 
geweest en de kookstudio stond op nummer één”, zegt 
Reshma trots. Zelf is ze er ook helemaal op haar plek. 
“Koken is mijn passie. Ik stond toen ik een jaar of acht 
was al bij mijn moeder in de keuken om mee te kijken 
en mee te helpen. Maar ik heb er nooit over gedacht 
om er mijn werk van te maken. Tot vier jaar geleden 
zat ik in de thuiszorg bij Stichting Eykenburg, maar door 
lichamelijke klachten moest ik daarmee stoppen. Toen 
ik kwam praten over een andere baan en zei dat koken 
mijn hobby was, bleek er een vacature voor 24 uur bij de 
kookstudio in Huize Eykenburg te zijn. Het is dus op mijn 
pad gekomen.” 

Bos bloemen
De kookstudio schept niet alleen een band tussen de 
bewoners van Huize Eykenburg die wekelijks samen 
komen kokkerellen. Reshma voelt zich op haar beurt heel 
betrokken bij de deelnemers aan de kookactiviteiten en 
zij zijn verknocht aan haar. Reshma: “Het doet me echt 
iets dat ze mijn verjaardag onthouden. Elk jaar krijg ik van 
een aantal bewoners een zelfgemaakte kaart en een bos 
bloemen. Sommigen hebben mijn verjaardag zelfs op de 
kalender staan.” Ook vandaag stralen de saamhorigheid 
en gezelligheid er weer vanaf in de kookstudio. Als dat 
geen smakelijk eten is!

Op de volgende pagina vindt u het recept van de 
heerlijke stamppot van Reshma.

gesprekken plaats’

‘In de keuken vinden de mooiste 

Het is een gezellige drukte in de kookstudio. Terwijl de deelneemsters van de damesgroep hun handen 
laten wapperen, komen ook de tongen los. Tijdens het snijden, voorbereiden en koken wordt er heel 
wat afgepraat. Waarover? Tja, waarover eigenlijk niet?

Net zoals elke week heeft Reshma Dhauntal (45) de 
inkopen voor de dames gedaan en alle ingrediënten voor 
de kookactiviteit vers in huis gehaald. Vandaag wordt er 
andijviestamppot met een verse bal gehakt gemaakt. “Ik 
vraag altijd de week van te voren wat ze de volgende keer 
willen eten”, vertelt Reshma. “Dat wordt gewaardeerd. 
Ze kunnen dingen klaarmaken die ze vroeger thuis ook 
maakten. Daarbij houden we natuurlijk wel rekening met 
dieetwensen en godsdienst.” Zo staan er de ene week 
snijbonen op het menu en de andere week roti, het is maar 
net waar de deelnemers zin in hebben. Reshma leert er zelf 
ook iedere keer weer van. “Ik had nog nooit snijboontjes op 
z’n Hollands gemaakt, heel simpel en lekker, even koken en 
dan een klontje boter en een beetje nootmuskaat erop. In 
de Surinaamse keuken snij je de bonen fijn en roerbak je ze 
met een uitje en wat knoflook.”

Voor iedereen
Reshma is praktijkdeskundige welzijn en runt de 
kookstudio in Huize Eykenburg met behulp van 
vrijwilligers. Op maandag en op woensdag komen er twee 
groepen bewoners koken, de ene groep ’s morgens, de 
andere ’s middags. Daarnaast is er nog de damesgroep 
op dinsdag en de herengroep op donderdag. Veel van 
het werk wordt door de deelnemers zelf gedaan, maar 
dat is niet altijd mogelijk. Reshma: “We hebben ook 
groepen met dementerende bewoners, die hebben meer 
begeleiding nodig. Met hen blijft het meestal bij koffie 
met iets lekkers. Ze tikken bijvoorbeeld een eitje of mixen 
beslag als ze dat nog kunnen. Maar zelfs als ze zich er niet 
van bewust zijn, is het belangrijk om even van de afdeling 
af te zijn. De kookstudio is er voor iedereen.”

Huiselijke sfeer
De sfeer in de kookstudio is zoals altijd gemoedelijk. “We 
beginnen met een kopje koffie en een koekje en gaan 
daarna aan de slag. Eerst snijden en voorbereiden, dan 
koken en lekker samen eten”, vertelt Reshma. Niets is 

‘Veel van het werk wordt door 
de deelnemers zelf gedaan, 

maar dat is niet altijd mogelijk’ 

‘Er wordt behalve 
veel gepraat ook 
veel gelachen, 

gedanst, gezongen 
en soms een 

traantje gelaten’

‘Het doet me echt iets dat ze 
mijn verjaardag onthouden’



Weer of geen weer, de bewoners, cliënten, mantelzorgers en 
familieleden genoten van de diverse activiteiten die tijdens 
de zomermaanden georganiseerd werden. Graag laten we u 
meegenieten van een aantal gezellige en mooie momenten. 

ZomerseZomerse
momentjesmomentjes
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Boodschappen

Gehaktballen

* 500 gr ha
lf om half gehak

t

* 1 ui 
* 1 ei
* handje paneermeel

* 1 teentje knoflook 

* 1/2 el paprikapoeder

* 1 tl gemalen komijn

* 1 tl nootmuskaat

* snuf peper en
 zout

* klontje roomboter 

* zakje Maggi vleesju
s 

* 250 ml lauwwarm
 water

Andijviestamppot

* 1,5 kg iets kruimige 

aardappele
n geschild en

 in 

blokjes gesneden

* 250 gr rauwe
 andijvie 

fijngesneden

* 175 ml verwarmde melk 

* flinke snuf peper en
 zout

* klontje roomboter

* 100 gr uit
gebakken spekjes

* snufje nootmuskaat

Vindt u het ook leuk als uw favoriete 

recept, eventueel met uw foto, in 

ons magazine staat? Deel het via 

redactie@eykenburg.nl of stuur het  

op naar Stichting Eykenburg, t.a.v. 

Nanda Bechtholt, Postbus 64627, 

2506 CA Den Haag. Graag uw recept 

voorzien van uw naam.
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Bezoek Havenhoofd Scheveningen
Genieten van een ritje met de duofiets naar het havenhoofd van Scheveningen. 
Begeleider Jeroen Jongejan en mevrouw Stenhuijs-Biseswar trokken er samen op uit. 

Schilderen in Huize Eykenburg
Elke dag worden er diverse activiteiten georganiseerd op het Ontmoetingsplein 
door de collega’s van team Welzijn en diverse vrijwilligers. Deze keer het 
beschilderen van tegeltjes. 

Spelletjesmiddag op het 
Ontmoetingsplein
Het plezier spat ervanaf tijdens een gezellig, 
maar fanatiek potje Rummikub. 

Klaverjassen in Het Zamen
Elke maandag- en donderdagmiddag komt de 
klaverjasclub samen op het Ontmoetingsplein. Bent 
u een klaverjasliefhebber? U bent van harte welkom. 

Op bezoek bij manege 
Paard Klep & Co
We werden uitgenodigd om op bezoek te komen. 
En dat wilden we wel! Met een aantal bewoners 
ging begeleider Jeroen ernaartoe. Een prachtige 
middag. 
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Muzikale middag met Olga
Meezingen met bekende nummers. Vrijwilliger Olga 
komt om de week op dinsdag piano spelen in Huize 
Eykenburg. Samen met vrijwilliger Ria maakt ze er 
altijd een feestje van. 

Koersbal op het Ontmoetingplein
De deelnemers mogen dan wat ouder zijn, ze zijn nog steeds 
zeer fanatiek! Gelukkig leiden vrijwilligers zoals Jos en  
Simona Knuit het spel in goede banen.

Samen herinneringen 
ophalen
Tijdens het lezen en doorbladeren van boeken komen 
de herinneringen aan de goeie ouwe tijd weer tot leven.

Voor Crea Bea’s en Bernards
Steeds een wisselend crea-programma, maar altijd 
gezellig én met een fantastisch resultaat! 

Een kijkje bij 
het Haags 
Ontmoeten
Haagse ouderen en 
mantelzorgers komen graag 
naar het Haags Ontmoeten 
op onze locaties voor een 
luisterend oor, een Haags 
bakkie of om deel te nemen 
aan één van de activiteiten.
U bent ook van harte 
welkom!
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Sportief bewegen 
met Amy
Bewegen is goed voor jong 
en oud! Samen bewegen is 
gezellig en dankzij de spelletjes 
die onze praktijkdeskundige 
bewegingsgerichte zorg bedenkt, 
sport je met plezier!

Bingo? Bingo!
Al jaren zeer populair: de 
bingo! Kan ook niet anders 
met al die leuke prijsjes die 
er te winnen zijn! Het enige 
moment dat het muisstil is 
tijdens een activiteit. 

Roel’s Beestenboel 
op bezoek
Een bezoek van Roel’s Beestenboel 
staat garant voor ontroerende en 
mooie ontmoetingen tussen mens 
en dier! Roel bracht bezoek aan 
Het Zamen en Huize Eykenburg. 
Iedereen kwam even kijken en de 
blije gezichten van jong en oud zijn 
geweldig om te zien.
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Gezellig optreden ‘Frans en zijn Boys’
Wat een geslaagde middag dankzij het optreden van ‘Frans en zijn 
Boys’. De band speelt vooral Indische muziek en de aanwezigen 
genoten enorm van het optreden. 

Indoor fietsen met Karin
Ook binnen kan er gefietst worden en dankzij 
de routes op de computer komen de bewoners 
wellicht op plaatsen waar ze nog nooit zijn 
geweest! 

Spelletjesmiddag 
in Huize 
Eykenburg
Bij de spelletjesmiddagen, 
georganiseerd door de collega’s 
en vrijwilligers van team Welzijn 
is er altijd ruimte voor spontane 
acties! 

Muzikale middag 
met Fer
Ook bewoners en cliënten 
van Het Zamen kunnen onder 
leiding van vrijwilliger en pianist 
Fer samen met de dames van 
team Welzijn genieten van een 
gezellige muzikale middag!

Swingen met  
DJ Karin
Plaatjes zelf mogen aanvragen! De 
bewoners en cliënten zijn er dol 
op. Daarom is DJ Karin zeer vaak 
bij ons te vinden en bezorgt ze de 
aanwezigen een gouden middag. 
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het maakt je jaren jonger’

‘Van bewegen ga je stralen, 

Elke woensdag- en vrijdagochtend klinkt er muziek op het Ontmoetingsplein in Het Zamen. Dan wordt 
er op allerlei manieren bewogen. Dat levert stralende gezichten op en daar geniet vrijwilliger Diny 
Waagenaar (81) zelf ook weer van. Dus gaat ze lekker door met haar muziek- en beweegactiviteit. Met 
pensioen? Geen denken aan!

Een leven zonder bewegen is onvoorstelbaar voor 
Diny. “Mijn moeder zei altijd dat ik in haar buik al veel 
bewoog”, lacht ze. Als kind doet ze aan turnen en ballet. 
Ze vindt het heerlijk om zich zo uit te leven en dat is 
nooit veranderd. Later maakt ze van dansen zelfs  
haar beroep: op haar 38e begint ze een dansschool in 
Den Haag. 

“Ik wilde vroeger al naar de balletschool, maar dat 
vonden mijn ouders niet goed”, vertelt ze. “Dus heb 
ik later de danswereld weer opgezocht. Toen mijn 
kinderen wat groter waren, heb ik een ruimte gehuurd 
in de Heesterbuurt. Daar gaf ik eens per week les aan 
volwassenen. Dat groeide en groeide, er kwamen 
danslessen voor kinderen bij. Het waren gouden 
tijden, op het laatst had ik 150 tot 200 leerlingen in 
allerlei leeftijden. We gaven één keer per jaar een 
theatervoorstelling, ook in bejaardenhuizen. Ik  
maakte zelf de draaiboeken en heb wel duizenden 
kostuums genaaid.”

Danspartner voor het leven
In haar dansschool geeft Diny les in alle stijlen. “Ik ben 
gestart met jazzballet, later kwamen er dansstijlen bij 
zoals streetdance, hiphop en musical dance. Op de 
grond draaien op je schouders, dat jonge spul vond het 
fantastisch. Ik ben van mezelf lenig, ik kan nu nog een 
spagaat doen. Dat is heerlijk, bewegen houdt je gezond.” 

Ook buiten de dansschool is Diny met dansen bezig. 
Zo doet ze samen met haar man Ruud op hoog niveau 
aan stijldansen. “Dat was op latere leeftijd. Op m’n 
zeventiende heb ik Ruud bij het stijldansen ontmoet. Mijn 
oudere zus vroeg of ik zin had om mee te gaan naar een 
dansles. Ik zei: ‘Ik kan al dansen’, maar uiteindelijk ben ik 
toch meegegaan. Er kwam een man naar me toe glijden 

en die heeft me nooit meer 
losgelaten. Dat was Ruud, we zijn 
ondertussen 61 jaar getrouwd.” 
Het is een bijzondere herinnering 
voor Diny, ook omdat haar zus 
niet lang na de dansles aan een 
hersentumor overlijdt. 

Gym voor ouderen
Diny’s dansschool houdt na 
bijna dertig jaar op te bestaan. 
Door omstandigheden moet 
ze stoppen, ze is dan net geen 
zeventig. Maar dat betekent niet 
dat ze ophoudt met lesgeven. 
Diny: “Ik was een jaar daarvoor 
al begonnen met gym voor 
vijftigplussers bij Stichting Wijkz 
in Den Haag. In het begin deed  

ik twee lessen op de maandagochtend, nu zijn dat er vijf 
in de week. De jongste deelnemer is 50, de oudste 91. 
Heel leuk!” 

Via een ouderenconsulent komt Diny een jaar later in 
contact met Stichting Eykenburg, die net verpleeghuis 
Het Zamen heeft geopend. “Ze vroeg: ‘Is dat niet iets 
voor jou?’ Zo is het gekomen dat ik nu alweer tien jaar de 
muziek- en beweegactiviteit doe voor Stichting Eykenburg. 
Op woensdagochtend en op vrijdagochtend ben ik te 
vinden in Het Zamen, van kwart voor elf tot half twaalf.”

Elke keer anders
Het is een gezellige boel, die ochtenden op het 
Ontmoetingplein in de centrale hal van Het Zamen. Diny: 
“We zijn met ongeveer 25 mensen, een redelijk vaste 
groep. De meesten komen twee keer per week. De lessen 
zijn nooit hetzelfde, want ik wil niet voorspelbaar zijn, 
maar we beginnen altijd met vrolijke muziek. Dat kan van 
alles zijn, van Strauss tot BZN. ‘Stofzuigermuziek’ noem ik 
het, die zet ik op als ik thuis aan het werk ben.” 

De activiteit is altijd zittend in een kring. “We beginnen 
met de voeten te stappen en in de handen te klappen. 
Wist je trouwens dat applaus in het theater niet alleen 
is uitgevonden voor de artiesten, maar ook voor het 
publiek? Want dat geeft energie en houdt ze wakker. Als 
we heel hard stampen en klappen, word ik een beetje 
theatraal. Dan roep ik: ‘Kan het niet wat zachter, denk aan 
de buren!’ Daar moet iedereen om lachen.”

Muziek uit alle landen
Als ook de rest van het lichaam is opgewarmd, 
bijvoorbeeld met hoofd-, schouder- en armbewegingen, 
is het rekken en strekken geblazen. Dat gebeurt 
op langzame muziek. Daarna is het tijd voor de 
attributen. “Die deelt Pim altijd uit. Hij is een van 
de chauffeurs van Het Zamen en helpt me bij de 
muziek- en beweegactiviteit. Hij is sinds drie jaar mijn 
vaste assistent. We zijn zo’n goed team!”, zegt Diny 
enthousiast. 

Een attribuut kan bijvoorbeeld een parachutedoek met 
een gat erin zijn. Diny: “Dan gaan we samen wapperen 
om wind te maken. Dat is lekker koel op warme dagen. 
Maar het kan ook zijn dat de mensen een bal in het 
gat moeten gooien. Ik ga er dan op m’n rug onder 
liggen en gooi de bal terug. Dat is een gek gezicht. 
We gebruiken ook wel eens grote dobbelstenen. Die 
gooien we en daarna tellen we de cijfers op. Of we 
dirigeren muziek met plastic stokjes en doen net alsof 
we een instrument bespelen, onder begeleiding van 
bijvoorbeeld trommelmuziek. Mijn man en ik hebben 
veel gereisd en allerlei muziek verzameld. Zo heb ik eens 
Russische muziek meegebracht voor een mevrouw die 
veel naar Rusland ging en daar een vriend heeft. Ze was 
er ontzettend blij mee!”

Geboren clown
Diny is van veel markten thuis. Naast haar werk als 
danslerares geeft ze bijvoorbeeld zwemles, traint ze 
acrobaten en helpt ze Nederlandse kunstzwemsters een 
Europese medaille te halen. Ze volgt allerlei opleidingen, 
van filosofische bewegingsleer, sportmassage en 
psychologie tot oriëntaalse dansen, reiki, mime en meer. 
Al die kennis en ervaring gebruikt ze in haar muziek- en 
beweegactiviteit. Diny: “Het helpt me om mensen goed 
te begrijpen en te begeleiden, voor en na de lessen. Ook 
ben ik contactclown, dat meng ik in de les. En soms doe 
ik even alsof ik iemand anders ben, bijvoorbeeld een 
klein kind dat een oefening met een hoepel niet kan. Dan 

‘Ik doe nu 
alweer tien jaar 
de muziek- en 
beweegactiviteit 
voor Stichting 
Eykenburg’

‘We beginnen met de voeten 
te stappen en in de handen te 

klappen. Dat geeft energie’ 

‘Pim is sinds drie jaar mijn 
vaste assistent. We zijn  

zo’n goed team!’

‘Ik kan nu nog een  
spagaat doen. Bewegen  

houdt je gezond’
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Elke dag werken collega’s in teamverband op de afdelingen nauw samen. Vanaf 
het moment van opstaan tot naar bed gaan, maar ook daarna, worden de 

bewoners verzorgd, begeleid en liefdevol omringd door zorgmedewerkers met 
één missie: samen het verschil maken voor hun bewoners. 

Wie zijn die ‘onzichtbare’ collega’s die elke dag hun passie in hun werk stoppen 
en helpen om zorg van hoge kwaliteit te bieden? En wat drijft ze daarbij?
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Passie Passie 
voor…voor…

komt Pim erbij en zegt op een grappige manier: “Geef 
mij maar, ik doe het wel”. Hij doet dat zo goed, hij is een 
geboren clown en helemaal op zijn plek!” 

Knuffel na afloop
Bewegen op muziek doet veel voor mensen, stelt Diny. 
“Bewegen is goed voor je bloedsomloop en houdt 
je brein helder, terwijl samen bewegen stimuleert 
en muziek voor verbinding zorgt”, zegt ze. Ze vindt 
het fantastisch om het effect van de muziek- en 
beweegactiviteit te zien. “De mensen die meedoen 
zijn heel verschillend en hebben elk een eigen verhaal. 
Maar ze zijn allemaal aan het genieten, zo mooi! Ze 
worden rustig en blij en gaan stralen. Het maakt dat ze 
jaren jonger lijken. ‘Kan het niet elke dag woensdag of 
vrijdag zijn?’ vragen ze me vaak na afloop. Er zijn ook 
altijd mensen die naar me toekomen voor een knuffel. 
Ze gaan echt anders weg dan ze komen. Daarom blijf ik 
deze activiteit als vrijwilliger en vakvrouw doen, dat ben 
ik aan de mensen verplicht.” Het lesgeven doet haar zelf 

óók goed. Diny: “Ik krijg er veel energie van en ga ermee 
door tot mijn laatste snik. ‘Ik word 106, het laatste jaar 
ga ik met pensioen’, zeg ik altijd als grapje.” 

‘De mensen die meedoen  
zijn heel verschillend en 

hebben elk een eigen verhaal. 
Maar ze zijn allemaal aan  
het genieten, zo mooi!’

Kom ook vrijwilligerswerk 
doen bij Stichting Eykenburg

Iets voor een ander doen, daar wordt iedereen blij 
van. En een beetje extra aandacht maakt voor onze 
bewoners en cliënten een wereld van verschil.

Wilt u ook iets doen waar u voldoening van krijgt? 
Bent u creatief, speelt u een instrument, houdt u van 
lezen, spelletjes, shoppen, koken, wandelen of wilt u 
bijvoorbeeld langskomen met uw hond? Op een vaste 
dag of gewoon wanneer u zin hebt? Alles is mogelijk!  
U bent van harte welkom in Huize Eykenburg,  
Het Zamen of in ons hospice. 

Bent u op zoek of kent u iemand die op zoek is naar 
vrijwilligerswerk? Neemt u dan contact op met Brigitte 
van Holsteijn, coördinator vrijwilligers & mantelzorgers 
via vrijwilligers@eykenburg.nl. Of bekijk enkele 
mogelijkheden op werkenbij.eykenburg.nl
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Overal had Rishma Ganesh 
(49) kunnen werken als 
horecamedewerker in 2007, maar ze 
koos voor het restaurant van Huize 
Eykenburg. Vanwege haar voorliefde 
voor ouderen. Ondertussen werkt 
ze al 9 jaar als Helpende niveau 2 
plus intramuraal op Bloemenhof 3, 
een afdeling voor dementerende 
ouderen. 

“Ik heb altijd de droom gehad iets voor 
mensen te betekenen. Toen ik merkte 
dat ik meer met de maaltijden bezig 
was dan met de mensen zelf, stapte ik 
aangemoedigd door collega’s in 2014 
over naar de zorg. Ik heb gewoon iets met 
ouderen. De tijd, liefde en aandacht die je 
ze kan geven. Dat geeft zoveel voldoening 
en dat is echt een heerlijk gevoel.”

Rishma kwam tijdens haar mbo-opleiding 
eerst te werken op afdeling vier, toen nog 
een psychogeriatrische afdeling en dat 
klikte meteen. “Ik ben een Zen persoon, 
houd van alles wat met mindfulness te 
maken heeft, heb veel geduld en ben 
van nature rustig en kalm. Dat voelen 
de bewoners en daar reageren zij 
weer positief op. Ik kan me ook goed 
verplaatsen in hun belevingswereld, 
het is alsof ik ‘omschakel’ als ze me iets 
vertellen, daardoor begrijp ik ze en kan 
ik makkelijk contact maken. Soms zing of 
dans ik, speel ik toneel, alles wat maar 
nodig is om ze tijdens dat contactmoment 
te helpen.

Je bent als helpende echt belangrijk voor 
de bewoners. Ik vul hun dag als het ware 
op, begeleid ze overal mee en probeer 
een huiselijk gevoel te creëren. Elke dag 
is anders, maar elke dag opnieuw heb ik 
zoveel lol met de cliënten en plezier in 
mijn werk. Het is echt mijn roeping en dat 
is ook precies wat werken in de zorg naar 
mijn idee betekent: je moet écht hart voor 
de zorg hebben. Gelukkig zit ik in een zeer 
leuk team met gelijkgestemden. 

Gitta Verzendaal (48) werkte 4 
jaar als huishoudelijke hulp bij 
Stichting Eykenburg voordat zij 

aan haar opleiding begon en als 
contactverantwoordelijke niveau 3 
aan de slag ging op afdeling Paulus 

Potterstraat in verpleeghuis Het 
Zamen. Vorig jaar juli kwam haar 

zorgdroom eindelijk uit toen ze 
haar diploma overhandigd kreeg.  

“Zorgen zit mij in het bloed. Ik doe 
eigenlijk niks anders. Op het werk maar 

ook thuis. Voor mijn zoon, mijn fretjes 
en mijn hond. Het geeft mij energie 

en een gevoel van geluk. Samen met 
mijn vader verzorgde ik mijn moeder 

en later ook hem toen hij ziek werd. Na 
zijn plotselinge overlijden woonde mijn 
moeder zeven jaar in Huize Eykenburg. 

Als alleenstaande moeder van een klein 
kind, lukte het me niet haar thuis alleen 

te verzorgen.”

Het is de reden waarom Gitta bij 
Stichting Eykenburg wilde werken. “Ik 

werk graag met mensen. Het geeft mij 
voldoening dat ik iets kan betekenen 

voor een ander, dat je iemand zijn 
dag beter hebt gemaakt. Een lach op 

iemands gezicht hebt kunnen toveren. 
En die kans boden ze hier doordat ik een 

mbo-opleiding kon volgen. Tenminste 
als je hier al werkt. Daarom ben ik 

begonnen in de huishouding en na vier 
jaar doorgestroomd naar de zorg.”

Haar ervaringen als mantelzorger 
komen haar goed van pas. “Naast 

het werk als verzorgende ben je ook 
verantwoordelijk voor de gang van zaken 

en het zorgproces rondom je cliënten. 
Ik houd in de gaten of alles naar wens 

is en sta daardoor ook in nauw contact 
met iemands familie, mantelzorgers en/
of contactpersonen. Nu ik mijn diploma 
heb, wil ik graag groeien in mijn functie 
en wellicht nog ergens in specialiseren. 

Ik heb geen dag spijt van mijn keuze. Elke 
dag is bijzonder en maak je grappige, 

emotionele, uitzonderlijke dingen mee. 
Dat maakt dit werk zo mooi.”
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Verpleegkunde is zoveel meer Verpleegkunde is zoveel meer 
dan verzorging en verpleging dan verzorging en verpleging 

Als verpleegkundige werkte ik bij diverse organisaties 
op verschillende afdelingen. Zo ook in de thuiszorg. Een 
compleet andere dynamiek dan de verpleeghuiszorg, 
maar net zo bijzonder. Ik heb daar veel blije en 
ontroerende momenten gekend. Het is belangrijk 
je cliënten goed te kennen en je in hen te kunnen 
verplaatsen en in hun behoeften. Verpleegkunde gaat 
zoveel verder dan enkel verzorging en verpleging. Zo ook 
bij mijn cliënt; de heer K.

ALS
Drie maanden lang kwam ik drie keer per dag bij 
hem thuis om hem te verzorgen en sondevoeding te 
geven. Meneer K. had ALS en kon niet meer praten. 
We communiceerden via een spraakcomputer. Zijn 
echtgenote vertelde dat hij achteruitging, maar dat hij 
dat moeilijk kon accepteren. Begrijpelijk. Meneer was 
een bedrijvig type en had altijd goede banen gehad. Zijn 
trots was wel zijn carrière als profvoetballer. De foto’s in 
de gang waren stille getuigen daarvan. 

Kind aan huis
We kregen door mijn 
dagelijkse bezoekjes een 
goede band. Ik was kind 
aan huis en stapte elke dag 
vrolijk in mijn auto. Elke 
donderdagavond ging zijn 
vrouw naar de kaartclub 
en brachten wij de avond 
samen door. We keken 
voetbal en als zij thuis kwam 
lag meneer omgekleed en 
wel in bed.

Euthansie
Omdat zijn gezondheid 
verslechterde, heeft meneer 
in overleg met zijn vrouw 
en kinderen besloten dat 

hij euthanasie wilde. Een begrijpelijke wens, ook al was 
ik geschrokken. Op de dag van het afscheid gaf ik de 
laatste zorg en zaten we samen op de bank. Het was een 
moeilijk, maar ook een ontroerend moment. 

Glimlach
Meneer K. bedankte mij voor al mijn goede zorgen, 
mijn vrolijkheid en mijn geduld. Toen ik afscheid nam, 
pakte hij mijn hand stevig vast en zei: “jouw mooie, lieve 
glimlach heeft mij zo blij gemaakt. Ik kon even vergeten 
dat ik ziek ben. Eenieder mag blij zijn als zij zorg krijgen 
van jou.” We gaven elkaar een dikke knuffel en met 
een lach en een traan ben ik weggegaan. Zijn warme 
woorden raakten me diep.

Grace Specht, teamleider Perron 1a, werkt al 45 jaar in de zorg. Volgens haar het mooiste vak wat 
er bestaat. Om anderen te inspireren, deelt ze haar ervaringen.

Belevenissen van een teamleider
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Sinds 2009 werkt Fatima Lakhisaran 
(44) bij Stichting Eykenburg en is zij 
een vast gezicht op de afdeling Cor 
Damstraat in Het Zamen. Werkte ze 
voorheen enkel in de huishouding, 
nu als medewerker algemene 
ondersteuning combineert ze 
de schoonmaakwerkzaamheden 
met haar rol als gastvrouw op de 
afdeling. 

“Als medewerker algemene ondersteuning 
maak ik nog steeds kamers schoon, 
maar ik sta nu ook in de huiskamer en 
onderneem verschillende activiteiten 
met de bewoners, zoals spelletjes op de 
afdeling of ik haal ze op en woon dan 
verschillende centrale activiteiten bij op 
het Ontmoetingsplein. In het begin was 
het wel even wennen, maar nu vind ik het 
hartstikke leuk om te doen! 

Ik kende iedereen op deze afdeling al 
heel goed, maar het fijne is dat ik nu met 
alle bewoners en collega’s op een andere 
manier contact heb. De zorgmedewerkers 
help ik bij het bereiden en serveren van 
de maaltijden in de huiskamer; ontbijt of 
de lunch maar ook de warme maaltijd als 
ik een avonddienst heb. Ik weet precies 
wie wat lekker vindt of als ontbijt wil. 
Daarnaast verzorg ik de koffie en thee 
wat vaak leidt tot onverwachte mooie 
momenten. Ook help ik op de afdeling 
mee waar nodig.

Het contact en mijn band met de 
bewoners is verdiept. Ik ken ze nu zoveel 
beter en dan bedoel ik niet alleen hun 
eetvoorkeuren. Je kunt zoveel voor ze 
betekenen! Sommige bewoners hebben 
extra aandacht nodig. Dat komt ook door 
het type afdeling. Ze zijn soms depressief 
of verdrietig, maar als je de tijd neemt, 
een praatje met ze maakt of een stukje 
met ze gaat lopen dan zijn ze weer vrolijk. 
Het voelt erg goed dat ik die aandacht 
nu aan hen kan geven en ik merk dat dat 
wordt gewaardeerd. Daardoor en door de 
samenwerking met het team heb ik het 
goed naar mijn zin.”
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Terug naar het jaar: Terug naar het jaar: 

19361936

Ticket naar BonaireTicket naar Bonaire
Voor het eerst landt een vliegtuig op 
Bonaire. Het gaat om een proefvlucht 
door het West-Indisch bedrijf van de 
KLM. Na de geslaagde vlucht opent 
KLM een lijndienst tussen Curaçao 
en Bonaire. De passagiers zijn 
vooral ambtenaren, personeel van 
oliemaatschappijen en zakenmensen. 

Koninklijke verlovingKoninklijke verloving
De verloving van prinses Juliana met 
de Duitse prins Bernhard zur Lippe-
Biesterfeld wordt bekendgemaakt. 
De twee ontmoetten elkaar een 
kleine acht maanden daarvoor 
tijdens een skivakantie. Bernard krijgt 
het Nederlandse staatsburgerschap.

NobelprijsNobelprijs
De Nederlander Peter Debye krijgt 
de Nobelprijs voor de Scheikunde 
voor zijn bijdrage aan het onderzoek 
naar de structuur van moleculen en 
zijn werk aan dipoolmomenten en 
röntgendiffractie in het bijzonder.

WaalbrugWaalbrug
In Nijmegen wordt de Waalbrug, 
de langste boogspanningbrug van 
Europa, in aanwezigheid van 20.000 
belangstellenden geopend door 
koningin Wilhelmina. Tot die tijd was 
er geen vaste verbinding naar de 
overkant van de Waal.

DahliafestijnDahliafestijn
Een aantal inwoners van Zundert 
gaat dahlia’s plukken bij de 
tuinder, versiert er de fiets mee 
en rijdt dan in optocht door het 
dorp. Zo wordt het bloemencorso 
van Zundert geboren.

Billboard hitlijstBillboard hitlijst
Het Amerikaanse tijdschrift 
Billboard magazine publiceert 
de eerste hitlijst van meest 
populaire muzieknummers.

HooverdamHooverdam
De op één na hoogste dam van 
Amerika, de Hooverdam, wordt 
in gebruik genomen. Voor de 
aanleg van de dam kampt het 
dal van Colorado regelmatig met 
overstromingen door smeltende 
sneeuw uit de Rocky Mountains, 
het op vier na drukstbezochte 
nationale park van Amerika. 

Olympische SpelenOlympische Spelen
In 1936 zijn de Olympische Spelen 
in Berlijn. Adolf Hitler gebruikt 
de Spelen als propaganda voor 
nazi-Duitsland en de superioriteit 
van het Arische ras. Toch werd 
juist de zwarte Amerikaanse atleet 
Jesse Owens de grote ster van 
de Spelen door vier keer goud te 
winnen.

Start met de bouw van 
het nieuwe Nederlandse 
passagiersschip ‘Nieuw 
Amsterdam’ voor de Holland-
Amerika Lijn (HAL). Terwijl in 
Spanje de Spaanse Burgeroorlog 
begint, devalueert de 
Nederlandse gulden met 20%. 

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met  
De Babbelbox, bereikbaar via 070 - 750 71 88 of ‘t Praethuys via telefoonnummer 070 - 750 71 32.

10.00 – 12.00 Spelletjes
14.00 – 16.00 uur Wisselend (thema-)activiteiten

Maandag

10.00 – 12.00 uur Crea-ochtend
14.00 – 16.00 uur Spelletjes

Dinsdag

10.00 – 12.00 uur  Spelletjes
14.00 – 16.00 uur  Spelletjes

Dinsdag

10.45 – 11.30 uur Bewegen
14.00 – 16.00 uur Spelletjes Quiz/geheugentraining

Woensdag

10.00 – 12.00 uur Breien
14.00 – 16.00 uur Spelletjes

Donderdag

10.00 – 12.00 uur  Spelletjes
14.00 – 16.00 uur  PC-hulp/Spelletjes

Donderdag

10.45 – 11.30 uur Bewegen
14.00 – 16.00 uur Muziek met een hapje & drankje

Vrijdag

10.00 – 12.00 uur  Spelletjes
14.00 – 16.00 uur  Muziek met een hapje & drankje

Vrijdag

10.00 – 12.00 uur  Spelletjes
14.00 – 16.00 uur  Spelletjes

Zaterdag

de Babbelbox
p/a Het Zamen
Esperantostraat 12

‘t Praethuys
p/a Huize Eykenburg
Kruisbessenstraat 12 

Zes dagen geopend van 10.00- 16.00 uur Drie dagen per week geopend van 10.00 – 16.00 uur

Het Haags Ontmoeten is een initiatief van de gemeente Den Haag. Een plek in de wijk waar alle
zelfstandig wonende Haagse ouderen of hun mantelzorgers zonder afspraak binnen kunnen lopen 
om anderen te ontmoeten, ervaringen te delen of te ontspannen. U bent van harte welkom in 
de Babbelbox en in ‘t Praethuys.

Graag tot ziens in de Babbelbox of ‘t Praethuys. De koffie staat voor u klaar!

Haags Ontmoeten
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‘Sekszorg doet 

mensen enorm goed!’

Een speciale dame, zo wordt ze wel genoemd. Bijzonder is ze zeker. En dat niet alleen door haar beroep. 
Cathy, zoals ze in dit verhaal heet, biedt sekszorg aan mensen met een handicap of ziekte en aan 
ouderen. Want ook zij hebben behoefte aan seksualiteit en intimiteit, dat weet Cathy als geen ander. 
Het ontspant en maakt blij. Mooi werk, dat ze met veel zorg en liefde doet.

“Ik bladerde eens door een blad en kwam een artikel 
tegen over iemand in de sekszorg die ik kende”, vertelt 
Cathy. “Ik vroeg aan mijn man: ‘Wat zou jij ervan vinden 
als ik dat zou doen?’. Wij zijn seksueel ruimdenkend en 
hebben samen onze grenzen verkend toen we jonger 
waren. ‘Dat past bij je, waarom ga je niet eens in gesprek. 
Je merkt vanzelf of het aanslaat’, zei hij.” 
Zo begon Cathy vijf jaar geleden als seksverzorgende bij 
FleksZorg, een organisatie gespecialiseerd in sekszorg voor 
mensen met een beperking of een chronische ziekte en 
ouderen. Inmiddels is het haar hoofdberoep.

Lichtje in de duisternis
Cathy is niet haar eigen naam en ook in haar werk heet ze 
anders dan in het dagelijks leven. Dat is niet omdat ze zich 
schaamt, maar omdat ze haar omgeving wil beschermen 
tegen mensen die haar beroep niet begrijpen. “Ik doe 
mijn werk vanuit zorg en zie het niet als seks. Het gaat om 
intimiteit beleven, contact maken en levensenergie geven. 
Vaak zijn de personen bij wie ik kom zo geïsoleerd, ik ben 
een lichtje in de duisternis voor ze”, vertelt ze. 

Soms is het beeld dat mensen van haar hebben anders 
dan in werkelijkheid. Cathy: “Ze denken aan iemand 
van de wallen, maar dat ben ik niet. Ik ben altijd netjes 
gekleed en gebruik nooit overdreven veel make-up. De 
mensen waar ik kom zijn puur en zo probeer ik mijn werk 
ook te doen, zo natuurlijk en echt mogelijk.”

Mensen aanvoelen
Als Cathy voor de eerste keer naar iemand toegaat, krijgt 
ze van FleksZorg een beschrijving van de persoon in 
kwestie en diens situatie. “Zo weet ik een beetje wat ik 

kan verwachten, maar ik vind het fijn om mensen  
zelf aan te voelen. Ik kom blanco binnen, lees iemand 
en stem me daarop af. Voordat we iets doen, praten we. 
Of we beginnen met elkaar vasthouden, terwijl we onze 
kleren nog aan hebben en enkel op blote voeten zijn.  
Het is niet alleen de handeling en je gaat niet altijd  
‘all the way’. Strelen, masseren en liefkozen horen er  
ook bij.” 

Band opbouwen
Een afspraak kan een vast ritueel hebben. Cathy: “Soms 
beginnen we bijvoorbeeld met koffie en een gebakje. 
Mensen zien het als een feestje, dat probeer ik er altijd 
van te maken.” Bij de meeste van haar cliënten komt 
Cathy regelmatig. “Ik heb meestal vaste, doorlopende 
afspraken, waardoor je samen een band opbouwt. Een 
vast gezicht op een vaste tijd geeft rust. Hoe vaak ik kom, 
hangt af van de persoon, de behoefte en de financiën. 
Soms is er een speciaal potje voor.”  

Minder pijn
De mensen bij wie Cathy komt, zijn heel verschillend en 
dat geldt eveneens voor hun situatie. “Er zitten mannen 
en vrouwen bij, de jongste is 18, de oudste 100. Ik heb 
veel cliënten met autisme, maar ze kunnen bijvoorbeeld 
ook een lichamelijke handicap hebben. Zo werkt seks 
heel ontspannend voor mensen met spasmen, ze hebben 
een week of langer minder pijn”, vertelt ze. Wat cliënten 
hebben, maakt voor Cathy niet uit. “Voor mij zijn het 
allemaal individuen, ik kijk niet naar de sticker die erop is 
geplakt.” 

‘Het gaat om intimiteit 
beleven, contact maken en 

levensenergie geven’

‘Voor mij zijn het allemaal 
individuen, ik kijk niet  
naar de sticker die op  

iemand is geplakt.’
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Minder ongewenst gedrag
Tot haar cliënten behoren ook ouderen die aan een 
vorm van dementie lijden. Dat kan gepaard gaan met 
ongewenst gedrag. Cathy: “Ze begrijpen niet meer wat er 
wel of niet kan en zeggen of doen ongepaste dingen. Zelf 
merk ik het niet. Ik kom om aandacht te geven, waardoor 
ze daar minder toe geneigd zijn. In de beschrijving van 
FleksZorg staat geregeld of ik dit gedrag wil benoemen. 
Ik zeg dan: ‘Ik ben hier speciaal voor jou, maar wat wij 
samen doen, kun je niet met anderen.’ Het gebeurt ook 
dat een zorgmedewerker aan het begin erbij aanwezig 
is, zodat we zeker weten dat iemand het begrijpt.” Cathy 
rapporteert altijd in een paar zinnetjes aan FleksZorg terug 
hoe een afspraak is gegaan.

Zorgmedewerkers ook blij
Na een bezoekje van Cathy kunnen mensen er weer 
even tegen en dat geldt niet alleen voor cliënten. “Met 

zorgmedewerkers heb ik ook positieve ervaringen. 
Sommigen vinden het spannend als ik kom, maar de 
meesten zijn heel blij. Een medewerker noemde me eens 
‘een engel uit de hemel’, omdat ze door mij veel minder 
last had met een cliënt”, zegt ze glimlachend. 

Zo is er een mevrouw die zich vaak onbegrepen voelt en 
woedeaanvallen heeft. Cathy: “Voor haar ben ik meer 
een vriendinnetje en maatschappelijk werker. Ik geef haar 
aandacht, streel haar en praat met haar. Ze voelt zich 
begrepen door mij en dat neemt spanningen bij haar  
weg. De zorgmedewerkers willen het liefst dat ik elke 
maand kom.” 

Liefde geven
Cathy is dankbaar voor wat ze met haar werk kan 
betekenen. “Je staat er niet bij stil wat voor impact je op 
het leven van mensen hebt. Mijn vak is niet voor iedereen 
weggelegd: je moet sterk in je schoenen staan en open 
zijn op seksueel gebied. Maar je groeit erin en het wordt 
steeds leuker. Ik ga alleen naar mensen bij wie ik een goed 
gevoel heb en voor wie ik iets kan betekenen. Ik ben niet 
bang om liefde te geven. Ik heb een groot hart en daar 
passen veel mensen in. Toevallig zijn dat mensen die iets 
hebben. Zij willen óók gehoord en gezien worden!” 

Seksuele behoeften en gevoelens verdwijnen niet met 
ouderdom, ziekte of een handicap. Het is de normaalste 
zaak van de wereld, maar kan tot ongemakkelijke en zelfs 
vervelende situaties leiden. De meeste zorgmedewerkers 
hebben daar weleens mee te maken gehad. “Bij ouderen 
die dement zijn, vallen soms alle remmingen en schaamte 
weg. Zo kan een keurige heer die een leven lang zijn 
seksuele behoeften heeft onderdrukt omdat hij een 
gelovige achtergrond heeft, ineens naar dames grijpen 
en seksueel getinte opmerkingen maken”, legt Nico 
Gerpot uit. Hij is psychiatrisch verpleegkundige en werkt 
als praktijkdeskundige onbegrepen bedrag bij Stichting 
Eykenburg. 

Vooral intimiteit
Omgaan met seksueel ongepast bedrag begint met nadenken 
over wat we doen, vindt Nico. “Als je bijvoorbeeld voor 
iemands neus bukt waardoor onverwachts je string te zien 
is, kan dat bij sommige mensen bepaald gedrag uitlokken.” 
Alleen zeggen dat iets niet mag, heeft weinig zin. In plaats 
daarvan is het beter om mensen de ruimte te geven en een 
alternatief te bieden. Nico: “Zo’n alternatief kan zijn om een 
seksverzorgende in te schakelen via een organisatie zoals 
FleksZorg. FleksZorg bespreekt dan eerst wat de behoeften 
van iemand zijn. Dat kan ook tegen elkaar aan liggen zijn of 
hulp bij het masturberen als dat zelf niet meer lukt. Vaak gaat 
het om intimiteit en niet zozeer om seksualiteit.”

Rustgevend
Nico ziet in de praktijk wat een verschil sekszorg kan 
maken. “We vergeten in de zorg vaak om te vragen wat 
bewoners en cliënten willen, even naar ze te luisteren 
en ze aandacht te geven. Meestal is zogenaamd 
‘onverklaarbaar’ gedrag eigenlijk heel verklaarbaar. We 

moeten ons afvragen waar het vandaan komt. Is iemand 
eenzaam of heeft hij of zij pijn?” Een bezoekje van een 
seksverzorgende kan spanning wegnemen bij mensen, 
zowel geestelijk als lichamelijk, en zorgen dat ze zich beter 
voelen. “Het geeft rust en vermindert gedrag dat wij als 
agressief of ongewenst bestempelen”, aldus Nico.

‘Een medewerker noemde me 
eens een engel uit de hemel’

‘Ik heb een groot hart en daar 
passen veel mensen in’

‘Zeggen dat iets niet mag, 
heeft weinig zin’

‘Meestal is zogenaamd 
onverklaarbaar gedrag 

eigenlijk heel verklaarbaar’ 

FleksZorg
In het vierde nummer van het InfoKruispunt uit 2021 
staat een een interview met Loet Berkelmans, de 
oprichtster en directeur van FlexZorg. Scan de QR code 
om het interview (op pagina 40) te kunnen lezen.

Meer informatie
Voor informatie over sekszorg zie www.flekszorg.nl 
of informeer bij het zorgteam op de afdeling naar de 
mogelijkheden.

Scan voor het 
interview

‘Een seksverzorgende neemt 

spanning weg’

De foto’s zijn met liefde en genegenheid in scène gezet.

https://eykenburg.nl/images/IKP/Valentijn/Stichting_Eykenburg_InfoKruispunt_4.pdf
http:// www.flekszorg.nl
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‘Ik neem vandaag een slipperdag’ was de oplossing van de woordzoeker in het vorige InfoKruispunt. De heer  
W.A. Veldhoven uit Den Haag kwam als winnaar uit de bus en ontvangt van ons een cadeaubon. Van harte gefeliciteerd, 
de cadeaubon is naar u onderweg!

De oplossing van de nieuwe puzzel kunt u, voorzien van uw naam en adres opsturen naar Stichting Eykenburg, 
t.a.v. Nanda Bechtholt, Postbus 64627, 2506 CA Den Haag of u kunt een e-mail sturen naar redactie@eykenburg.nl. 
U kunt uw oplossing insturen tot en met 15 november.

OPLOSSING

PrijspuzzelPrijspuzzel

ACTIVITEITEN
BALLONNEN
BLACKJACK
DOBBELSTEEN
DOMINO
GANZENBORD
GYMNASTIEK
HARTENJAGEN
JOKEREN
KAARTSPEL
KEGELEN
KLAVERJASSEN
KLEURENSPEL
KRUISWOORD
LEGPUZZEL
PAARDENSPRONG
PARACHUTESPEL
PATIENCE
PIMPAMPET
PUZZELSTUKJE
RUMMIKUB
SCRABBLE
WOORDZOEKER
YAHTZEE
ZOEKPLAATJES

Neem gerust contact met ons op
Uiteraard heeft Stichting Eykenburg vaste contactpersonen voor haar diverse diensten. Bij wie moet u zijn? Waar kunt u 
met uw vraag terecht? Via deze pagina in het InfoKruispunt helpen wij u hierin de juiste keuze te maken, zodat u zo snel 
mogelijk de juiste persoon aan de lijn heeft. Wij zijn telefonisch te bereiken op 070 - 750 70 00.

Het Zamen

Hospice Claude Monet 070 - 750 7158
(dag)

Hospice Claude Monet 070 - 750 7159
(nacht)

Cor Damstraat 070 - 750 7160

Piet Mondriaanstraat 070 - 750 7161

Vincent van Goghstraat 070 - 750 7162

Paulus Potterstraat  070 - 750 7163

Pablo Picassostraat 070 - 750 7164

Huize Eykenburg

Benedenhuis  070 - 750 7202

Perron 1a 070 - 750 7205

Museumplein 1 070 - 750 7227

Bibliotheek 2a 070 - 750 7209

Strandpaviljoen 2 070 - 750 7211

Bloemenhof 3 070 - 750 7203

Arkeneel 070 - 750 7340

Klavertje 4 070 - 750 7240

The Living Stone 070 - 750 7210

Het Buitenhuis 070 - 750 7210

Vragen over:

Huishoudelijke hulp 
Teamleiders Extramurale 
Huishouding

Thuiszorg 
Teamleiders Extramurale Zorg

Dementie of vermoeden hiervan
Cliënt Contact Centrum

Cliëntgegevens en regelingen
Cliëntadministratie 

Werk en vrijwilligerswerk 
Personeelszaken

Wonen, rondleidingen en indicaties/
Abonnement Zeker Thuis
Cliënt Contact Centrum

Het Coornhert
Cliënt Contact Centrum

De afdelingen van deze twee locaties hebben een eigen telefoonnummer: 

Dé apotheek in uw wijk
• Persoonlijk advies van onze 

apothekers

• Open op zaterdag 
(Bohemenwijk en van Laaren)

• Wij bezorgen gratis aan huis

• 24/7 kluis voor afhalen 
medicijnen (Bohemenwijk 
en Akelei)

Bohemenwijk Apotheek
Laan van Meerdervoort 1306

tel. 070-36 85 810
www.bohemenwijkapotheek.nl

Akelei Apotheek
Akeleistraat 35m

tel. 070-30 89 800
akeleiapotheek.nl

Apotheek van Laaren
Laan van Meerdervoort 629
tel. 070-36 08 683
apotheekvanlaaren.nl



‘Elke dag waardevol en betekenisvol’

Thuiszorg 
 Zorg en verpleging aan huis  Begeleiding thuis en casemanagement  Huishoudelijke verzorging 
 Palliatieve zorg  Persoonsalarmering  Dagbesteding  Ontmoetingscentrum

Wonen bij 
 Verpleeghuiszorg  Kortdurende opname  Diagnostisch centrum  Zelfstandig wonen met zorg 

op afstand  Levensloopbestendige appartementen  Echtparen- en partnerwoningen  Hospice 
Claude Monet

Meer informatie: 070 - 750 70 00 | www.eykenburg.nl 

Stichting Eykenburg biedt een veelzijdig zorgaanbod passend bij uw persoonlijke 
situatie en behoeften. Bij u thuis of op een van onze woonzorglocaties in Den Haag. 
De wensen van onze cliënten vormen het uitgangspunt van ons handelen, opdat u 
elke dag als waardevol en betekenisvol ervaart.


