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‘Door actief te blijven,  
val je minder snel’

‘Muziek is een magisch middel’

‘Werken als vrijwilliger, 
waarom zou je?’
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VoorwoordVoorwoord
En dan is het zomaar 

ineens weer kerst!
Misschien komt het door 
de vele regen en donkere 

druilerige dagen die we 
hebben gehad, maar 

ik begon al vroeg in de 
herfst zin te krijgen in 

kerst. Die behoefte aan 
warmte en gezelligheid! 

Nu besef ik dat niet 
iedereen uitkijkt naar 

de feestdagen. Sommige 
mensen hebben er 

simpelweg niets mee en 
voor anderen brengen 

deze dagen herinneringen 
met zich mee die 

de nodige emoties 
oproepen. Maar de 

warmte en gezelligheid… 
die wens ik uiteraard 

iedereen toe!

Nadat we door corona een aantal jaren onze Eykenburg kerstdiners in het 
water zagen vallen, ben ik er enorm blij mee dat we dit jaar weer flink 
kunnen uitpakken. Afgelopen jaar hebben wij al de stap gemaakt van het 
locatiegerichte werken naar wijkgericht werken en die lijn hebben wij nu ook 
doorgetrokken naar de kerstdiners. Dit keer hebben wij dan ook de bewoners 
van de aanleunflats en cliënten van de dagbesteding en het Haags Ontmoeten 
uitgenodigd om aan te schuiven bij het diner. 

We hebben het er al eerder over gehad: de inzet van mantelzorgers en 
vrijwilligers wordt steeds belangrijker in de zorg. Wij zijn enorm blij met deze 
fijne mensen en zetten hen dan ook graag extra in het zonnetje. Zo hebben 
wij onze mantelzorgers, bij bezoek aan onze locaties tijdens de Dag van de 
Mantelzorg, een roos aangeboden en hebben wij onze vrijwilligers onlangs 
getrakteerd op een gezellige high tea op ons ontmoetingsplein in Huize 
Eykenburg. Maar wie zijn deze mensen die zich met het hart op de juiste plaats 
inzetten om onze bewoners en cliënten te helpen en onze medewerkers te 
ontlasten? U leest hier hoe brandweerman George Monkou en kunstenares 
Biek Krijgsman zich bij Stichting Eykenburg inzetten als vrijwilligers. En ook 
mantelzorger Mariette vertelt over de mantelzorg voor haar vader met 
Alzheimer en waarom zij dit zo belangrijk vindt.

Veruit de grootste groep van onze cliënten woont nog zelfstandig en veel van 
onze medewerkers zijn dan ook aan het werk in de wijk. Daarbij gaat het om 
zorg en begeleiding, maar veelal ook om huishoudelijke verzorging. Om al deze 
cliënten en medewerkers op de juiste momenten aan elkaar te koppelen… 
dat vraagt om een strakke planning, creativiteit en goed afgestemde logistiek. 
In de rubriek ‘Passie voor…’ vertellen twee van onze medewerkers van de 
extramurale huishouding over hun passie voor het vak en hoe hun werk zoveel 
meer is dan alleen het huishouden bijhouden.

Nieuw dit keer is een overzicht van reacties van lezers van ons Eykenblad. 
Misschien heeft u zelf wel eens een reactie gestuurd en bent u er reuze 
benieuwd naar of andere mensen er net zo over denken als u. Neem de 
reacties rustig door. Wij vonden ze zelf erg waardevol!

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: Blijf bewegen! Stilstand is 
achteruitgang, voor zowel lichaam als geest. Ook medewerkers Amy van 
den Berg en Loes Snijders zijn hiervan overtuigd en tijdens de Week van de 
Valpreventie hebben zij het belang van bewegen dan ook nog eens extra 
benadrukt. 

Zoals u ziet hebben wij weer flink wat leuke, boeiende en hartverwarmende 
verhalen voor u verzameld. Veel leesplezier!

Fijne feestdagen toegewenst!

Alex Reede
Raad van Bestuur

Eykenblad 
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Ook bij Stichting Eykenburg is er dit jaar burendag 
gevierd. Samen met de bewoners hebben de 
aanwezige buren mooie bloemstukken gemaakt. 
Met wat extra hulp van vrijwilligers en medewerkers 
van het team welzijn, en onder het genot van een 
lekker hapje en een drankje werden de mooiste 
creaties gemaakt. Er zijn flink wat bloemstukken 
gemaakt en dus konden alle afdelingen ermee 
worden opgefleurd. Zo kon iedereen ervan genieten. 

Ook het ontmoetingsplein zag er direct nog 
kleurrijker en vrolijker uit met al die mooie 
bloemstukken op de tafels. Al met al een zeer 
geslaagde dag waar alle deelnemers veel plezier van 
hebben gehad.

Jaarlijks besteedt Stichting Eykenburg extra aandacht 
aan een aantal culturele of religieuze vieringen. Welke 
vieringen dit zijn, wisselt per jaar. Op 30 september 
vierden wij samen met bewoners en collega’s het 
Chinees Maanfeest.

In de ochtend gingen medewerkers en vrijwilligers al aan 
de slag om de ontmoetingspleinen mooi aan te kleden. 
Daarbij kregen zij al snel hulp van wat enthousiaste 
bewoners. In zowel Huize Eykenburg als Het Zamen 
bleek er veel animo voor het feest, zeker toen de 
draken- en leeuwendans begon. Twee levensgrote 
Chinese leeuwen voerden de dans uit, geheel volgens 
traditie ondersteund door trommelgeluid. De bewoners 

vonden het prachtig, zeker wanneer de leeuwen dicht in 
de buurt kwamen. Ook was er een demonstratie Tai Chi 
en veel bewoners en collega’s deden mee. Het optreden 
eindigde met een zwaarddans Tai Chi.

Naast alle optredens waren er natuurlijk ook lekkere 
traditionele Chinese hapjes, zoals de cakejes met 
fondant met Chinese afdruk, de bapao-broodjes, het 
maanijsje en de dumplings. Op de tafels lag een flyer 
met uitleg over het Maanfeest en het maankoekje en 
kon men zien bij welk Chinees karakter men hoorde. 
Het karakter wordt toegekend aan het jaar waarin men 
geboren is. Er is volop genoten door de aanwezigen en 
er is nog lang over nagepraat.

Onze bewoners en cliënten verdienen persoonsgerichte 
zorg. Dat wij dit niet alleen kunnen, dat weten wij 
inmiddels allemaal. De inzet van mantelzorgers en 
vrijwilligers is dan ook onmisbaar. Natuurlijk willen wij 
hen dat iedere dag laten weten, maar wij grijpen de 
speciale dagen in het bijzonder aan om deze mensen in 
het zonnetje te zetten.

Tijdens de Dag van de Mantelzorg was er voor alle 
bezoekers van onze locaties dan ook een mooie roos 
om hen te bedanken. Om hen te laten weten dat zij het 
verschil maken! Bedankt mantelzorgers!

Korte berichten

Hoe bied je mensen een betekenisvolle dag in de 
ouderenzorg? Miebet van der Smagt, een van onze 
verpleegkundig specialisten, gaf een interessante 

Ook onze vrijwilligers zetten wij graag extra in het 
zonnetje. Geheel belangeloos zetten zij zich in voor onze 
bewoners en cliënten en daar zijn wij enorm blij mee. 
Om hen te bedanken werd er dit jaar een gezellige High 
Tea voor hen georganiseerd op het ontmoetingsplein 
van Huize Eykenburg. Samen met de collega’s van team 
Welzijn heeft vrijwilligerscoördinator Brigitte er alles aan 
gedaan om ervoor te zorgen dat het de vrijwilligers aan 
niets ontbrak. De aanwezige vrijwilligers hebben kunnen 
genieten van allemaal lekkers en daarnaast was er voor 
hen een extra presentje. Dank jullie wel voor de goede 
zorg vrijwilligers!

Nurse Festival: drukbezochte workshop ‘betekenisvolle dag’ 

Burendag 2023

Nationale Vrijwilligersdag

Chinees Maanfeest (midherfstfestival)

Dag van de Mantelzorg

Op 21 september was er een speciale dag voor 
verpleegkundigen en verzorgenden tijdens de Hart voor 
de Zorg Inspiratieweek in Den Haag. Uiteraard waren we 
ook met Stichting Eykenburg van de partij.
Tijdens deze dag konden de bezoekers terecht bij 
de stands van diverse zorgorganisaties, ervaringen 
uitwisselen en interessante workshops volgen. Zo 
gaf zelfstandig verpleegkundige Tommie Niessen een 
inspirerende sessie over werkplezier en werkgeluk. 

In onze stand mochten we veel verpleegkundigen en 
verzorgenden verwelkomen. Degenen die ons nog niet 

kenden, hebben we enthousiast gemaakt over onze 
organisatie en visie. Een vruchtbare dag, waar we met 
veel plezier op terugkijken!

Veel interesse op Verpleegkundigen & Verzorgenden Festival

workshop over dit onderwerp. Dat gebeurde op het 
Nurse Festival afgelopen 20 september in Den Haag. Dit 
is een evenement speciaal voor starters en zorgstudenten 
en onderdeel van de Hart voor Zorg Inspiratieweek. 
Het was zelfs zo druk bij de workshop van Miebet dat 
sommige deelnemers moesten staan. Na afloop kwamen 
veel van hen naar de stand van Stichting Eykenburg voor 
meer informatie. We hebben heel veel leuke gesprekken 
gevoerd met jongeren die een opleiding in de zorg willen 
doen en met zorgstudenten. Geweldig om ze zo te laten 
ervaren hoe mooi het is om in de ouderenzorg te werken!



4 -  2023 •  E Y K E N BLAD 7

ze makkelijk contact. Loes: “Als 
iemand een beetje weerstand 
heeft, geeft Amy me een tip hoe 
ik daar het beste mee om kan 
gaan. Zoals naar de naam vragen, 
een grapje maken of juist afstand 
houden.”

Zelfredzaam goed voor 
eigenwaarde
Bewegen maakt bewoners 
zelfredzamer, ook dat is heel 
belangrijk. Loes: “Ze zijn minder 
afhankelijk van anderen. Dat 
is goed voor hun eigenwaarde 
en kan een motivatie zijn om 
oefeningen te doen.” Amy: “Soms 
willen mensen niet, dan laat ik 
ze in hun waarde. Ze moeten zelf 

moeite doen om over een drempel te komen en mogen 
hun eigen keuzes maken. Ik vraag ze dan wel wat ze willen 
bereiken, welke dingen ze zelf nog willen kunnen doen. 
Meestal werkt dat goed.”

Uitdagend parcours
Door te blijven bewegen, is de kans op een valpartij 
aanzienlijk minder. Loes: “Als ouderen vallen, leidt dat 
vaak tot botbreuken en wonden, en zelfs tot overlijden. 
Dat wil je voorkomen.” De Week van de Valpreventie 
begin oktober was een mooie gelegenheid om die 
boodschap nog eens goed voor het voetlicht te brengen. 
Op woensdag 4 oktober werden bewoners van Het 
Zamen en Huize Eykenburg uitgedaagd om hun conditie, 
spierkracht en balans te testen in een parcours. Knap 
lastig, zo bleek, maar vermakelijk. Er werd met veel 
enthousiasme meegedaan aan bijvoorbeeld het benen 
opheffen, de tandem, de slalom en het balletjes gooien.

Iedereen over de brug
Er waren verschillende oefeningen: voor bewoners zonder 
hulpmiddelen, bewoners in een rolstoel en bewoners met 
een rollator. Amy: “Voor de mensen met een rollator was 
er een slalom. Eerst werd gekeken of hun rollator wel op 
de goede hoogte stond en of de remmen het deden. In 
het parcours moesten ze ook over een brug heen. Onze 

Bewegen, bewegen, bewegen. Amy van den Berg en Loes 
Snijders kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk 
het is. “Door te bewegen, activeer je je hersenen en 
worden je spieren sterker en je balans beter. Bovendien is 
het fijn om te doen, zeker samen met anderen”, zegt Amy. 
Als praktijkdeskundige welzijn bij Stichting Eykenburg weet 
ze daar alles van. Elke woensdag geeft ze bijvoorbeeld 
‘spel en bewegen’ aan bewoners en ziet ze wat dit doet. 
“Mensen komen aan met een rollator of stok en lopen 
na afloop arm in arm weg. Bewegen geeft plezier en 
neemt onrust weg. En het is ook nog eens goed voor de 
spijsvertering.”

Oefeningen en advies
Naast haar werk als praktijkdeskundige welzijn is Amy 
bezig met bewegingsgerichte zorg. Dat doet ze in nauwe 
samenwerking met Loes, fysiotherapeute van Novicare. 
Amy: “Stel, een tijdelijke bewoner gaat binnenkort naar 
huis en moet weer de trap op kunnen, of iemand is bang 
om te lopen. Loes helpt dan met oefeningen en ik neem 
het op een gegeven moment van haar over.” Loes is twee 

keer per week in Huize Eykenburg. Ze vertelt: “Behalve dat 
ik oefeningen doe met bewoners, geef ik advies. Ook aan 
de zorgmedewerkers. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor 
dat iemand veilig naar huis kan? Of hoe voorkomen we 
dat een bewoner zoveel valt?”

Sneller meedoen in een groep
De ene persoon komt makkelijker in beweging dan de 
andere. Amy: “Ik koppel alle activiteiten die ik doe aan 
bewegen. Dat gaat van dansen tot wandelen door het 
huis, zo leren bewoners het meteen goed kennen. Maar 
je moet mensen wel weten te motiveren. Als ze vroeger 
hebben gesport, is dat eenvoudiger. En in een groep doen 
ze ook snel mee. Dat is anders op de afdeling, dan werk 
ik bijvoorbeeld met een ballon. Die is onvoorspelbaar, 
mensen raken vanzelf betrokken.” Amy ziet de bewoners 
vier dagen per week en kent ze goed. Daardoor maakt 

val je minder snel’

‘Door actief te blijven, 

‘Je moet mensen wel 
weten te motiveren’

Week 

van de 

Valpreventie
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Een val is vaak het begin van een hoop ellende. Daarom werd er tijdens de landelijke ‘Week van de 
Valpreventie’ veel aandacht besteed aan het voorkomen van vallen. Met een uitdagend parcours 
werden de conditie, balans en spierkracht van de bewoners in Huize Eykenburg en Het Zamen getest – 
soms confronterend, maar vooral erg leuk!   

‘Ze moeten zelf 
moeite doen om 
over een drempel 

te komen en 
mogen hun eigen 
keuzes maken’
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technische dienst had die gemaakt naar een voorbeeld 
van de brandweer. Iedereen wilde er overheen. Ook de 
oefening met balletjes gooien voor rolstoelgebruikers 
vonden ze allemaal leuk. Daarbij moet je je evenwicht 
houden en oppassen dat je niet naar voren valt vanuit  
je stoel.”

Wiebelen met de tandem
De oefeningen waren soms best confronterend. Amy: “In 
hun hoofd kunnen mensen nog alles, maar in de praktijk 
valt dat tegen. Vooral als je drie oefeningen achter elkaar 
moet doen, zoals de bewoners zonder hulpmiddelen.” 

Loes: “Zij moesten eerst een aantal keren opstaan van een 
stoel en daarna hun benen strekken. De laatste oefening 
was de tandem. Daarbij zet je je ene voet voor de andere, 
tegen elkaar aan. Dat lijkt makkelijk, maar iedereen 
stond te wiebelen.” Amy lacht: “Er was een mevrouw die 
stiekem even wilde proberen of het nu echt zo moeilijk 
was.” Na afloop van het parcours was er voor iedereen 
yoghurt met fruit, die goed in de smaak viel. Loes: “Want 
naast actief blijven, helpt ook gezond eten je om je 
spierkracht en balans te behouden.”

Tips om vallen tegen te gaan
Een val kan door meer dingen worden veroorzaakt 
dan slappe spieren, gebrek aan evenwicht of een 
slechte conditie. Amy: “Daarom hebben we tips aan de 
zorgmedewerkers gegeven, hoe zij kunnen helpen om 
vallen te voorkomen. Zo kan een rollator die niet goed is 
afgesteld voor ongelukken zorgen. En voor mensen die 
slecht zien, zijn obstakels in huis een risico. Maar je kunt 
ook denken aan een bril die niet goed schoon is, schoenen 
die niet goed zitten of medicijnen die mensen suf maken. 
Met al dit soort zaken moeten we rekening houden in de 
zorg.” Volgend jaar gaan Amy en Loes weer wat anders 
verzinnen tijdens de Week van de Valpreventie – voor 
bewoners om te doen en voor collega’s om te leren. Het 
wordt ongetwijfeld weer een vrolijke boel!

‘In hun hoofd kunnen  
mensen nog alles, maar in  
de praktijk valt dat tegen’

‘Naast actief blijven, helpt 
ook gezond eten je om je 
spierkracht en balans te 

behouden’

Terug naar het jaar: Terug naar het jaar: 

20062006

Feeling hot, hot, hotFeeling hot, hot, hot
In Nederland is 2006 met een 
gemiddelde temperatuur van 11,2 °C 
het warmste jaar dat tot dan toe 
is gemeten. In heel West-Europa is 
officieel sprake van een hittegolf. 
Ook wereldwijd is 2006 een van de 
warmste jaren ooit.

Rembrandt van RijnRembrandt van Rijn
Met het Rembrandtjaar wordt 
gevierd dat Rembrandt van Rijn 
400 jaar eerder werd geboren in 
Leiden. Op het programma staan 
twintig tentoonstellingen, een 
speciale wandelroute, excursies, 
evenementen en een musical. 

Kabinet-Balkenende IIKabinet-Balkenende II
Het kabinet-Balkenende II valt na een 
succesvolle motie van wantrouwen 
tegen het kabinet door D66. Deze 
kabinetscrisis was ontstaan door de 
zogenoemde Ayaan-crisis.

OnbemandOnbemand
Op de A7 ter hoogte van Joure, 
Friesland, wordt het eerste 
onbemande tankstation langs een 
Nederlandse snelweg geopend door 
TinQ. 

GoudstikkerGoudstikker
De Nederlandse regering besluit 
om de schilderijen uit de collectie 
Goudstikker die in haar bezit zijn 
terug te geven aan de erven van 
de joodse kunsthandelaar Jacques 
Goudstikker.

Succesvol in TurijnSuccesvol in Turijn
De 20e Olympische Winterspelen 
vinden plaats in Turijn. 
Nederland gaat met 3 gouden, 2 
zilveren en 4 bronzen medailles, 
allen gewonnen met schaatsen, 
naar huis.

ReddingsactieReddingsactie
De redding van een 200-tal 
paarden uit de modder, waar ze 
na een storm vast in kwamen 
te zitten, in het Friese Marrum 
door een groep amazones trekt 
wereldwijde aandacht.

BurendagBurendag
In Nederland wordt voor het 
eerst Burendag georganiseerd. 
Burendag wordt ieder jaar 
gevierd op de vierde zaterdag in 
september.

Volgens de Chinese horoscoop 
is het het jaar van de hond, viert 
de stad Goes haar 600-jarige 
jubileum, wordt Saddam 
Hoessein terechtgesteld en 
ontsnapt, de dan 18-jarige, 
Natascha Kampusch na 8 jaar 
gevangenschap aan haar 
ontvoerder in Wenen.
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De kaarsjes in de boom flonkeren. Nog heel even en het is Kerst. Ook het nieuwe jaar staat alweer 
bijna voor de deur. Een tijd van gezelligheid, lekker eten en mooie wensen voor de mensen waar we 
van houden. In Huize Eykenburg werden de kerstkaarten door de bewoners gemaakt. Mooie dagen aan 
iedereen! 
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MarietteMariette
Mariette is mantelzorger van haar vader die Alzheimer heeft. Deze ziekte 
staat erom bekend dat je elkaar langzaam kwijtraakt. Zijn verhuizing naar 
het verpleeghuis luidde een nieuwe fase in voor beiden. Een periode 
waarin ze elkaar steeds opnieuw vinden en herinneringen maken centraal 
staat. In deze nieuwe rubriek beschrijft ze haar ervaringen.

Donderdag 5 oktober werd mijn vader 
90 jaar. Wat is die tijd gevlogen! Het lijkt 
nog maar zo kort geleden dat ik hem naar 
Huize Eykenburg bracht en toch zit hij er 
alweer 2,5 jaar. Een nieuwe fase die niet 
alleen voor mijn vader een hele verandering 
inhield, maar ook voor mij. Ik was nog niet 
eerder met dementie geconfronteerd. 
In mijn familie werd iedereen altijd oud 
met een scherpe geest. Ik maakte me dan 
ook niet zo’n zorgen over mijn ouders. Ze 
waren altijd de hort op en hadden een druk 
leven samen, totdat mijn moeder kwam 
te overlijden. Ineens viel mijn vader in een 
zwart gat. Voorbij waren de cursussen 
kunstgeschiedenis, de Franse les en de 
hand-en-spandiensten in de kerk. In zijn 
eentje had mijn vader daar geen zin meer in. 
De coronaperiode die volgde heeft ook niet 
meegeholpen. De meeste kennissen bleven 
weg. En dan duren de dagen lang, heel lang.

Weglopen
Ik merkte dat mijn vader vergeetachtig 
werd, spullen kwijtraakte en rommelde 
met zijn medicijnen. Toch kon hij, met 
de nodige hulp, nog bijna drie jaar 
thuisblijven. Maar op een dag is hij  
’s avonds laat van huis weggelopen. Ik 
moest de politie inschakelen om hem te 
zoeken en hij werd behoorlijk in de war in 
een andere wijk teruggevonden. En dan 
komt de vraag: wat gaan we doen? Gaat 
mijn vader terug naar huis, met het risico 
dat hij opnieuw ‘s nachts wegloopt? Of 
laat ik hem naar een zorginstelling gaan? 

‘Moet ik hem 
weghalen uit ons 

ouderlijk huis, waar 
hij 40 jaar heeft 

gewoond?’

Zomaar wat reacties…
Vanuit Frankrijk weer hartelijk dank voor de toezending van het mooie 

Eykenblad. Mooi vormgegeven, maar ook inhoudelijk mooi. Mijn zus heeft het 

erg naar haar zin op haar kamer in Huize Eykenburg. Vooral ook omdat haar bijzondere aard 

wordt gerespecteerd. Ze is graag op zichzelf. We hebben naar het stuk over de Week 

van de Valpreventie gekeken en zijn aangenaam verrast. Niets meer aan doen 

en dank voor het schrijven. Dank je wel voor het lijstje met mijn foto erin dat ik kreeg 

na het interview in Eykenblad 3. Is echt leuk � . Mijn vader pakt het blad alleen om 

jouw column te lezen, daarna legt-ie het weg. Bedankt voor het mooie stuk. Ik 

ben er trots op! Sorry meneer, schrijft u die stukjes in dat blad? Ja? Werkelijk, 

hartstikke mooi om te lezen. Wat een verrassing vanmorgen, mijn foto van het artikel 

ingelijst. Heel hartelijk bedankt voor dit gebaar, wordt erg gewaardeerd. WOW, wat een 

prachtig artikel geworden! Supertrots op hoe het is geschreven en wat Cathy 

verteld heeft over haar werk. Ik heb een cliënt waar ik jouw column altijd als eerste moet 

voorlezen. Dan zegt ze: “Het lijkt wel of ik erbij ben en over zijn schouder meekijk”. Het blad 

wordt steeds mooier van opzet en inhoud. Altijd hartstikke leuk om te lezen. 

Ik kreeg een paar leuke reacties op het artikel over sekszorg. 

Waaronder de vraag: kun jij dat voor mij regelen? 

Ik zat Eykenblad 3 nog eens door te lezen 

en zag in het colofon staan: Eykenblad 

verschijnt vier keer per jaar. Het is toch elke 

maand? Of vergis ik me hier nu in? PS Ook 

mijn hondje Amy leest even mee 😊. Moet dat 

nou, dat artikel over sekszorg? Weet dat het er is, dat 

het gebeurt, maar om het er nou over te hebben. Het 

blad wordt alleen maar mooier en mooier en 

beter en beter.

Moet ik hem weghalen uit ons ouderlijk 
huis, waar hij ruim 40 jaar heeft gewoond? 
Met de tuin, waar hij elke dag pinda’s 
en voer neerlegde en zo genoot van alle 
vogeltjes? Met zijn vele boeken en al zijn 
herinneringen? 

Stralende ogen 
Het is Stichting Eykenburg geworden en 
ineens bloeide mijn vader op. Hij is graag 
tussen mensen, houdt van reuring om 
zich heen en geniet van alle activiteiten. 
Mentaal is hij langzaam achteruit gegaan. 
Hij praat als Brugman, heeft nog steeds hele 
verhalen, maar de samenhang is af en toe 
niet meer te volgen en dikwijls begrijp ik het 
niet. Maar hij kent nog steeds mijn naam, 
weet dat ik zijn dochter ben en zolang alles 
nog met een big smile gaat en zijn ogen 
stralen, heb ik overal vrede mee.

Old Spice
En nu is hij dus 90 geworden. Op de 
afdeling hadden ze ballonnen opgehangen 
en een prachtige taart besteld. Mijn vader 
besefte amper dat hij jarig was, maar hij 
genoot van de taart en alle gezelligheid. 
Ik heb hem Old Spice gegeven. Een 
aftershave die hij al gebruikt sinds 
mijn kindertijd. (Ja precies, die met dat 
zeilbootje erop). En mijn vader herkende 
het nog steeds. Ook had ik een mooie 
pyjama voor hem meegebracht, maar toen 
hij die zag, zei hij: “Nee hoor, die hoef ik 
niet. Die kan weer terug.” En hij duwde het 
cadeau van zich af. Even was ik uit het veld 
geslagen. Dat steekt toch, zo’n opmerking. 
Maar ik realiseerde me al snel dat mijn 
vader niet beseft wat hij zegt en mij 
nooit zou willen kwetsen. En binnen een 
kwartier is hij dit weer vergeten.  
Dus ik neem het hem niet kwalijk.  
Het is goed zo….
En die pyjama? Die trekt hij heus wel aan.
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‘Muziek is een magisch middel’

Als divo’s Merijn Dijkstra en Jan Willem Baljet optreden gebeuren er bijzondere dingen. Een mevrouw 
die al een half jaar niet meer praat en ineens meezingt. Een bewoonster opgesloten in haar eigen 
wereld die er plotseling uitkomt. Of een meneer die zingt, lacht en huilt tegelijk. Contact maken via 
muziek, dat is de kern. Het werkt als ijsbreker én als medicijn. Ook in Huize Eykenburg kwamen op  
14 september de emoties los.

Merijn en Jan Willem zijn professionele zangers, die 
op podia over de hele wereld staan. Merijn doet 
aan muziektheater met zijn groep Intermezzo, met 
harmonieuze a capella zang en veel humor. Jan Willem 
zingt onder meer in ensemble Frommermann, dat 
muziek uit de jaren twintig tot veertig tot leven brengt. 
Maar naast hun zangcarrière treden ze ook op als divo’s 
en zingen ze voor mensen die langdurige zorg nodig 
hebben, bijvoorbeeld door dementie. Dat doen ze vanuit 
Diva Dichtbij, een stichting die werd opgericht door hun 
studiegenoot van het conservatorium Pieternel van 
Amelsvoort.

Meteen raak
“Ik was de Matthäus-Passion aan het zingen op Gran 
Canaria toen ik een telefoontje kreeg van Pieternel”, 
vertelt Jan Willem. “Ze was op zoek naar mannelijke diva’s 
en vroeg of ik zo’n divo wilde worden.” Pieternel dacht 
al langer dat dit bij Jan Willem zou passen, zelf was hij 

daar niet zo zeker van. “Contact maken met mensen met 
dementie, daar was ik niet voor opgeleid. Toch besloot 
ik het een kans te geven, ook omdat ik verdieping in 
mijn werk zocht.” Het was meteen raak. “Ik ben gaan 
meedraaien met ervaren divo’s en was vanaf het eerste 
moment verkocht.”

Grote gelijkmaker
Merijn raakte geïnspireerd door zijn vrouw Ineke Geleijns. 
Zij is pianiste en speelt samen met Bert van den Brink de 
muziekbanden voor de optredens van de divo’s en diva’s 
in. Ineke doet de klassieke muziek, Bert de niet-klassieke. 
Merijn: “Nadat ik mijn vrouw een tijdje bezig had gehoord, 
heb ik me ook aangemeld bij Diva Dichtbij.” Net zoals Jan 

Willem is hij onder de indruk 
van wat muziek kan doen. “Je 
komt ergens binnen als vreemde 
en probeert binnen één à twee 
nummers contact te leggen. Dat 
lukt bijna altijd. Muziek is een 
enorme ijsbreker en een grote 
gelijkmaker. Je kan en mag ineens 
voorbij een grens.” 

Wat kom je doen?
Jan Willem zal zijn eerste dag als 
divo niet snel vergeten, hij stond 
zelf met tranen in zijn ogen. “De 
diva met wie ik op pad was begon 
met ‘What a wonderful world’ 
van Louis Armstrong en een 
man in de groep begon uit volle 
borst mee te zingen, maar ook 
heel hard te lachen en te huilen. 

Wat we doen, levert zo’n rijkdom aan emotie en contact 
op!” Ook het derde en laatste optreden die dag raakte 
Jan Willem. “De mensen zitten altijd in de vorm van een 
hoefijzer, zodat we ze allemaal in ons blikveld hebben. 
Toen ik rondging om me voor te stellen, zei een mevrouw: 
Wat kom je doen? Oh zingen, dat kan ik niet, maar ik kan 
wel dansen. Dat hebben we samen gedaan, op het eerste 
snelle nummer. Ze zat erop te wachten.”    

Spraakwaterval
Muziek kan mensen uit hun isolement halen. Merijn: “Het 
gebeurt geregeld dat we achteraf van zorgmedewerkers 
horen dat iemand die bij ons meezong al heel lang 
geen woord meer had gezegd.” Soms raken mensen die 
oorspronkelijk uit een ander land komen door dementie 
de Nederlandse taal kwijt en kennen ze alleen hun 
moedertaal nog. Jan Willem zong eens een Spaans liedje 
voor een Portugese mevrouw. “Portugese liedjes kende 
ik niet, maar Spaans en Portugees lijken veel op elkaar. 
Na het optreden was ze een spraakwaterval, terwijl ze 
daarvoor nooit had gesproken.”

Tijd nemen voor contact
Het is enorm belangrijk om tijdens een optreden goed op 
kleine reacties te letten en de tijd te nemen om verbinding 
te maken, zegt Merijn. “Vooral bij mensen die diep in het 

dementieproces zitten. Toen ik op 14 september in Huize 
Eykenburg optrad, was er bijvoorbeeld een jongere vrouw. 
Ze zat helemaal in elkaar gedoken, met haar haar voor 
haar gezicht. Bij een ander soort optreden ga je daaraan 
voorbij, maar nu legde ik mijn hand op haar arm en 
wachtte ik even. Vaak hebben mensen met dementie tijd 
nodig om dingen te verwerken. Deze vrouw ook, ineens 
was ze er weer.”   

Alle gevoelstentakels uit
De zangers van Diva Dichtbij treden voornamelijk op in 
zorginstellingen, in de gemeenschappelijke woonkamers 
of op de eigen kamer van een bewoner. Ze geven vaak 
drie optredens per dagdeel, van elk drie kwartier. Dat 
is intensief, zegt Merijn. “Naast het zingen moet je al je 
gevoelstentakels uit hebben.” Hij bedenkt van te voren niet 
welke nummers hij zal doen. “Meestal ga ik er blanco in, 
dan kan ik inspelen op wat er gebeurt. Ik heb een breed 
repertoire aan lichte muziek, van ‘Het dorp’ tot ‘Edelweiss’ 

‘Wat we doen, 
levert zo’n 

rijkdom aan 
emotie en 

contact op!’

‘Muziek is een enorme 
ijsbreker en een  

grote gelijkmaker’

‘Het is enorm belangrijk om 
tijdens een optreden goed op 
kleine reacties te letten en de 
tijd te nemen om verbinding 

te maken’
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Continentiezorg
Absorberend en Afvoerend

Diabeteszorg
Meters, Teststrips en Lancetten

Stomazorg
Colo-, Ileo- en Urostoma's

Wondzorg
Bescherming en Verzorging

Hygiëne en Facilitair
Reiniging en Desinfectie

Voor meer informatie
over ons uitgebreide assortiment,

neem vrijblijvend contact met ons op
zorgadviseurs@eldercare.nl

Al uw medische en facilitaire 
hulpmiddelen bij één leverancier!

en ‘Ave Maria’. Het valt me op dat mensen vaak meer 
muziek leuk vinden dan gedacht. Soms krijg ik bijvoorbeeld 
vanuit de zorg het verzoek om ‘lekkere meezingers’ te 
doen. Maar dan is de sfeer helemaal anders en landt 
‘Summertime’ uit de musical ‘Porgy en Bess’ beter.”

Feestje of juist rustige muziek
Elk optreden is anders, beaamt Jan Willem. “Ik heb 
een aantal vaste nummers waar ik mee start. ‘What a 
beautiful morning’ en ‘Que sera’ zijn bijvoorbeeld goede 
binnenkomers. Daarna kan het alle kanten op, ik kijk 
wat voor vlees ik in de kuip heb. Soms zitten mensen te 
wachten op een feestje, soms kies ik voor rustige muziek.” 
Hij herinnert zich een mevrouw die graag Elvis wilde 
horen. “Ik zat geknield voor haar en zong ‘Can’t help 
falling in love with you’, terwijl ik haar hand vasthield. 
Later zei ze: ‘Weet je, als ik thuiskwam van school, 
luisterde ik eerst naar Elvis, daarna maakte ik pas mijn 
huiswerk.’ Of het een echte herinnering was, weet ik niet, 
maar ze kwam weer in contact met vroeger.”

Andere tak van sport
Optreden als divo verschilt van ‘gewoon’ optreden, vinden 
Jan Willem en Merijn. De afwisseling is fijn, zegt Merijn. 

“Mijn professionele optredens vragen een ander soort 
verdieping, het gaat meer om de inhoud, minder om 
contact. Zeker als ik voor een grotere zaal sta, is er afstand 
met de mensen in het publiek, ik zie ze niet. In mijn werk 
als divo zit ik soms letterlijk hoofd aan hoofd met iemand, 
heel intiem. Het is een andere tak van sport, echt een 
aanvulling.” 

Meer in het moment
Jan Willem leert van de directheid en oprechtheid van 
mensen bij zijn divo-optredens. “Ik ben meer in het 
moment. Muziek is een magisch middel, je hebt vrijwel 
meteen betrokkenheid. Bij mijn andere, grootschalige 
optredens mag het publiek ook wel wat meer emotie 
laten zien. Als ik nu iemand in de zaal tegen zijn buurman 
hoor fluisteren: ‘Wat mooi.’ Dan zeg ik: ‘Dank je wel’.” Hij 
lacht. Na een middag optreden, zo’n veertig keer per jaar, 
stapt Jan Willem helemaal opgeladen in de auto. “Het 
contact met de mensen geeft me energie. Het is warm wat 
ik doe en warm wat ik terugkrijg, heel dankbaar.”

Minder pijnstillers nodig
Het belang van muziek mag niet worden onderschat, 
stelt Merijn tot slot. “Soms is er meer budget voor in 
de zorg, soms minder. Er was bijvoorbeeld een landelijk 
subsidieprogramma, maar dat is nu opgegaan in een 
groter geheel. Daardoor kunnen zorginstellingen het geld 

‘Het belang van muziek mag 
niet worden onderschat’

‘Of het een echte herinnering 
was, weet ik niet, maar  
ze kwam weer in contact  

met vroeger’

dat ze krijgen ook voor andere 
dingen inzetten en verslapt 
de aandacht.” Dat mag niet 
gebeuren, zegt hij. “Gelukkig 
staat het muzikale brein meer in 
de belangstelling. Uit onderzoek 
blijkt dat dit langer overeind 
blijft dan de rest van ons brein. 
Door muziek maken mensen 
bovendien stofjes aan waar ze blij 
van worden en hebben ze minder 
pijnstillers nodig. Het is een sterk 
medicijn.”

Lees meer over Diva Dichtbij op 
www.divadichtbij.nl.

Fotograaf foto Divo Jan Willem: Janita Sassen
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Ze komen bij de mensen thuis om een handje te helpen in de huishouding. 
Schoonmaken? Natuurlijk doen ze dat. Maar hun werk is zoveel meer dan dat. 
Het gaat om persoonlijk contact, respect, waardering – en dat twee kanten op.  

Wie zijn die collega’s die dagelijks door weer en wind van adres naar 
adres gaan om daar met veel liefde voor ‘hun’ cliënten te zorgen? 

En waarom hebben ze juist voor deze baan gekozen?

Passie Passie 
voor…voor…

4 -  2023 •  EYKEN B L A D 19

Op zaterdagen helpt een bewoner van Het Zamen 
mij altijd. Hij vrijwilligt als bijrijder en is mijn steun 
en toeverlaat tijdens het rijden met cliënten van de 
Surinaamse dagopvang. Hij spreekt Hindi met hen. Ik 
begrijp er geen sikkepit van, maar de dagbesteding 
begint voor hen zo al tijdens de rit. Op de heenweg 
naar de eerste cliënt praat hij me bij over wat er op zijn 
woonafdeling allemaal gebeurt en voorvalt. Een zin van 
hem vergeet ik nooit meer en zal ik vanaf nu ook zelf 
gebruiken: “En voor je het weet, sta je het gras te maaien, 
waar geen gras groeit.” Fantastisch! Johan Cruijff zou het 
gezegd kunnen hebben.

Lieve jongen
Daarna stond een rondrit met een viertal dames van 
de Kruisbessenstraat op de planning. Het bijzondere dit 
keer was dat ik ze alle vier de afgelopen jaren opgehaald 
heb toen ze nog thuis woonden en onze dagbesteding 
bezochten. Nu ze zijn verhuisd is het contact natuurlijk 
minder geworden. Met als gevolg dat één (de oudste!) 
me bij naam noemde, één verbaasd was dat ik haar naam 
kende, één me verweet haar vergeten te zijn na al die 

jaren en één me gewoon een lieve jongen vond. De laatste 
liep naar buiten, stond stil, rekte zich uit, stak haar handen 
in de lucht, snoof de buitenlucht op en zei: “Geweldig dit!”

Op weg
We reden naar Scheveningen op deze waarschijnlijk 
laatste mooie dag van het jaar. Aanvankelijk was het plan 
om voor heel de afdeling vis mee te nemen. Dat kon 
helaas niet doorgaan vanwege financiële belemmeringen.

Privileges
Het was een prachtige rit en dat kan ik zeggen, want het 
was muisstil in de bus. Af en toe keek ik in mijn spiegels 
en zag de dames gefixeerd en aandachtig de buitenboel 
in zich opnemen. We zijn natuurlijk ook nog even de pier 
opgereden aan het Zuiderstrand. Dat mag officieel wel 
niet, maar de bus met opdruk en het vervoer van deze 
bewoners geeft ook bij BOA’s enige privileges.

Lekkerbekjes
De hele rit zat ‘de vis’ mij dwars. Het zou toch zo’n mooie 
afsluiting zijn van deze prachtige dag! Nou krijg ik soms 

iets toegestopt en dat gaat in een 
fooienpot. En dat is het! Ik was 
eruit! Onderweg naar huis belde 
ik de viszaak van Martin den 
Heijer aan de Fahrenheitstraat 
met een bestelling voor zes 
lekkerbekjes. “Graag klaar 
hebben liggen om 12.30 uur.” Zo 
gezegd, zo gedaan. Na aankomst 
op de Kruisbessenstraat kreeg ik 
applaus van alle vier de dames. 
Op de afdeling ging het hele 
gezelschap smullen van de vis.

Toen ik afscheid had genomen en 
wegliep, wist ik zeker dat ik meer 
genoot van dit moment dan zij 
dadelijk van de vis. Wat heb ik 
toch een geweldige baan!

Uit de bus klappen

In deze rubriek deelt buschauffeur JP mooie verhalen en gesprekken uit de praktijk. Nu over een mooie 
rondrit met een smakelijk einde.

De vis wordt deze keer NIET De vis wordt deze keer NIET 
duur betaaldduur betaald
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Joke Kort gaat nog helemaal voor 
haar werk in de thuiszorg, al is ze 
de pensioenleeftijd al een paar jaar 
voorbij. Want als je iets graag doet, is 
het niet zwaar. Stoppen? Daar moet ze 
niet aan denken. Het is fijn om mensen 
te helpen. En ze zou het contact met 
haar cliënten missen, het doet haar zelf 
ook goed. Dus blijft ze lekker aan de 
slag. 

Joke zit al meer dan dertig jaar in de 
thuiszorg, waarvan zo’n beetje de helft bij 
Stichting Eykenburg. Meestal maakt ze zo’n 
vijftien tot twintig uur per week, met veel 
plezier. “Ik vind het prettig om mensen tot 
steun te zijn. Ik help ze hun huis netjes te 
houden, maar bijvoorbeeld ook met papieren 
waar ze niet uitkomen, eigenlijk alles waar ze 
hulp bij nodig hebben. De dingen die ze nog 
kunnen, probeer ik ze zelf te laten doen. Want 
rust roest, je moet bezig blijven.” Ze heeft 
zeven vaste cliënten, bij de meesten komt ze 
eens per week. “Allemaal leuke mensen, ik 
kan met iedereen goed opschieten.”

In de vakantieperiode springt Joke als het 
even kan in voor collega’s. En nadat het werk 
is gedaan blijft ze altijd even voor een praatje, 
tenzij ze natuurlijk nog een volgende cliënt 
heeft. Iets extra’s doen is voor haar heel 
gewoon. Het levert haar veel waardering 
op, dat bleek ook weer op haar zeventigste 
verjaardag in september. Joke: “Mijn 
teamleidster kwam me een bos bloemen 
brengen bij een cliënt. En een mevrouw waar 
ik kom, vroeg me voor een lunch in de buurt. 
We hebben samen heerlijk gezeten.”

Zwemmen, fitness, wandelen, lezen, 
tuinieren, Joke verveelt zich ook naast het 
werk niet. En als ze ooit met pensioen gaat, 
dan heeft ze nog wat mooie lappen stof 
liggen om iets moois mee te maken. “Mijn 
man was stoffeerder en zeilmaker. Hij had 
net twee weken zijn AOW toen hij ruim drie 
jaar geleden overleed. Ik hielp hem vroeger 
met naaiwerk, maar ik heb zelf ook met 
mijn moeder mijn bruidsjurk gemaakt. Lang 
geleden heb ik zelfs een cliënt geholpen bij 
een japon, dat was heel apart.” Voorlopig 
blijven de stoffen bij Joke op de plank liggen. 
“Ik ben gezond en kan nog alles. Pas als het 
niet meer gaat, dan stop ik.” 
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Van bibliothecaris naar medewerker 
huishoudelijke zorg in de wijk: 
Hans van Deemter (65) maakte de 
overstap zo’n dertien jaar geleden. 
Zijn uitgangspunt? Bij goede zorg 
hoort oprechte interesse. Dat brengt 
hij vol overgave in de praktijk. Hij 
krijgt er veel voor terug.

Na 25 jaar op hoog niveau als 
bibliothecaris te hebben gewerkt, verloor 
Hans zijn baan. Lang bleef hij niet bij de 
pakken neerzitten. “Een vriendin van me 
zei: ‘Ga iets nuttigs doen, ga voor mensen 
zorgen’. Ik ben toen bij Stichting Eykenburg 
langsgegaan om te vragen of ik kon 
solliciteren.” De rest is geschiedenis: sinds 
die tijd zorgt Hans trouw voor zijn cliënten 
in de wijk. Vaak zijn dat wat oudere 
mensen, boven de tachtig of negentig. 
Juwelen zijn het, vindt hij. “Zo moedig, ze 
willen nog wat van hun leven maken. Ik 
help ze daarbij op de rails te blijven.”

De ondersteuning die Hans biedt, gaat veel 
verder dan huishoudelijke hulp. “Mensen 
denken vaak dat iedereen dit werk kan, 
maar dat is niet zo. Het is niet zomaar 
een paar uur schoonmaken en dan weg. 
Je luistert, troost, draagt oplossingen aan 
en maakt er iets belangrijks van. Het is 
net alsof je voor je oude vader of moeder 
zorgt, zover gaat het soms echt. Je ziet 
je cliënten vaak meer dan hun eigen 
kinderen, kent hun levensgeschiedenis 
en deelt samen goede dagen en slechte 
dagen.” De interesse gaat twee kanten op, 
weet hij. “Ik leer op mijn beurt van hun 
ervaring, hoe zij dingen hebben opgelost.” 

Naast voldoening levert het werk Hans 
bijzondere momenten op. “Een van mijn 
cliënten was een mevrouw van over de 
honderd. Ze voelde haar einde naderen en 
vroeg me haar te blijven helpen tot op de 
laatste dag. Totdat ‘ze zou gaan hemelen’, 
zoals ze het zelf zei.” Maar het kan ook 
iets heel simpels zijn, bijvoorbeeld een 
kop zelfgemaakte soep. “Dan heb je hard 
gewerkt en staat iemand ineens voor je in 
de keuken en vraagt of je mee wilt eten. 
Dat zie ik als een kroon op m’n werk. Het 
is meer vriendschap, dan schoonmaken 
voor mij.”
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Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met  
De Babbelbox, bereikbaar via 070 - 750 71 88 of ‘t Praethuys via telefoonnummer 070 - 750 72 04.

10.00 – 12.00 Spelletjes
14.00 – 16.00 uur Wisselend (thema-)activiteiten

Maandag

10.00 – 12.00 uur Crea-ochtend
14.00 – 16.00 uur Spelletjes

Dinsdag

10.00 – 12.00 uur  Spelletjes
14.00 – 16.00 uur  Spelletjes

Dinsdag

10.45 – 11.30 uur Bewegen
14.00 – 16.00 uur Spelletjes Quiz/geheugentraining

Woensdag

10.00 – 12.00 uur Breien
14.00 – 16.00 uur Spelletjes

Donderdag

10.00 – 12.00 uur  Spelletjes
14.00 – 16.00 uur  PC-hulp/Spelletjes

Donderdag

10.45 – 11.30 uur Bewegen
14.00 – 16.00 uur Muziek met een hapje & drankje

Vrijdag

10.00 – 12.00 uur  Spelletjes
14.00 – 16.00 uur  Muziek met een hapje & drankje

Vrijdag

10.00 – 12.00 uur  Spelletjes
14.00 – 16.00 uur  Spelletjes

Zaterdag

de Babbelbox
p/a Het Zamen
Esperantostraat 12

‘t Praethuys
p/a Huize Eykenburg
Kruisbessenstraat 12 

Zes dagen geopend van 10.00 - 16.00 uur Drie dagen per week geopend van 10.00 - 16.00 uur

Het Haags Ontmoeten is een initiatief van de gemeente Den Haag. Een plek in de wijk waar alle
zelfstandig wonende Haagse ouderen of hun mantelzorgers zonder afspraak binnen kunnen lopen 
om anderen te ontmoeten, ervaringen te delen of te ontspannen. U bent van harte welkom in 
de Babbelbox en in ‘t Praethuys. En goed nieuws, in 2024 open we een Haags Ontmoeten in  
Het Coornhert.

Graag tot ziens in de Babbelbox of ‘t Praethuys. De koffie staat voor u klaar!

Haags Ontmoeten
Zijn tweede grote liefdeZijn tweede grote liefde

Meneer R. woonde al vijf jaar in het verzorgingshuis 
waar ik lang geleden werkte. Daar was hij naartoe 
gegaan nadat zijn vrouw, met wie hij 65 jaar getrouwd 
was, overleed. Hij kon niet meer goed voor zichzelf 
zorgen. Ik liep stage in het verzorgingshuis en meneer 
R. stond op mijn patiëntenlijst, dus ging ik naar hem 
toe om hem te verzorgen. 

Overal foto’s
Zijn kamer zag er gezellig uit. Overal stonden foto’s 
van zijn vrouw, zijn grote liefde. Vol trots vertelde hij 
hoe hij haar had leren kennen. Na de zorg bleef ik 
steeds even zitten. “Ze zag er altijd zo verzorgd uit”, zei 
hij dan vrolijk. “Net zoals jij.” Telkens als ik wegging, 
vroeg meneer R. mij of ik de volgende dag weer zou 
komen om hem te verzorgen. Dat beloofde ik hem. 

Tijdens de zorg bleef meneer R. mij vertellen over zijn 
vrouw. Er was een klik, er ontstond een band. Hij was 
telkens weer blij om me te zien en als ik vrij was, zei hij: 
“Geniet van je vrije dag”.

Ontroerende woorden
Nadat ik een keer twee dagen vrij was geweest, 
kwam ik terug op het werk. Tijdens de overdracht 
hoorde ik dat meneer R. was opgenomen in het 
ziekenhuis. Het ging heel slecht met hem. Ik schrok. 
Mijn werkbegeleidster sloeg een arm om me heen en 
zei: “Meneer R. was erg gesteld op jou. Je deed hem 
denken aan zijn overleden vrouw. Jij was zijn tweede 
grote liefde en hij zal je nooit vergeten.” Van ontroering 
moest ik lachen en huilen tegelijk.

Grace Specht, teamleider Perron 1a, werkt al 45 jaar in de zorg. Volgens haar het mooiste vak wat 
er bestaat. Om anderen te inspireren, deelt ze haar ervaringen.

Belevenissen van een teamleider
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Wat voor vrijwilligerswerk doe je?
“Ik maak makkelijk contact met mensen en ben heel open, 
binnen tien minuten kan ik een schitterend gesprek met 
iemand hebben. De Bloemenhof is een afdeling in Huize 
Eykenburg met bewoners in de laatste fase van dementie. 
Ze willen dingen vertellen, net zoals iedereen, maar zitten 
in hun eigen hoekje, met hun eigen gedachten. Ik ga een 
gesprekje met ze aan, ze voelen zich vrij bij mij. De eerste 
keer dat ik er was, sprak ik met een meneer die erg in een 
dip zat. Hij was aan het huilen en warrig. Ik merkte dat 
hij in zijn kamer moeilijk loskwam en heb hem mee naar 
beneden genomen om een spelletje te doen. Hij kwam 
lachend weer naar boven en riep tegen de verpleging: 
‘Het was zo leuk’. Een buddy wil ik niet zijn, ik praat steeds 
met verschillende bewoners. Mensen van de Bloemenhof 
gaan vaak snel achteruit, zo bescherm ik mezelf. 
Ik help ook Reshna Dhauntal, zij leidt de kookstudio. 
Terwijl Reshna aan het werk is, klets ik met de deelnemers 
en schenk ik wat in. De ene week kom ik vier dagdelen, de 
andere week twee hele dagen, dat hangt van de behoefte 
af. Ik wil me niet vastpinnen. Elke maand probeer ik 
vierhonderd kilometer te fietsen en op woensdagochtend 
speel ik walking football. Langzaam voetbal dus, maar 
best op een hoog niveau. In het weekend kan ik nooit, 
want ik ben korfbaltrainer en coach.”

Waarom ben je vrijwilliger geworden?
“Ik ben brandweerman, maar inactief en ga over twee 
jaar met vervroegd pensioen. Zeven jaar geleden raakte 
ik verlamd door een bacterie in een zenuwbaan in mijn 
nek, heel bizar. Voordat ze weten wat je hebt, kun je eraan 
overlijden, dat gaat heel snel. Gelukkig is het geschiedenis. 
Ik ben wonderbaarlijk hersteld, voor 95 procent, maar het 
was een lang ziekbed en ik heb jaren moeten revalideren. 
Dat heb ik van me afgeschreven in een boek dat Diagnose 
dwarslaesie heet. Een jaar geleden was ik klaar om iets 
extra’s te doen. Vrijwilligerswerk in een revalidatiecentrum 
lag voor de hand, omdat ik daar zelf heb gelegen, maar 
dat was te ver weg. Toen zag ik op de website van 
Stichting Eykenburg dat ze vrijwilligers zochten en heb ik 
me daar aangemeld. Huize Eykenburg is vlak bij mij om 
de hoek, dat heb ik altijd een mooi centrum gevonden. 

Als ik er als brandweerman kwam, dacht ik altijd: ‘Als ik 
oud ben, wil ik hier ook zitten’. Mijn moeder heeft er nog 
gewoond.”

Wat betekent het voor jou om vrijwilliger te zijn?   
“Toen ik op de intensive care lag, kon ik niet praten en 
uitleggen dat ik het moeilijk had. Het hielp als iemand van 
de verpleging dan tegen me praatte: over de brandweer, 
over wat ze hadden gedaan die dag. Afleiding werkte bij 
mij beter dan troost. Dat probeer ik ook toe te passen 
in Huize Eykenburg, mensen uit hun verdriet halen, 
zorgen dat ze er niet in blijven hangen. Zoals een keer 
bij een meneer met een agressieve vorm van Alzheimer 
in de kookstudio. Hij hoorde dat ik brandweerman was 
en begon trots te vertellen dat hij bij de Bescherming 
Bevolking had gezeten. Van lachen ging hij naar huilen. 
Dat kwam wel even binnen. Het doet me ook veel als de 
dementie nog beginnend is en mensen zich realiseren dat 
ze dingen vergeten. Bij heldere momenten vertellen ze 
erover, daar leer ik van. Voordat ik bij Stichting Eykenburg 
ging werken, had ik naast fietsen, training geven en 
voetbal geen daginvulling. Nu heb ik dat wel, voor mij is 
het een win-winsituatie.”
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Werken als vrijwilliger: waarom zou je?

Brandweerman George Monkou en kunstenares Biek Krijgsman. Twee heel verschillende mensen, die zich 
allebei inzetten als vrijwilliger bij Stichting Eykenburg. Wat is hun verhaal? Waarom doen ze wat ze doen? 
Twee mooie, inspirerende gesprekken over het leven en iets betekenen voor anderen.  

‘Voor mij is het een win-win’

George Monkou



Wat voor vrijwilligerswerk doe je?
“Sinds twee maanden doe ik één keer per week de 
kunstknutsel op het Ontmoetingsplein in Het Zamen. Met 
een groepje bewoners maken we allerlei dingen. Omdat 
de meesten niet veel meer kunnen, probeer ik steeds 
weer iets anders eenvoudigs te bedenken. Laatst hebben 
we met wattenstaafjes stipjes verf gezet. Een mevrouw zei 
dat ze Manuela op haar paard had geschilderd, Manuela is 
de begeleidster. Het schilderij was heel klein en wij zagen 
het er niet in, maar ze was ontzettend trots.” 

“Ik werk zelf veel met gerecycled materiaal, dat haal ik 
overal vandaan: de straat of kringloopwinkels. Ik maak 
bijvoorbeeld kralen van elektrasnoer of mozaïeken van 
karton. Je ziet niet meer wat het ooit was. Bij de volgende 
kunstknutsel gaan we op zwarte grondplaten figuren 
plakken van allerlei vormpjes die ik uit oude bruine dozen 
in verschillende kleuren heb geknipt. Dat geeft een mooi 
effect. Het vraagt veel voorbereiding, die doe ik thuis 
voor de tv, ik ben nog niet klaar met het knippen van 
de vormpjes. Laatst had ik bedacht dat we herfstplaten 
gingen kleuren, maar dat vonden ze stom. Kinderen zijn 
direct, maar mensen met dementie ook. Het moet simpel 
zijn, maar niet kinderachtig. Dat heb ik nu voor mezelf als 
regel gesteld.”

Waarom ben je vrijwilliger geworden?
“In 1988 ben ik afgestudeerd in tekenen en schilderen aan 
de Kunstacademie. Sindsdien heb ik kunst gemaakt. Vooral 
grote collages, maar ook ruimtelijk werk, met video en 
muziek. Daarmee was ik eigenlijk mijn tijd vooruit. Ik maak 
kunst die nergens bij aansluit en ik heb niets met geld of 
de kunstwereld. Nadat ik in 2001 een zoon kreeg, ben ik 
kinderfeestjes, workshops en activiteiten op basisscholen 
gaan doen. Dat was in die tijd nog niet zo gewoon als nu. 
Ik verzon dingen met gerecycled materiaal, maar ook met 
muziek. Of ik maakte een animatiefilm met kinderen, met 
een heel verhaal. Toen mijn zoon groot was en ik geen 
kinderen meer in de buurt had, ben ik op zoek gegaan 
naar iets om buitenshuis te doen. Ik heb aansluiting bij 
mensen nodig, anders word ik gek. Ik ben eerst bij het 
Haags Kunstatelier en de Art-S-Cool in Scheveningen 
vrijwilliger geworden. Later bij een wijkcentrum, daar 
werkte ik voor het eerst met ouderen. Vandaar ben ik naar 
Stichting Eykenburg gegaan. Alles is er goed geregeld, ik 
heb een eigen atelier voor materiaal en er zijn mensen die 
me helpen.”  

Wat betekent het voor jou om vrijwilliger te zijn?
“Ik blijf in beweging en ik ben sociaal bezig. Op mijn 
manier kan ik mensen toch iets leuks laten doen. Zien dat 
zij er blij van worden, daar doe ik het uiteindelijk voor. Het 
is een uitdaging om met mensen te werken die nog maar 
heel weinig kunnen. Maar ik leer ervan, dat is voor mij 
heel belangrijk.”

‘Op mijn manier kan 
ik mensen toch iets leuks 

laten doen’

‘Het moet simpel zijn, maar 
niet kinderachtig’
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Biek Krijgsman
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Boodschappen

- 2 winterwortels 

- 2 paprika’s 

- 1 ui
- 2 teentjes 

knoflook

- 350 gram kipfilet

- 1 prei

- 1 paksoi

- 200 gr champignons

- 200 gr peultjes

- 200 gr tauge

- 2 Spaanse pepers

- 5 el oesters
aus

- 2 el ketjap
 manis (zoet)

- 100 ml kippenbouillon

- snuf peper

- 2 el maizena

E Y K E N BLAD • 2023 -  428

Het liefst zou ik op de markt staan roepen hoe 
mooi het is om in de zorg te werken. Voor mij 
was het als kind al duidelijk dat mijn hart er lag, 
toen liep ik al met een verpleegsterkoffertje uit de 
speelgoedwinkel rond. Na jarenlang in het ziekenhuis 
als verpleegkundige te hebben gewerkt, werd ik in 
2017 wijkverpleegkundige. Ineens was ik te gast 
bij de mensen thuis en moest ik zien hoe ik in een 
huiselijke omgeving professionele zorg kon bieden. 
Helemaal anders, maar harstikke leuk! 

Kijken wat nodig is
Sinds enkele maanden werk ik bij Stichting Eykenburg, 
in een nieuwe rol. Als we een zorgaanvraag krijgen, pak 
ik die snel op. Ik ga langs om te kijken wat de behoefte 
aan zorg is en hoe we die kunnen vervullen. Ook na 
het eerste gesprek houd ik contact met cliënten. Hoor 
ik van een collega dat er iets is met een cliënt, dan pak 
ik dat meteen op. Kwaliteit van zorg staat bij Stichting 
Eykenburg bovenaan: mensen de aandacht geven 
die ze nodig hebben, binnen hun zorgindicatie. Daar 
houden onze planners rekening mee. Ze proppen de 
routes van onze thuiszorgmedewerkers niet vol, maar 
kijken wat werkt voor onze cliënten én voor onze 
medewerkers. Wat kunnen we wel en wat niet voor ze 
doen? Zelf vind ik het belangrijk de tijd voor iemand te 
nemen. Ik probeer me altijd in de ander verplaatsen. 
Hoe zou ik me nu voelen? Als iemand verdrietig is of 
zich serieus heeft bezeerd, laat ik die niet alleen, dan 
ben ik creatief in mijn tijd.

Fijn dat je er bent!
Het is goed dat mensen tegenwoordig langer 
thuis blijven wonen, maar dat moet wel worden 
ondersteund. Met meer medewerkers kunnen wij 
nog meer doen. Dus hoe geweldig zou het zijn als 
we zomaar twee blikken met personeel konden 
opentrekken en tegen nog meer mensen konden 
zeggen: ‘Kom maar bij ons, wij zorgen voor je’? Bij 
Stichting Eykenburg heb ik niet alleen het mooiste 
beroep van de wereld, ik ben er ook in een warm bad 
terechtgekomen. Het is een kleine organisatie, waarin 
je geen nummer bent, maar een persoon. Iedereen 
is er betrokken en je kent mensen van gezicht. Vanaf 
de eerste dag voelde ik me er welkom en thuis. Heb 
jij net zoals ik hart voor de zorg? Kijk dan vooral eens 
op werkenbij.eykenburg.nl. Wie weet, word jij dan 
binnenkort ook ontvangen met de woorden “Wat fijn 
dat je er bent!”.

Jolanda geeft het stokje door aan Anita Sardjoe, 
praktijkdeskundige mondzorg.

‘Ik heb het mooiste beroep  ‘Ik heb het mooiste beroep  
van de wereld’van de wereld’

Column door Jolanda van Popering 
Wijkverpleegkundige

OPROEP
Vindt u het ook leuk als uw 

favoriete recept, eventueel met 
uw foto, in ons magazine staat? 

Deel het via redactie@eykenburg.nl of 
stuur het op naar Stichting Eykenburg, 
t.a.v. Nanda Bechtholt, Postbus 64627, 

2506 CA Den Haag. Graag uw recept 
voorzien van uw naam.
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Neem gerust contact met ons op
Uiteraard heeft Stichting Eykenburg vaste contactpersonen voor haar diverse diensten. Bij wie moet u zijn? Waar kunt 
u met uw vraag terecht? Via deze pagina in het Eykenblad helpen wij u hierin de juiste keuze te maken, zodat u zo snel 
mogelijk de juiste persoon aan de lijn heeft. Wij zijn telefonisch te bereiken op 070 - 750 70 00.

Het Zamen

Hospice Claude Monet 070 - 750 7158
(dag)

Hospice Claude Monet 070 - 750 7159
(nacht)

Cor Damstraat 070 - 750 7160

Piet Mondriaanstraat 070 - 750 7161

Vincent van Goghstraat 070 - 750 7162

Paulus Potterstraat  070 - 750 7163

Pablo Picassostraat 070 - 750 7164

Huize Eykenburg

Benedenhuis  070 - 750 7202

Perron 1a 070 - 750 7205

Museumplein 1 070 - 750 7227

Bibliotheek 2a 070 - 750 7209

Strandpaviljoen 2 070 - 750 7211

Bloemenhof 3 070 - 750 7203

Arkeneel 070 - 750 7340

Klavertje 4 070 - 750 7240

The Living Stone 070 - 750 7210

Het Buitenhuis 070 - 750 7210

Vragen over:

Huishoudelijke hulp 
Teamleiders Extramurale 
Huishouding

Thuiszorg 
Teamleiders Extramurale Zorg

Dementie of vermoeden hiervan
Cliënt Contact Centrum

Cliëntgegevens en regelingen
Cliëntadministratie 

Werk en vrijwilligerswerk 
Personeelszaken

Wonen, rondleidingen en indicaties/
Abonnement Zeker Thuis
Cliënt Contact Centrum

Het Coornhert
Cliënt Contact Centrum

De afdelingen van deze twee locaties hebben een eigen telefoonnummer: 

Dé apotheek in uw wijk
• Persoonlijk advies van onze 

apothekers

• Open op zaterdag 
(Bohemenwijk en van Laaren)

• Wij bezorgen gratis aan huis

• 24/7 kluis voor afhalen 
medicijnen (Bohemenwijk 
en Akelei)

Bohemenwijk Apotheek
Laan van Meerdervoort 1306

tel. 070-36 85 810
www.bohemenwijkapotheek.nl

Akelei Apotheek
Akeleistraat 35m

tel. 070-30 89 800
akeleiapotheek.nl

Apotheek van Laaren
Laan van Meerdervoort 629
tel. 070-36 08 683
apotheekvanlaaren.nl

‘Iemand in de kaart spelen’ was de oplossing van de woordzoeker in het vorige InfoKruispunt. 
Mevrouw M A . Scheenstra - Van Nierop kwam als winnaar uit de bus en ontvangt van ons een cadeaubon. Van harte 
gefeliciteerd, de cadeaubon is naar u onderweg!

De oplossing van de nieuwe puzzel kunt u, voorzien van uw naam en adres opsturen naar Stichting Eykenburg, 
t.a.v. Nanda Bechtholt, Postbus 64627, 2506 CA Den Haag of u kunt een e-mail sturen naar redactie@eykenburg.nl. 
U kunt uw oplossing insturen tot en met 29 februari 2024.

OPLOSSING

PrijspuzzelPrijspuzzel

ERWTENSOEP
FEESTDAGEN
GLUHWEIN
HAARDVUUR
IGLO
IJSVRĲ
JAARWISSELING
KAARSJES
KERSTMIS
KOUD
KRABBEN
KRUIK
MUTS
ONTDOOIEN
OORWARMERS
RENDIER
SCHAATSEN
SINTERKLAAS
SJAAL
SLEE
SNEEUW
SNEEUWVLOKJE
STROOIWAGEN
VOGELVOER
VORST
WANTEN
WARMECHOCO
WINTERDIP
WINTERJAS
WINTERSLAAP
ZON
ĲZEL



Jouw talenten.
Ons doel.

Kijk voor onze vacatures op 
werkenbij.eykenburg.nl

Laat je talenten tot hun recht komen.  
In een baan die past bij jouw leven,  
jouw ambities en jouw hart voor de zorg. 
En maak van elke dag een waardevolle dag.


